Protestantse

‘ Orde voor de viering
op zondag 3 mei 2026 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

Voorganger: Da. Anneke Wouda
Organist: Egbert Willegers
Lector: Hellen Woltmeijer

Voor de viering klinkt orgelspel

Welkom door OvD

Zingen: lied 283: 1, 2, 3
1 In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2 En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3 Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Bemoediging en groet

Zingen: lied 283: 4, 5
4 Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!



Kyrie

Lofzang lied 67a: 1, 2, 3, 4

1

Gebed

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,

omdat Hij steeds op wondere wijze

alles bestuurt in gerechtigheid.

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,

Hij gaat ons voor op alle wegen,

heeft uit de zonde ons opgericht.

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Hij is de God, die ons verblijdde,

die onze nood heeft verstaan;

die ons een hemels paasmaal bereidde

en zonder vrees door de wereld laat gaan.
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!

Laat alle volken uw almacht vrezen,

aller lof zij U gewijd,

laat Heer, uw Naam bezongen wezen,

in aller eeuwen eeuwigheid.

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!



Dienst van het woord

le lezing Deut. 6: 20-25 NBV21

Zingen Ps. 66: 1, 3

1

Breek, aarde, uit in jubelzangen,

Gods glorierijke naam ter eer.

Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.

Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.

Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

Doe onze God uw loflied horen,

gij volken, zing alom op aard,

loof Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wankelen heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.

Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.

2e lezing Joh.14: 1-14 NBV21

Zingen: lied 419: 1, 2, 3

1

Wonen overal nergens thuis

aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en leven gaan -
mensen veel geluk.

Wonen overal even thuis

handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan -
mensen veel geluk.

Wonen overal bijna thuis

aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan -
mensen veel geluk.



Overdenking
Orgelspel

Zingen: lied 659 alle coupletten
1 Kondig het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

2 Zing met een juichende stem,
adem weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

3 Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israél wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.

4 Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.

5 Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;

6 daaruit ontspringt ons bestaan,
Z0 zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

Gebeden

Collecte: Kerk In Actie Noodhulp Myanmar. Kliniek biedt noodhulp aan vluchtelingen uit
Myanmar



Slotlied 657: 1, 2, 3, 4
1 Zolang wij ademhalen

schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zending en zegen



Zingen: Lied 708 1, 6

1

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geéerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer.

Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.



