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       Orde van de dienst waarin   

                                    Ds. Theo van ’t Hof afscheid neemt van de 

                                  Protestantse Gemeente te Borger (oktober 2019–mei 2026) 

                                                              zondag 10 mei 2026 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

 

Thema: “Voor niets” 

 

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof                                                                                

Medewerking verlenen:  

                                                                -Ds. Anneke Wouda 

                                                                -Egbert Willegers (orgel) en het Combo 
                                                                -Lector: Marjanne Visscher-Faassen 

                                                                -De koren o.l.v.: Thysia Betting-Slagter 

                                                                -Laudate Vocalis en het  

                                     -Protestants Kerkkoor                                    

 
 

Voorafgaande aan de dienst: Muziek (Combo) 

 

Terwijl de kerkenraad de kerkzaal binnenkomt, zingt Laudate Vocalis: ‘Pacem’  

 

Welkom en mededelingen  

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Zingen: Psalm 98 b: 1 (Prot. Kerkkoor), 2 (allen, 3 (koor), 4 en 5 (allen) 

 

1 Alles op aarde, zing Gods eer! 

Jubel van vreugde, juich voor de Heer! 

 

2 Speel op de citer, blaas op de fluit, 

steek de trompetten, jubel het uit. 

 

4 Zeeën en stromen, beek en rivier, 

klap in je handen, bruis van plezier. 

 
4 Bergen en heuvels, huppel en spring, 

blijf daar niet staan, jubel en zing. 

 

5 God komt regeren eerlijk en goed, 

dans Hem met bel en met trom tegemoet. 
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Bemoediging: 

   

Vg   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Vg   Die trouw is ondanks onze ontrouw 

GM  DIE VASTHOUDT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

Vg   Wees hier aanwezig, God  

GM  LICHT IN ONS MIDDEN! 

Vg   Neem ons zoals we zijn, 

GM  EN DRAAG ONS IN UW EEUWIGE ARMEN. AMEN 

 

Groet: 

 

Vg   De Heer is met jou 

GM  HIJ SCHENKE JOU ZIJN GEEST 
 

Aandacht voor de bloemschikking 

 

Gezongen inleiding op de dienst: Lied 218: 1, 2, 3  

 

1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 

2 Dank U voor deze mooie aarde, 

dank U voor sterren, maan en zon. 

Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 

 

3 Dank U dat alle vogels zingen, 

dank U voor elke boom in bloei. 

Dank U voor zoveel goede dingen, 

dank U dat ik groei. 

 

Gesprek met kinderen 

 

Terwijl de kinderen naar de knd gaan, zingen we het 5de couplet  

 

5 Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 

Dank U – o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 
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Gezongen gebed: Lied 694 : 1 (eerst alleen door het Prot. Kerkkoor en  

daarna: allen). Coupletten 2 en 3 (koor en gemeente in canon). 

 
1 Dat wij volstromen met levensadem 

en schreeuwen eindelijk geboren. 

 

2 Dat wij volstromen met levensadem 

en lachen eindelijk geboren. 

 

3 Dat wij volstromen met levensadem 

en weten eindelijk geboren. 

 

Zingen met het Combo: Opwekking 78: ‘Halleluja, looft God’ 

 

Halleluja, looft God in zijn heiligdom,  
looft Hem in zijn machtig uitspansel;  

looft Hem om zijn machtige daden,  

looft Hem naar zijn geweldige grootheid. 

Refrein: Alles wat adem heeft, love de Here.  

    Halleluja, halleluja.  

    Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja. 

 

Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem,  

looft Hem met de harp en de citer,  

looft Hem met de tamboerijn en reidans,  

looft Hem met het snarenspel en fluit. 

Refrein: Alles wat adem heeft, love de Here.  

    Halleluja, halleluja.  
    Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja. 

 

Looft Hem met de klinkende cimbalen,  

looft Hem met de schallende cimbalen. 

Refrein: Alles wat adem heeft, love de Here.  

            Halleluja, halleluja.  

   Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gezongen lofgebed voorafgaande aan de lezing: Opwekking, nr 180:’Bron van 

licht en leven’ (Combo) 
 

Bron van licht en leven,  

wij aanbidden U.  

Onze God voor eeuwig.  

Heer, wij danken U. 

Refrein: Laat de zon van uw gerechtigheid 

    opgaan over ons leven;  

            en wij zien U in uw heerlijkheid, halleluja. 
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U bent onze Vader,  

wij aanbidden U.  

U geeft ons genade,  
Heer, wij eren U. 

Refrein: Laat de zon van uw gerechtigheid  

    opgaan over ons leven;  

    en wij zien U in uw heerlijkheid, halleluja. 

 

U bent onze Koning,  

wij aanbidden U.  

U wilt bij ons wonen, Heer, wij prijzen U. 

 

Aansteken van de Bijbelkaars 

 

Eerste lezing: Genesis 2: 7 
 

Tweede lezing: Mattheüs 10: 5 t/m 8 

 

Derde lezing: Psalm 150 

 

Nog eens lezen: Mattheüs 10: 8 B  

 

Laudate Vocalis zingt: ‘Come, come unto me’  

 

Overdenking 

  

Muziek (organist). Improvisatie op lied 867:  

 
Ds. Theo van ’t Hof neemt als emeritus afscheid van de Protestantse Gemeente in 

Borger. Collega ds. Anneke Wouda spreekt hierom woorden van dank en een gebed 

uit. 

 

Zingen: Evang.  Liedboek, nr 331 (melodie = Lied 103 e):  

-eerste keer: één koor (in het Engels).  

-tweede keer: beide koren (in het Engels) 

-derde keer: alleen instrumentaal (Egbert) 

-vierde en vijfde keer: nu in het Nederlands (allen) 

 

Prijs de Heer, mijn ziel  

en prijst zijn heil’ge naam.  
Prijs de Heer, mijn ziel,  

die mij het leven geeft. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
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Gebeden, die worden afgesloten met lied 1006.  

Dit wordt begeleid door het Combo en de organist. 

 
Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 
 

Inzameling van de gaven. Voor eigen jeugdwerk. 

 

Tijdens deze collecte wordt gezongen: Lied 868: 1, 2, 3, 4, 5  

 

1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Kom allen saam, 

psalmzing de heilige naam, 

loof al wat ademt de Here. 

 

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 

dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 

Hij heeft u lief, 

die tot zijn kind u verhief, 

ja, Hij beschikt u ten leven. 
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4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 

lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 

Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 

die u met liefde bejegent. 

 

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

Het Prot. Kerkkoor zingt de coupletten 2 en 5 met bovenstem 

 

Slotlied: Lied 634: 1 (Combo en beide koren)  
 

1 U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Zegen, die wordt beantwoord met het 2de couplet  

(nu met bovenstem door het prot. kerkkoor) 

 

2 Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Bij het verlaten van de kerkzaal, speelt het Combo: ‘Tienduizend redenen’ 

 

Na de dienst wordt iedereen uitgenodigd om in zalen van ’t Anker een kopje koffie/ 

thee, of een glas ranja te drinken. 

 


