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Orde voor de viering 

op zondag 17 mei 2026 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

Exaudi, 7e zondag van Pasen 
Voorganger: Ds. Richard Offringa 

Organist: Eric Doorn 
Lector: Kris Dambrink 

 
Inleidend orgelspel 

 
Welkom en mededelingen 

 
Aanvangslied Psalm 27:1,2 

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 
 

2 Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 

Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 

aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 

 

Inleiding  
 

Bemoediging en groet  
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer. 
A: die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 

V: die trouw is tot in eeuwigheid. 
A: die het werk van zijn handen niet loslaat. 

V. Genade zij u en vrede van God onze Vader 
     en van onze Heer Jezus Christus. 

A. Amen 
 

V: Eeuwige, onze God wij die U nooit hebben gezien  
A: ZIE ONS HIER STAAN  

V: Wij die van U hebben gehoord  

A: HOOR GIJ ONS AAN  
V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt  



 

2 

 

A: WEES ONZE HULP  
V: en dat Gij alles hebt gemaakt  

A: MAAK ALLES NIEUW  

V: en dat Gij ons bij name kent  
A: LEER ONS U KENNEN  

V: Die Bron van Leven wordt genoemd  
A: DOE ONS WEER LEVEN  

V: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn  
A: WEES HIER AANWEZIG. 

 
Lied 1014:1,2,5 

1 Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 

bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 

 
2 Geef vrede door van hand tot hand 

met liefde, onze redding; 

wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

 
3 Geef Christus door van hand tot hand, 

zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 

een schat om uit te delen. 
 

Kyriëgebed afgesloten met gezongen Kyrië 301k 

 
 
Glorialied: 700:1,2  

1 Als de wind die waait met vlagen, 
zo verrassend waait de Geest, 

soms een storm, met donderslagen, 
soms een stem: Wees niet bevreesd! 

Soms een vlam, een vonk van boven, 
soms een haard die laait van vuur, 

soms een lamp die uit kan doven, 
soms een glans van korte duur. 
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2 Soms een wolk die gul wil geven 

schaduw op geblakerd land, 
soms een zon die, hoogverheven, 

zindert op het mulle zand; 
bron van lachend, levend water, 

bedding, beek, rivier, fontein, 
stroom van heil – maar even later 

opgedroogd en weer woestijn. 
 

Gebed om het Woord: Lied 333 
1 Kom, Geest van God, 

maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 

 
Moment voor de kinderen: De vele kleuren van de Geest. 

Lied met kinderen: “Wij gaan voor even uit elkaar” 

 
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht. 
 

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 

 
3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 

Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 
  

Het licht bij het Woord wordt aangestoken 
 

1e Schriftlezing: Genesis 9:8-17 
 

 Lied op mel 871 

1 In zeven kleuren rijst omhoog 
een hemelpoort, een ereboog. 

De wolken wit, de hemel blauw  
God blijft altijd de aarde trouw. 

 
2 Hier kust de boog van zijn verbond,  

met zeven zegels onze grond; 
de Heer laat ons geen dag alleen 

zijn trouw breekt door de wolken heen. 
 

3 Wie wandelt met de Heer, die gaat  
vandaag of morgen vroeg of laat,  

als Noach met zijn huisgezin  
door deze poort Gods toekomst in. 

 

2e Schriftlezing Joh. 17:13-26 
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Lied 665:1, 2, 3, 4 en 5 
1 Om Christus’ wil zijn wij verblijd. 

Hij heeft in alle menselijkheid 

– een zoon die naar zijn vader aardt – 
God in het vlees geopenbaard. 

 
2 Loof Hem, die van de Geest ontving 

voor altijd zijn rechtvaardiging, 
de Geest, die Hem herleven doet 

in mensen, menselijk vlees en bloed. 

3 Hij die, ontheven hemelhoog, 

te stralend voor het sterflijk oog, 

aan de engelen verschenen is 
in ’t licht van zijn verrijzenis, – 

 
4 Hij is aanwezig in het woord, 

dat wordt gepredikt en gehoord 
in heel de wereld en geloofd, 

en dat ons zegent hoofd voor hoofd. 
 

5 Om Christus’ wil zijn wij verblijd, 
die inging in Gods heerlijkheid 

en voor Gods ogen, stralend schoon, 
is wat wij zullen zijn, – de Zoon. 

 
Verkondiging 

 

Lied. 981:1,3,4,5  
 1  Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 
 

2  Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 

 

3 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

zijn lichaam is het levend brood. 
 

4 Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

Dank- en voorbeden met het Onze Vader… 

 
Inzameling van de gaven: PKN Missionair Werk - Online Verbinden 

 

Slotlied: 978:1,4 
1 Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

4 Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 
Wegzending en Zegen:( gezongen Amen 431b) 

 
 
Uitleidend orgelspel.  


