Protestantse

Orde van de dienst voor de viering op
vrijdag 3 april 2026 aanvang 14.30 uur in de Borgerhof

Voorganger: Anneke Wouda

Lector: Han Hulshuis

Mmv: het Kerkkoor, olv
Halbe de Jong

Pianospel voor de dienst met een kop koffie en thee
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Lied 601: 1

1.Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan

koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

Zzo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

Groet en bemoedinging

Zingen: Lied 558 1,6,9,10

1.Jezus, om uw lijden groot, 6.0m het zwijgen, het geduld,

om uw leven en uw dood waarmee Gij de wet vervult,

die volbrengen 't recht van God, als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

9. Om uw kruis, Heer, bidden wij, 10.Heer, om uw vijf wonden rood,
om de speerstoot in uw zij, om uw onverdiende dood,

ga aan onze schuld voorbij, smeken wij in onze nood,

Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Toelichting bij de viering

Schriftlezing: Matteus 26: 1b-12



Zingen: Lied 558: 3

3. Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,

Kyrie eleison.

Schriftlezing: Mattheus 26: 14 -16

Zingen: Lied 561: 1, 2

1. O liefde die verborgen zijt 2.Hoe achtloos in ons midden wordt
in diepe stilten eeuwigheid, het kostbaar mensenbloed gestort
erbarm u over ons bestaan, en in het onbarmhartig licht

het wordt verraden en verdaan. het kruis des Heren opgericht.

Vertellen: Pesachmaal en instelling van het Avondmaal
Schriftlezing: Matteus 26: 31 - 35

Enkele woorden bij de tekst

Schriftlezing: Mattheus 26: 36 - 41

Gesproken: Zo gaat het, tot 3 x toe

Schriftlezing: Mattheus 26: 46 - 50

Zingen: Lied 561: 4, 5

4. O liefde uit de eeuwigheid 5. opdat ook wij o Heer U niet

die met ons mens geworden zijt, verlaten in uw diep verdriet

wij bidden, laat ons niet alleen maar bij U zijn in al de pijn

in al het duister om ons heen, waarmee de mensen mensen zijn.

Vertellen vs. 57 - 75
Schriftlezing: Mattheus 27: 1 -5
Zingen: Lied 381: 1

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,

wil mij vergeven wat ik U misdeed;

verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

Schriftlezing: Mattheus 27: 11 -18, 21 - 24, 26 -31
2



Zingen: Lied 576: 1

1. O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,

o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,

o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,

hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!

Ik groet U vol ontzag

Schriftlezing: Mattheus 27: 32 - 44
Zingen: Lied 576: 5

5. Ik dank U o mijn vrede,
mijn God die met mij gaat,
voor wat Gij hebt geleden
aan bitterheid en smaad.
Geef dat ik trouw mag wezen,
want Gij zijt trouw en goed.
Ik volg U zonder vrezen
wanneer ik sterven moet.

Schriftlezing: Mattheus 27: 45 - 50

Paaskaars wordt gedoofd

Schriftlezing: Mattheus 27: 51, 54, 57 - 66

Zingen: Lied 590: 1, 2

1. Nu valt de nacht. Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven

voor het menselijk geslacht

in Gods hand gegeven.

Stola wordt afgelegd

Pauze met een drankje

2. De wereld gaf. Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;

al zijn onschuld werd Hem straf

en zijn leven sterven



Op de vroege morgen van de eerste dag ........
Witte stola
Zingen: Lied 630: 1

1. Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,

er is in één bewogen nacht

een nieuwe lent' ontloken.

Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Schriftlezing: Mattheus 28: 1 -6
Zingen: Lied 631: 1

1. Tussen waken, tussen dromen,

in het vroege morgenlicht,

wordt de steen van 't graf genomen,
horen vrouwen het bericht

dat door dood en duisternis

Jezus leeft en bij ons is.

Schriftlezing: Mattheus 28: 7 - 10

Zingen: Lied 631: 2, 3, 4

2. Zij die zich als eersten buigen 3. Uit een sprakeloos verleden
over leven in haar schoot weggeschoven, ongehoord,

zijn op Pasen kroongetuigen wordt een nieuwe tuin betreden,
van nieuw leven uit de dood. open is de laatste poort,
Vrouwen hebben Hem ontmoet, sluiers worden weggedaan:
weten zich bevrijd voorgoed. het is tijd om op te staan.

4. Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in

Dankgebed
Collecte

Zegen



