Protestantse Gemeente Borger

. Orde voor de viering
van de doop van Judah Tanveer Masih
op zondag 15 Februari 2026 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk
Thema: 'LIEFDE IS ZO STERK ALS...."
Voorganger: Ds. Theo van ‘'t Hof
Organist: Egbert Willegers
Muzikale Medewerking: Interkerkelijk koor Testify uit Leek
o.l.v. Bram Bakker
Lector: Ineke de Vries

Muziek

VOORBEREIDING

Dopeling Judah Tanveer Masih Wordt de kerk binnengedragen
Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: ELB, 218 1 en 2

Samen in de naam van Jezus Heel de wereld moet het weten
Heffen wij een loflied aan Dat God niet veranderd is

Want de Geest spreekt alle talen En zijn liefde als een lichtstraal

En doet ons elkaar verstaan Doordringt in de duisternis

Samen bidden samen zoeken 't Werk van God is niet te keren
Naar het plan van onze Heer Omdat Hij er over waakt

Samen zingen en getuigen En de Geest doorbreekt de grenzen
Samen leven tot zijn eer Die door mensen zijn gemaakt

Bemoediging:

Vg: In de naam van God die in ons gelooft,
Die op ons hoopt en ons liefheeft,

Gm: Proberen wij hier te luisteren en te zingen,
Te bidden en te belijden,
Stil te zijn en feest te vieren

Groet:

Vg: Genade en vrede van God, onze bondgenoot,
van Jezus Christus, onze medemens en opgestane Heer,
en van Zijn Geest die ons samenbrengt.

Gm: AMEN.



Zingen ELB: 218: 3

Prijst de Heer de weg is open
Naar de Vader naar elkaar

Jezus Christus Triomfator

Mijn Verlosser Middelaar

Vader met geheven handen

Breng ik U mijn dank en eer

't Is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Gezongen gebed: '‘Breathe’ (koor)
Gezongen loflied: ‘Door de kracht van uw liefde’ (koor)
VIERING VAN DE HEILIGE DOOP

Tanveer en Bindya vertellen waarom zij Judah Masih willen laten dopen.
Daarna worden zij uitgenodigd rondom de doopvont te staan.

Doopvragen:
- Geloven jullie in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en willen jullie dat
JUDAH MASIH wordt gedoopt in zijn naam?

- Ontvangen jullie hem als een uniek geschenk van God, aan jullie toevertrouwd om
er
goed voor te zorgen?

- Beloof je Judah Masih in woorden en daden voor te gaan op de weg die Jezus
Christus ons gewezen heeft?

Antwoord van de doopouders

Doopaanvaarding door de gemeente:

Vg: Gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Borger,
willen jullie JUDAH TANVEER MASIH helpen groeien in geloof
en hem helpen Christus na te volgen?

Wat is hierop jullie antwoord?

Gm: JA, DAT WILLEN WIJ

Doopbediening en handoplegging



Zingen: Dooplied van Sela, (allen)

In het water van de doop,

zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’'ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.

Overhandiging van de doopbrief, de doopkaars, de doopkaart én een fotoboekje.
Plakken van de doopsticker op de Doop-rol aan de muur (door doopouder)

Kinderen gaan naar de kindernevendienst



RONDOM DE BIJBEL

Gezongen gebed: 'Like a mighty river’ (koor)

Aansteken bijbelkaars

Lezing: Hooglied 8: 1-12

Overdenking

Zingen: ‘Come now is the time’ (koor)

Dienst van de gaven en gebeden

Inzameling van de gaven:

Binnenlands Diaconaat - Omzien naar gevangenen

Omzien naar gevangenen in Nederland

Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht
voor een korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om barmhartig naar
hen om te zien en niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen,
tbs-patiénten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in
Actie ondersteunt diverse organisatie die omzien naar gevangenen en hun partners
en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans
bieden in de maatschappij.

Tonen van het filmpje over kerk op schoot

Gezongen inleiding op de gebeden door het koor ‘I still haven’t found’

Gebeden

Slotlied: 791 1,2,3,6

1.Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen

als geheim en zegening.

3.Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,

ziel en zinnen metterdaad.

Gezongen: Ierse zegen (koor)

2.Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,

laatste woord dat vrede maakt.

6.Liefde boven alle liefde,

die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!



