Protestantse Gemeente

Orde voor de viering op

zondag 1 maart 2026 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

2¢ zondag in de 40-dagentijd

Voorganger: Ds. Martje Veenstra-Oving
Lector: Hanny Luinge
Organist: Jeroen v/d Vlist

VOORBEREIDING

Orgelspel, mededelingen

Moment van stilte

Aanvangslied 213: 1 en 2

1 Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd

uwe heerlijkheid voor ogen,

en verdrijf door uwe macht

onze nacht!

2 Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen

en de dorstige landouw

van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

Bemoed|g|ngen en groet

> <P<P<

: Onze hulp is de naam van God, de Eeuwige
: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
: EN NIET VERGEET HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Goedheid en liefde van God die ons draagt

de Zoon die bevrijdt en de Geest die ons kracht geeft.
: AMEN



Zingen vervolg aanvangslied 213: 5

5 Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid

voor altijd.

Kyriegebed, afsluiten na de woorden zo zingen wij biddend met refrein lied
547 Kyrie eleison, wees met ons begaan

Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Liturgisch bloemschikken
RONDOM HET WOORD
Zingen als gebed bij de opening van de Bijbel op melodie psalm 68

Open de Schriften van oudsher,

die woorden vreemd en van zover,
verminkt, ontstemd, verborgen.
Geef ons een eerlijk, nieuw gehoor,
leg ons die woorden dan weer voor,
zodat wij mogen horen:

‘zo spreekt de Levende tot u,

dit wil ik zeggen, toen en nu,

ik zoek naar dochters, zonen,

die wegen van bevrijding gaan,

die Mij van verre al zien staan

daar waar de armsten wonen’.

Inleiding op de lezingen/project kindernevendienst en projectlied op
melodie lied 311

Refrein:

Wij reizen veertig dagen:
een weg van hoop en licht.
En ook een weg van vragen
en van een goed bericht.

Tweede couplet: Refrein:

Daarboven in de bergen Wij zoeken en wij bidden
beleef je zoveel meer. om vrede voor elkaar.

Daar kun je zomaar merken: Want God is in ons midden,
dichtbij ons is de Heer. Hij maakt zijn toekomst waar

OT-lezing: Exodus 24: 12-18



Zingen lied 825: 1,3 en 8

1 De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,

wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.

Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

3 Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,

heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:

te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.

8 God heeft zich zelf ons toegewend:

een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.

In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de ongeévenaarde.

NT-lezing: Mattheus 17: 1-9
Zingen acclamatie lied 339a

U komt de lof toe, U het gezang,

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest

in alle eeuwen der eeuwen.
Overweging en aansluitend orgelspel
Zingen 544: 1,2 en5

1 Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten

ten einde toe vervuld.

Maar ons is aangezegd,

tot aan het eind der dingen
de uitgang te volbrengen,

de lange lijdensweg.

5 Het licht van alle stralen
komt uit zijn aangezicht,

zijn ster zal nooit meer dalen
en met Hem opgericht

2 Geen licht is ons gebleven,
er is geen God te zien,

de dagen alle zeven

en de geboden tien,

dan deze ene naam;

die naam is alle nachten

ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

verhogen zij de dag,
verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen
over de aarde af.



RONDOM GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen lied 542: 1, 2, 3 en4

1 God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:

‘Verlaat wat gij bezit en ga

naar 't land dat Ik u wijs.’

2 Het volk van God was veertig jaar
- een mensenleven lang -

op weg naar het beloofde land,

het land van Kanaan.

3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn

en laat uw Zoon een laaiend vuur,

een nieuwe Mozes zijn.

4 Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,

God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

Zegen, afgesloten met gezongen Amen









