Dankdienst voor het leven van

Henk van Doorne

In de Goede Herderkerk te Borger
op woensdag 25 februari 2026, aanvang 13:00 uur

Liturg: dhr. L. Wanders
Organist: dhr. G. Meendering
Pastoraal medewerker: dhr. E. ter Veen

Binnen dragen Henk: de organist speelt lied 23b (de Heer is mijn herder)
Bemoediging en groet

Kaarsen aansteken:
Paaskaars: Marlene
Aansteken kaarsen bij de kist door kleinkinderen
Onderwijl zingen/luisteren naar “Als alles duister is”
https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY

Gedicht Marlene

Kort welkomstwoord

Zingen: lied 314: 1t/m 3
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2 Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.



3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Gebed

Zingen: lied 1006 (onze vader)
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

In memoriam door Lida en Marcel

Luisteren/zingen: Opwekking 733 (10000 redenen)
https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q

Schriftlezing: Jacobus 1: 12-13


https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q

Zingen: Lied 886 Abba Vader ....
1 Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Overdenking

Luisteren: Vicky Brown: Stay with me till the morning
https://www.youtube.com/watch?v=ZqaHPxpi3lw

Gebeden

Luisteren/zingen: Toekomst van hoop (Sela)
https://www.youtube.com/watch?v=KMd64XhMMhO

Dankwoord namens de familie door Marcel

Zingen: Psalm 23b: 1 t/m 3
1 De Heer is mijn herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.

2 De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
Hij draagt m’als ik viel.

3 De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;

0 Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!


https://www.youtube.com/watch?v=KMd64XhMMh0

Uitvaartondernemer: Uitdragen

Zingen: Psalm 23b: 4 en 5 (tijdens uitdragen van Henk van Doorne)
4 De Heer is mijn herder!
In 't hart der woestijn

verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5 De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.

In plaats van bloemen een donatie aan Alzheimer via deze QR-code.




