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Op zondag 18 januari 2026
aanvang 19.00 uur in

De Goede Herderkerk te Borger

Thema:
“Weerbericht van het geloof”

“Christelijk Mannenkoor Zuidlaren”
0.l.v. Marnix Onrust

Voorganger: Ds. E. van Beesten uit Witharen

Organist : Ronald Knol uit Dwingeloo



Samenzang: (melodie: De dag door uwe gunst ontvangen)

O God, nu wij hier samen komen op deze dag, in deze kerk,
laat nu uw Geest ons binnenstromen. God open ons hart en maak ons sterk.

Opdat de woorden die wij horen, opdat de taal die wij verstaan,
veel dieper gaat dan onze oren en in ons hart zal binnengaan.

Laat hier en nu en straks en morgen uw Geest ons leiden tot de daad,
zodat uw woord ervoor zal zorgen dat U de wereld nooit verlaat.

Want door uw woord en Geest en zegen zijn wij gemeente in uw Naam,
wijs dus aan ons de goede wegen door woord en Geest in Jezus’ naam.

Samenzang: Joh de Heer 657: 1,2,3,4
1. Ik wil zingen van mijn Heiland,van zijn liefde, wonder groot.
Die zichzelve gaf aan ’t kruishout en mij redde van de dood.

Refrein;
Zing, o zing van mijn verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij;
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.

2.’k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op Zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade, Hij ’t randsoen gewillig gaf.

Refrein:

3.’k Wil mijn dierb’re Heiland prijzen , spreken van Zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven over zond en satans macht.

4. Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn,
Om mij ’t leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.
Refrein:

Koor: Er is een God die hoort.
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Welkom en mededelingen
Samenzang: Opwekking 357: 1,4,5

1.Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid,
Schepper, die ’t heelal verheugde, bron van eeuw ’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in t *duister, vindt het licht bij U alleen.

4.0pen nu ook onze ogen voor het ware vreugdelicht,
Opdat wij uw Naam verhogen, juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader hem, die onder zonde zucht.
leder wilt Gij zijn een Vader, die in Jezus tot U vlucht.

5.Wil ons van uw vreugde geven, hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf’ lijk leven, die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde eeuwig in uw vreugde zijn.

Gebed

Koor: Vertrouwen
Elk uur, elk ogenblik (refrein met gemeente)
Refrein:
Mijn hart heeft U van node,
Elk uur elk ogenblik,
O zegen mij mijn Heiland
Ik kom tot U.
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Bijbellezing: Lukas 8: 22-25

Naar de overkant van het meer.

Op een van die dagen stapte hij in een boot, samen met zijn leerlingen, en zei
tegen hen: ‘laten we naar de overkant van het meer gaan’ en ze voeren het meer
op. Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een wervelstorm opzetten, zodat de
boot water maakte en dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen:
‘Meester, Meester, we vergaan!” Hij stond op en sprak de wind en de golven toe.
Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust.

Hij vroeg hun: ‘Waar is jullie geloof?” De leerlingen waren geschrokken en
zeiden vol verbazing tegen elkaar; ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het
water zijn bevelen gehoorzamen?’

Koor: Frieden
Een toekomst vol van Hoop

Overdenking: “Weerbericht van mijn geloof”

Orgelspel

Samenzang: Evang. Liedb. 187 :1,2,3

1.’t Scheepke onder Jezus hoede, met zijn kruisvlag hoog in top.
neemt als arke der verlossing allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort,
wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord en veilig strand voor ’t oog.

2.Zon, bestraalt het kleine scheepke; winden, stuwt het zacht vooruit;
golven, draagt het naar de verten, waar Gods einder zich ontsluit.
Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’; God houdt zich aan zijn woord;
wij hebben ’s Vader Zoon aan boord en veilig strand voor ’t oog.
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3.Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag wappert boven d’oceaan!
Kom tot Jezus; wie Hem volgen, kan geen storm ooit doen vergaan.
Wij wenden ons tot God omhoog: ‘O Heer, geleid ons voort!’
Wij hebben ’s Vader Zoon aan boord en veilig strand voor ’t oog.

Gebed

Koor: | have a dream (Maarten Luther King)
(een weerbericht hoe we met elkaar om moeten gaan)
Where no one stands alone. (een lied dat we nooit zonder HEM moeten gaan)

Collecte: Er is een collecte voor de instandhouding van de welkomdiensten.
Als u deze diensten waardeert kunt u dat laten blijken door uw bijdrage.

Slotlied: Liedb. 416: 1,2

1.Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Zegen

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het
genot van een kopje koffie of thee.

Op een statafel in de hal ligt het gastenboek!

De Welkomdienstcommissie
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Datum volgende welkomdienst:

15-03-2026
m.m.v: “Zanggroep Perspectief uit Heerenveen

17-05-2026

Voorganger: Ds. P de Vries uit Gieten

m.m.v: Urker Zangers o0.1.v. Jacob Schenk
Organist:  Jacob Schenk

Indien u het werk van het comité wilt steunen, kunt u

uw vrijwillige bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL38RAB00309205107

t.n.v. Protestante Gemeente Borger o0.v.v. Welkomdiensten.

A Voor giften kunt u ook de QR-code scannen en uw eigen
¢ & bijdrage invullen.
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