Protestantse Gemeente Borger

. Orde voor de viering

op zondag 7 december 2025 aanvang 10.00 uur

in de Goede Herderkerk
Thema: (Glim)lach maar

Voorganger: Mw. Anita v.d. Til

Organist: dhr. Egbert Willigers

Lector: dhr. Lauwrens Wanders

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen/Moment van stilte

Aanvangslied Lied 84: 1, 2, 3 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer (staand)

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, 2 Het heil dat uw altaar omgeeft
Heer, beschermt en koestert al wat leeft.

het huis waar Gij uw naam en eer De mus, de zwaluw vindt een woning.

hebt laten wonen bij de mensen. Haar jongen zijn in veiligheid.

Hoe brand ik van verlangen om Mij is een schuilplaats toebereid

te komen in uw heiligdom. in het paleis van U, mijn koning.

Wat zou mijn hart nog liever wensen Heil hen die toeven aan uw hof

dan dat het juichend U ontmoet en steeds zich wijden aan uw lof.

die leven zijt en leven doet.

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Bemoediging, Groet

Zingen: Lied 84: 6

6 Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,

welzalig die op U vertrouwt.
1



Even voorstellen

Kyriegebed (Bing Video's - Reyer - Kyrie Eleison (Lyric Video)

Zingen: Lied 463: 1, 6, 8 6 Kyrie eleison,
1 Licht in onze ogen, dat Gij u erbarmt,
redder uit de nacht, onze kille koude
geldt uw mededogen met uw licht verwarmt!

nog wie U verwacht?

8 Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

Uitleg bloemschikking — 2¢ advent??
Aandacht voor 2¢ adventskaars
Zingen projectlied

Welkom bij de Koning
Projectlied Kerst 2025 (Op de wijs van 'Nu zijt wellekome’)

Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij.

De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij.
Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein,
straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn.
God dicht bij ons.

Veel gewone mensen, één bijzonder Kind.

Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint.
Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal.
Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal!

God dicht bij ons.

Tekst: Leonie van den Berg
DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

1¢ Schriftlezing: Genesis 17: 15-17 & 18: 9 -15


https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=kyrie+reyer&&mid=615A4FCDBAA40586326E615A4FCDBAA40586326E&FORM=VAMGZC

Zingen: Lied 164: 1, 2, 3

1 Zij is een vrouw van naam in Israél.

Zij is een vrouw die volkeren mag
schragen.

Zij draagt haar naam op goddelijk
bevel:

Sara, gezegend tot in onze dagen.

Hoe donker ook de wegen en hoe smal,

vrouwen van naam, zij zullen niet
versagen.

2 Al blijft vergeefs ons zoeken naar het
woord

dat uit den hoge tot u werd gesproken,

vrouw die het ongehoorde hebt gehoord,

zwervend terzijde in uw tent gedoken -

een lach, een wenk, een samenhang
verstoord,

vrouw, naar een nieuwe toekomst
opgebroken.

3 Hoog heeft de Heilige uw woord geschat:
‘In alles wat zij zegt, wil naar haar horen.’
Uit u, die om uw volk geleden had
zijn koningen van volkeren geboren.

Aartsmoeder Sara, sterre op ons pad,
in wie de glans van Israél mocht gloren.

2¢ Schriftlezing: Lucas 1: 26 - 38

Zingen: Lied 464: 2, 3, 4, 6

2 Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,

en zet de aarde in het licht!

3 Een engel spreekt een meisje aan,

hij groet haar, noemt haar bij haar
naam

God kiest jou als zijn liefste uit,

voor Hem ben jij de ware bruid!

4 De hemel spreekt, Maria hoort,
Zij geeft zich over aan dat woord.
Daarom zal zij de moeder zijn

van Gods geheim, een kindje klein!

6 De hemel spreekt, de aarde lacht
nu jong en oud een toekomst wacht!
Maria zingt de woorden voor,

wij stemmen in en zingen door!

Uitleg en overweging
Orgelspel

Zingen: Lied 157a: 1, 2, 4
1 Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.



Van nu aan, om wat Hij,
de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen

alle geslachten saam,
want heilig is zijn naam,
Hij zal zijn trouw bewijzen.

Hij heeft het lang voorzegd:

aan Israél, zijn knecht
zal Hij genade schenken
en Hij zal Abraham

en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk "Onze Vader”

Collecte

Slotlied: Lied 1005 (ned.): 1, 2, 5
1 Zoekend naar licht hier in het

duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het

duister.

Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen

zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten,

zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het
duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,

voor zoveel leed, zoveel gemis.

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,

totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Wegzending en zegen



