Protestantse Gemeentse

Orde voor de viering
op zondag 28 december 2025 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

Voorganger: Da. Martje Veenstra-Oving
Organist: Egbert Willegers
Lector: Ineke de Vries

VOORBEREIDING
Orgelspel, mededelingen

Moment van stilte

Aanvangslied 8a: 1,2 en3
1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

2 Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.

3 Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.

Bemoedigingen en groet
V: Onze hulp is in de naam van God, de Eeuwige
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET VERGEET HET WERK VAN ZIJN HANDEN

V: Goedheid en liefde van God die ons draagt.
Zijn Zoon die bevrijdt

en de Geest die ons kracht geeft.

A: AMEN (je mag gaan zitten)

Vervolg aanvangslied 8a: 6
6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
want op de aard’ is wijd en zijd
het mensenkind uw majesteit



Kyriegebed, na de woorden “zo bidden wij zingend” lied 301h
Kyrie eleison, Kyrie eleison

Glorialied 305: 1,2 en 3

1 Alle eer en alle glorie 2 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam! geldt de Zoon, de erfgenaam!
Vier de vrede die Hij heden Als genade die ons toekomt
uitroept over ons bestaan. is Hij onze nieuwe naam.
Aangezicht / vol van licht, Licht uit licht, / vergezicht,
zie ons vol ontferming aan! steek ons met uw stralen aan!
3 Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel
OT-lezing Jeremia 31: 15-17
NT-lezing Matteus 2: 13-18

Zingen uit Zingenderwijs lied 42 op melodie lied 753 Er is een land van
louter licht

Een schreeuw klinkt naar de hemel op

en klaagt de aarde aan,

waar kleinen van de goede God

door mensenhand vergaan.

Nog roept die stem in onze tijd

en Rachel vindt geen troost.

Opnieuw raakt zij haar kinderen kwijt,
Beweent hen woordeloos.

Is er een huis dat eeuwig staat,
waar kinderen veilig zijn

de dood hen niet bedreigt,
omdat ze U toch heilig zijn?

Geef in uw woord ons allen licht,
een antwoord van omhoog
waardoor wij worden opgericht
en tranen weer gedroogd.



Doe ons geloven in die dag,

dat Rachels hart herleeft,

het huis vervuld is van haar lach,
de dood klopt tevergeefs.

Overweging en aansluitend luisterlied Moeders van Betlehem
https://www.bing.com/videos/search?q=liederen+bij+de+kindermoord+

van+Betlehem&&view=detail&mid=CBD94DES88S8C1F72FAC257CBD94DES8C
1F72FAC257&FORM=VAMGZC

Moeders van Bethlehem

Hoor de gebroken stem:

moeders van Bethlehem.

In de straten wordt hun klacht gehoord

om de levens in de kiem gesmoord.

Hoe doet God ooit recht aan deze pijn?
Zou zijn hart ooit zo gebroken zijn?
Heersers vallen Gods belofte aan,
maar herders nemen die gelovig aan.

Want hier zou een kind geboren zijn;
naar verluidt zal Hij de Koning zijn.

Een engel kwam en die vertelde ons
dat de vrijheid komt wanneer Hij troont.

Daarom reizen wij door heel dit land
en wij zoeken het volmaakte lam.
Want met Hem begint de tijd opnieuw;
de open hemel openbaart goed nieuws!

Halleluja! Glorie in de hoge!
Heer en Koning,
Redder van de wereld.

Roep het uit en zing nu overal

van Hem die was en is en komen zal.
Heel de schepping, zing in harmonie
en verhoog Hem in je mooiste lied:

Heilig, heilig, machtig en genadig!
God stuurt ons de redder van de wereld.

Heilig, heilig, machtig en genadig!

God stuurt ons de redder van de wereld.
Halleluja! Glorie in de hoge!

Heer en Koning, Redder van de wereld.

(Nederlandse tekst: Harold ten Cate. Originele tekst en muziek: Brittney
Spencer, Emil Sydhage, Gilbert Nanlohy, Connor Wheaton)
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RONDOM GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven:

1¢ collecte: eigen werk diaconie
2¢ collecte: eigen kerk

Slotlied 1001: 1, 2 en 3 De wijze woorden en het groot vertoon

1

Zegen

Amen

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,

de ijdelheden op hun pauwentroon,

de luchtkastelen van de sterken:

al wat hoog staat aangeschreven

zal Gods woord niet overleven;

Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:

dat lachen zullen zij die wenen,

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen -

de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,

die geen vader was, zal vader zijn;

mensen zullen andere mensen zijn,

de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,

wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:

die zal kreunen onder zorgen,

die zal vechten in 't verborgen,

die zal waken tot de morgen dauwt -

die zal zijn ogen niet geloven.



