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VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Moment van stilte

Aanvangslied: Lied 19: 1 en 2

1 De hemel roemt de Heer, 2 God heeft de tent gemaakt,
het firmament geeft eer waarin de zon ontwaakt
Hem, die 't heelal volbracht. fier als een bruidegom,

De dag spreekt tot de dag die blinkend van gewaad

van wat zijn hand vermag, het bruidsvertrek verlaat

de nacht meldt het de nacht. en licht verspreidt alom.

Er is geen taal, geen woord, Zo, vrolijk als een held

toch wordt alom gehoord die tot de zege snelt,

een wijd verbreide mare. roept hij de nieuwe morgen;
Geen stem gaat van hen uit, hij trekt zijn glanzend spoor
maar overal verluidt de ganse hemel door:
hetgeen zij openbaren. zijn gloed laat niets verborgen.

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt
heeft.

Gemeente: De HEER zal ons altijd beschermen. Zijn trouw duurt eeuwig, hij laat
het werk van zijn handen niet los.

Voorganger: Genade zij ons en vrede, van hem die is, die was en die komt.

Toelichting bij de dienst



Zingen: Lied 281: 1 -5

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 2 Wanneer het donker ons verrast,
God, houd uw o0og op ons gericht: houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison! Kyrie eleison!

3 Verschijn ons als de dageraad, 4 Gij roept ons met een nieuwe naam
Gij, zon die ons te wachten staat: uit dit genadeloos bestaan:

Kyrie eleison! Kyrie eleison!

5 Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Kyriegebed

Uitleg bloemschikking

Aandacht voor de 4e adventskaars

Projectlied ‘Welkom bij de Koning’

(Op de melodie van: 'Nu zijt wellekome”)
Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij.
De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij.
Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein,
straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn.
God dicht bij ons.
Veel gewone mensen, één bijzonder Kind.
Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint.
Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal.
Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal!
God dicht bij ons.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van het woord

Toelichting bij de eerste lezing

Eerste lezing: Jesaja 7: 10 - 17



Zingen: Lied 1009: 1 en 3
1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden

die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten

zijn niet verblind geweest.

Tweede lezing: Mattels 1: 18 - 25

Zingen: Lied 433: 1 -5

1 Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,

kind van God, Maria's kind.

3 Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan

en hemelwaarts opgestaan.

3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen

op aarde koning zijn!

Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

2 Kind dat uit uw kamer klein
als des hemels zonneschijn
op de aarde wordt gesteld,
gaat uw weg zoals een held.

4 Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

5 Lof zij God in 't hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,

nu en overal altijd,

nu en tot in eeuwigheid.

Overdenking
Orgelspel

Zingen: Lied 437:1,2,3en5

1 Kom tot ons, scheur de hemelen,
Heer,

daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,

de hemeldeuren, Zoon van God.

3 Breek, aarde, uit, breek uit in
pracht,

dat berg en dal van lente lacht.
O aarde, wek die roze rood,

ontspring, Heer, aan der aarde schoot.

2 Dauw, hemelen, schenk u maatloos
uit,

daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breek in regens neer,
regen de Heiland, Israéls Heer.

5 Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos
ver,

0 zon ga op, 0 zonneschijn,

laat ons niet in het donker zijn.



DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’
Collecte: PKN - Jonge generatie - Jongeren beleven het kerstverhaal

Met de KerstChallenge beleven jongeren het kerstverhaal op een unieke,
interactieve manier: als spel, avontuur en ontdekkingstocht. Duizenden tieners
doen jaarlijks mee, verspreid over honderden kerkelijke jeugdgroepen door het
hele land. Ze kruipen in de huid van de personages uit het kerstverhaal, voeren
opdrachten uit, lossen raadsels op en verzamelen punten. Zo worden ze
spelenderwijs uitgedaagd om na te denken over geloof, keuzes maken, en hun
eigen rol in het grotere verhaal. In een tijd waarin jongeren overspoeld worden met
prikkels en meningen, biedt de KerstChallenge een speelse maar serieuze manier
om stil te staan bij de kern van Kerst. Daarom is dit een inspirerend en eigentijds
collectedoel dat we van harte aanbevelen — om jongeren op een creatieve manier
te blijven meenemen in het hart van het geloof.

Toelichting bij het slotlied

Slotlied: Lied 499: 1 -5

1 Nu gaat de hemel open, 2 Een kind ligt in de kribbe,
de aarde raakt in bloei, Gods Zoon gaat onze gang,
de vrede daalt van boven, het leven kan beginnen,
God lacht de mensen toe. geluk ligt voor de hand.

3 Het woord is vlees geworden, 4 Hij zit bij ons aan tafel,
God drukt ons aan het hart, Hij deelt met ons zijn brood,
Hij heeft zijn Zoon gezonden, zijn God is onze Vader,

van ons een bloedverwant. Hij is een huisgenoot.

5 O broeder in ons midden,
Gods strijd om ons bestaan,
wij willen U aanbidden,

wij leven in uw naam.

Wegzending en zegen



