Protestantse

Orde voor de Oudejaarsdienst

op woensdag 31 december 2025 om
19.30 uur in de Goede Herder kerk
Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof
Organiste: Caroline van der Laan

Muziek
Woord van welkom
Aanvangspsalm: Lied 67: 1 en 2

1 God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg
aanvaarde

en tot U zich wend’,

zo, dat allerwegen / ieder volk de
zegen

van uw heil erkent.

Bemoediging en begroeting:

Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer

GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vg die trouw is ondanks onze ontrouw

2 De volken zullen U belijden,

o God, U loven al tezaam!

De landen zullen zich verblijden

en juichen over uwe naam.

Volken zult Gij rechten, / hun geding
beslechten

in gerechtigheid,

volken op deze aarde, / die uw arm
vergaarde,

die Gij veilig leidt.

GM DIE VASTHOUDT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Vg Wees hier aanwezig, God
GM LICHT IN ONS MIDDEN!
Vg Neem ons zoals we zijn,

GM EN DRAAG ONS IN UW EEUWIGE ARMEN

Allen: Amen

Staande zingen: Psalm 67: 3

3 De aarde heeft de vrucht gegeven,

die door de hemel werd verwekt,

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.

God is ons genegen, / onze God geeft zegen,

Hij die alles geeft,

Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen

wat op aarde leeft.



Gebed
Lezing: Colossenzen 1: 1 t/m 14
Zingen: Lied 324: 1, 2, 3

1 Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,

de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft -

2 wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,

dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond -

3 dat hoge woord, geschreven wit op zwart,

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,

beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.

Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.
Overdenking

Staande zingen: Lied 468: 1, 2, 3, 4

1 Prijs de Heer die herders prijzen, 2 Geef de Koning van uw leven
die in 's hemels paradijzen wat de koningen Hem geven,
alle engelen eer bewijzen, breng uw schatten de verheven
hier op aarde daalt Hij neer. in de stal geboren Heer.

3 Laat uw loflied samenvallen 4 Aan de koning uitverkoren,
met het lied der heiligen allen, uit een maagd voor ons geboren
dat de hemelen weerschallen moet ons hele hart behoren

van die jubelende wijs. onze lof en eer en prijs.

Inzameling: Eigen werk diaconie
Gezongen inleiding op de gebeden: Lied 413: 3

3 Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,

stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan -
laat ons niet verloren gaan.

Gebeden



Slotlied: Lied 413: 1

1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Zegen die wordt beantwoord met lied 413: 2

2 Alles wat U prijzen kan,

U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!






