
 

 

       Welkomdienst  
                                                    

                                                     
    Op zondag 16 november 2025 

 

    aanvang 19.00 uur in  

 

    De Goede Herderkerk te Borger 

 

 

                                          Thema: 

                        “Geloven in rust en relatie”                                          

 

 
 

 

 

             
            

 

 

                        “Christelijk Mannenkoor Steenwijk”                                             

                                          o.l.v. Harrie Koning 

 
        

              Voorganger: Ds. H. van Ark uit Vorchten 

 

              Organist     : Arjan Kroes uit Zuidveen 
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Samenzang: Melodie: (Wat de toekomst brenge moge) 

 

Geef mij Heer veel van Uw liefde   Geef mij Heer veel van uw vrede 

laat mij Uw discipel zijn,   laat mij toch verdraagzaam zijn. 

opdat ik voor and're mensen   Door mijzelf steeds weg te cijf’ren  

tot een steun en hulp kan zijn.  door nooit eigenwijs te zijn.  

Geef m' een open oog voor alles  Nooit hoogmoedig, ongevoelig 

wat hen ongelukkig maakt.   en van eigenwaan vervuld  

Laat hen zien dat ik Uw kind ben  Stel mijn hart voor and’ren open,  

en door U ben aangeraakt   geef mij tact en veel geduld. 

 

Geef mij Heer veel van Uw wijsheid  

om hen, die verdrietig zijn, 

wat bemoediging te geven, 

vol van warmt' en troost te zijn. 

Wetend dat ik zelf ook zwak ben  

en mijn hulp van U verwacht. 

Laat mij Heer een instrument zijn, 

dat mag dienen door Uw kracht 

 

Samenzang:  Opwekking 354:  

Glorie aan God, Glorie aan God 

Glorie aan God, Glorie aan God 

 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 

Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

Refrein: 

 

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 

Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie! 

Satan, hij beeft, want Hij weet: Jezus leeft! 

Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 
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Jezus is Heer, Redder en Heer! 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

Refrein: 

 

Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 

spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 

Heilig en vrij alle tranen voorbij. 

Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 

Waardig het Lam, waardig het Lam! 

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 

Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 

Hij is de hoogste Heer! 

Refrein: 

 

Welkom en mededelingen 

 

Samenzang: Evang. Liedb. 241: 1,2,3 

1.Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. 

   Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; 

   Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. 

   Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. 

 

2.Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. 

   Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; 

   Een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. 

   Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. 

 

3.Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. 

   De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt. 

   Niets is onmogelijk voor wie gelooft in mij. 

   Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. 

 

 

Stil gebed, onze hulp en groet 

 

Koor: Ich traue Deine Gnade 
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Gebed 

Koor en samenzang: Joh. de Heer 73: 1,2,3  

1.Zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier; 

   Straks zal onze Bootsman komen, en wij varen af van hier. 

   Refrein: 

   Hoe de storm ook moge woeden, 

   Op de reis naar d’ eeuwigheid, 

   Jezus is de trouwe Bootsman, 

   Die ons altijd veilig leidt. 

 

2. Door de kille, kille stromen, gaan wij naar het Godspaleis; 

    ’t Eng’lenlied klinkt uit de verte, en verkwikt ons op de reis. 

    Refrein 

3. Velen, die wij hier beminden, zijn ons reeds vooruitgegaan; 

    Straks, vereend met hen voor eeuwig, zullen we ook voor Jezus staan. 

    Refrein: 

 

Koor en samenzang: Joh. de Heer: 132: 1,2,4  

1.Heer! Ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer; 

   Laat ook van die milde regen, dropp’len vallen op mij neer; 

   Ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij! 

 

2.Ga mij niet voorbij, o, Vader! Zie hoe mij mijn zonde smart. 

   Trek mij met Uw koorden nader, stort Uw liefd’ ook in mijn hart; 

   Ook in mij, ook in mij, stort Uw liefde ook in mij 

 

4.Wil me, Heiland! Niet voorbij gaan, doe mij leven U nabij; 

   Zie mij zuchtend aan Uw zij staan; roept Gij and’ren, roep ook mij. 

   Ja, ook mij, ja, ook mij; roept Gij and’ren: Roep ook mij. 

 

Bijbellezing: Psalm 23 

Psalm van David. 

De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 

hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. 

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, 

uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 
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U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis 

van de Heer tot in lengte van dagen. 

Johannes 10: 14-15 

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals 

de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 

Mattheus 11: 28-29 

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik 

jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig 

en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. 

 

 

Koor: Tienduizend redenen 

            Lord I”m coming home 

  

Overdenking: Geloven in rust en relatie 

 

Orgelspel 

 

Samenzang: Evang. Liedb. 223:1,2,4 

1.Ga niet alleen door t’ leven, die last is u te zwaar. 

   Laat Een u sterkte geven, ga tot uw middelaar! 

   Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween, 

   En zoveel leed te dragen, ga niet alleen! 

   En zoveel leed te dragen, ga niet alleen! 

 

2.Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart. 

   Ach geef het Hem ter woning; hoe stilt Hij dan uw smart! 

   Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen! 

   Richt dan de treurend´ ogen, naar Jezus heen! 

   Richt dan de treurend´ ogen, naar Jezus heen! 

 

4.Wat klaagt gij om een wonde, die slechts erbarming sloeg? 

   Wat zucht gij om de zonde, die uw Verlosser droeg? 

   Wat staat gij angstig, droevig, als waart gij steeds alleen? 

   Komt, gaat getroost, blijmoedig naar Jezus heen! 

   Komt, gaat getroost, blijmoedig naar Jezus heen! 
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Koor en samenzang: Toekomst vol van Hoop 

1.In de nacht van strijd en zorgen, kijken wij naar U omhoog, 

Biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. 

 

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet 

U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet. 

Refrein: 

U geeft een toekomst vol van hoop 

Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders U alleen, 

Leidt ons door dit leven heen. 

 

U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht. 

Refrein: 

 

U bent God de Allerhoogste, God van onbegrensde macht, 

Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht, 

Refrein: 2 keer 

 

 

Dankgebed 

 

 

Koor en samenzang: Er is een God die hoort (Couplet 1 koor) 

2.God schonk zijn Zoon in Bethlehem stal 

   Heer van het al, Heer van het al. 

   Hij droeg vernedering smaad zonder tal 

   Heerser van ´t gans heelal 

   Want onze schepper koning der aard´ 

   heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. 

   Ga dan naar Hem nu ´t morgenlicht gloort 

   Hij is de God die hoort. 
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3.Van oost tot west van zuid tot noord 

   Mens zegt het voort, mens zegt het voort. 

   Wordt ´s Heren liefde alom gehoord. 

   Mensenkind zegt het voort. 

   Dwaal niet in “t duister ga niet alleen 

   maar zoek het heil bij Jezus alleen. 

   Dat al uw hoop op Hem is gericht, 

   Jezus is ´t eeuwig licht. 

 

 

Collecte:  Er is een collecte voor de instandhouding van de welkomdiensten.  

Als u deze diensten waardeert kunt u dat laten blijken door uw bijdrage. 

 

Slotlied: Joh. de Heer: 57: 1,2,3  

1.Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd; 

   Stromen, verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft. 

   Refrein: 

   Stromen, van zegen, komen als plas regens neer. 

   Nu vallen drupp.len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer. 

 

2.Er komen stromen van zegen, heerlijk verkwikkend zal ´t zijn, 

   Op de valleien en bergen, zal er nieuw leven dan zijn. 

   Refrein: 

 

3.Er komen stromen van zegen, zend ons die Heilstroom nu neer! 

   Geef ons die grote verkwikking; geef z´ ons voortdurend, o Heer! 

   Refrein: 

 

Zegen 

 

 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het 

genot van een kopje koffie of thee.  

 

Op een statafel in de hal ligt het gastenboek! 

 

De Welkomdienstcommissie 
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Datum volgende welkomdienst: 

 

07-12-2025  Advent-Kerstwelkomdienst 

Voorganger: Dhr. Bert Noteboom uit Finsterwolde 

m.m.v:          Elspeets Mannen Ensemble o.l.v: Rineke de Wit 

Organist:      Jorrit Woudt uit Enschede 

Trompet:      Maurice van Dijk uit Kampen 

 

10-12-2025  Charis Music Kerst tour 2025 

                     Kaarten zijn verkrijgbaar via www.eventsforchrist.nl 

                    (zie website www.pgborger.nl) 

 

18-01-2026 

Voorganger:  Ds. E. van Beesten uit Witharen 

m.m.v:           Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor o.l.v: Marnix Onrust          

Organist:       Ronald Knol uit Dwingeloo 

 

 

 

 

Indien u het werk van het comité wilt steunen, kunt u  

uw vrijwillige bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 

NL38RABO0309205107 

t.n.v. Protestante Gemeente Borger o.v.v. Welkomdiensten. 

 

Voor giften kunt u ook de QR-code scannen en uw eigen    

bijdrage invullen. 

 

 

 

 

http://www.eventsforchrist.nl/

