Protestantse Gemeente Borger

Orde voor de viering
op zondag 16 november 2025 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

Voorganger: dhr. Lauwrens Wanders
Organist: dhr. Jeroen van der Vlist
Lector: dhr. Kris Dambrink

VOORBEREIDING
Welkom (ouderling)/Moment van stilte

Aanvangslied (allen gaan staan)
Zingen: lied 280: 1,5 en 7 (De vreugde voert ons naar dit huis)

Bemoediging:
Vg: God, onze vader,
Nu wij hier weer zijn samengekomen
Bij U en bij elkaar
Moeten wij U zeggen
Dat wij soms ver weg zijn
Van U en van elkaar.

Wij vragen U:
G: Neem ons bij de hand
en help ons
dat wij samen verder gaan
op uw weg.

Groet: Vg: de Heer zij met U
G: Ook met U zij de Heer

Zingen: lied 314 1,2 en 3 (Here Jezus om uw Woord)
Drempelgebed

Laat ons bidden op de drempel van deze dienst.
Zingen Lied 305: 1 t/m 3 (Alle eer en alle glorie)
Kyriégebed

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood in de wereld. En
laten we zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.

Zingen: Lied 868: 1, 3 en 5 (Lof zij de Heer)
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Kindernevendienst

De dienst van het woord
Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open.

1e Schriftlezing: Exodus 3: 1-15

Zingen: lied 91a: 1 en 2 (Wie in de schaduw Gods mag wonen)
2e Schriftlezing: Lucas 20: 27-38

Zingen: lied 91a: 3

Uitleg en verkondiging

Pianospel

Dienst van het ANTWOORD

Lied 340b, apostolische geloofsbelijdenis (staande)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader"
Vader, in dit stil gebed komen wij bij u met onze persoonlijke

beslommeringen die wij niet met een ander willen delen.

Laten we dan nu samen bidden met de woorden die Jezus ons heeft
geleerd “Onze vader...."”

Collecte: 1. Eigen werk diaconie
2. Eigen kerk

Slotlied: 416: 1 t/m 4 (Ga met God)
Uitzending en Zegen.

Laten wij weer op pad gaan de week in, in ons eigen leven met alle
vreugde en verdriet maar vooral met Zijn kracht en Zijn zegen.

Amen, amen, amen



