
Orde voor de dienst
op zondag 19 oktober 2025 - Michazondag -

in de Goede Herderkerk te Borger
Voorganger: pastor Hessel Hansma

Lector: Aldrina Hospers
Muzikale begeleiding: Egbert Willigers (orgel)

Beeld en geluid: beamerteam
Thema: (Her)stel je voor

Orgelspel

DIENST VAN HET BEGIN

Mededelingen en welkom door de ouderling van dienst

Lied van het begin: Psalm 62: 4 en 5 uit Nieuwe Psalmberijming       
(gemeente gaat staan)

In al mijn nood is God dichtbij;
mijn redding en mijn eer is Hij,
de rots, de toevlucht in mijn leven.
Mijn volk, vertrouw Hem toch altijd!
Je zorgen kun je bij Hem kwijt.
Hij zal ons zijn bescherming geven.

Een mensenkind is maar een zucht,
gewichtigheid niet meer dan lucht
wanneer de Heer een mens gaat wegen.
Vestig je hoop niet op geweld;
verkoop jezelf niet aan je geld,
al heb je nog zo veel gekregen.

Bemoediging: Van waar komt onze hulp?

Vg: Mijn hulp is in de naam van de Heer die mijn hart en mijn leven
vernieuwt

Gem: Hij is mijn kracht, in zijn naam zal ik niet beven

Vg: Mijn ogen richt ik op Hem. Als mijn hoop dreigt te verdwijnen 
Gem: en het onrecht lijkt te winnen, vergeet ik niet dat Hij de Redder is.

Vg: Mensen bieden mij steun, zij zijn bakens van vertrouwen,
Gem: de liefde van de Heer werkt door hen heen. God zij dank voor hen

Vg: En toch, mijn hulp is in de naam van de Heer die zijn kinderen niet
loslaat,

Gem: in zijn gerechtigheid ligt mijn vertrouwen, ik weet dat Hij mijn gebeden
hoort

Vg: Mijn hulp is in de naam van de Heer, die recht zal doen keer op keer,
Gem: en zijn gerechtigheid zal komen, als een stralend licht in donkere

duisternis
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Groet:

Vg: In naam van de Eeuwige, de altijd Aanwezige, die we God noemen
mogen we elkaar   groeten in vrede.

              Vrede en goedheid voor u en jullie.
Gem:  ook voor jou. Amen

Lied: Psalm 62: 6

God sprak tot mij dit ene woord,
zelfs tweemaal heb ik het gehoord:
‘Aan Mij is alle macht op aarde.’
Heer, U bent liefdevol en goed;
U geeft elk mens naar wat hij doet,
U kent van ieders werk de waarde.

(gemeente gaat zitten)

Uitleg bij het thema

Gebed voor de wereld

Loflied: Pelgrims van Hoop
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Refrein: 
Vlam van liefde die ons doet leven,
Hoor ons lied, een lofzang uit ons hart. 
Gij de bron van vred’ en eeuwig leven, 
Laat ons veilig voortgaan aan uw hand. 

1. Alle landen, volkeren en talen
die in nacht en duisternis verdwalen,
zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten. Refr.

2. Goede God, geduldig, vol erbarmen,
toon uw trouw aan kleinen en aan armen.
Bron van hoop, Gij schept een nieuwe aarde.
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharden. Refr.

3. Onze ogen zien de nieuwe morgen.
Gij komt nader, houdt U niet verborgen,
zendt ons uit: ‘Verkondigt allerwegen:
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!’ Refr.

Kinderen naar de kindernevendienst

DIENST VAN HET WOORD

Woorden bij de opening van de bijbel

Lezing (1) : Leviticus 25: 18 t/m 22

Zingen: Psalm 119: 1 en  2

Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.

Lezing (2) : Lucas 4: 14-21

Zingen: Lied 530: 1, 2, 3 en 4
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De Geest des Heren is op hem
die tot verkondiging verkoren,
ons aanspreekt zodat wij het horen
als hoorden wij Gods eigen stem.

Wat is het dat hij aan ons meldt?
De blijde boodschap voor de armen:
het overweldigend erbarmen
dat ons gebroken hart herstelt.

Dat de gevangenen bevrijdt
en ons verlost uit schande en schade
en meldt het jaar van Gods genade,
zijn recht en zijn barmhartigheid.

Wij danken God voor deze stem
die heeft geklonken in ons midden,
ons aangevuurd heeft bij het bidden
met uitzicht op Jeruzalem.

Overdenking

We luisteren naar en zingen mee: Lied 1002 

Refrein, allen: Een volk op weg gezet
om vrede tegemoet te gaan:
de toekomst die is aangezegd,
moet doorverteld, verstaan, gedaan.
Zijn wij dat volk gewekt om op te staan?
Wij gaan.

Voorzang: Wie gaat voorop, wil herder zijn,
speurend naar water, plekken groen?
De wolven huilen in het bos,
wie vindt een weg om recht te doen?
Koor: Wie vrede zoekt moet vechten in
de loden schoenen van de angst.
Maar kreupel en verminkt geraakt,
weten wij: toekomst duurt het langst.
Refrein, allen:

Voorzang: Wie kent de armen langs de weg:
gepakt, gebruikt, weer weggegooid?
Ziet iemand nog de blindeman,
de stomme en de mankepoot?
Koor: Zien zij elkaar? Zij staan al op,
helpen elkaar weer op de been.
Wij reisgenoten in de stoet
horen van hen waarom, waarheen.
Refrein, allen:

Voorzang: De koningen van man en macht
zijn van hun schone schijn ontdaan,
nemen het voor de zwakken op,
lopen aandachtig achteraan.
Koor: Zij hebben eens het woord gehoord:
‘Wie groot wil zijn moet dienaar zijn’,
en elkaar dragend weten wij:
dat woord zal ons ten leven zijn.
Refrein, allen:
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Voorzang: Wat wordt gezongen onderweg?
Een levenslied tegen de dood:
‘Hij heeft de groten neergehaald
en kleine mensen maakt Hij groot’.
Koor: Maar wie zijn wij? Wij gaan op pad,
zingen elkaar de toekomst in.
Wij struikelen en staan weer op:
iedere dag een nieuw begin.
Refrein, allen:

DIENST VAN HET ANTWOORD

Geloofsbelijdenis 

Inzameling van de gaven

Zingen: Uit: Hemelhoog nr. 498, Evangelische liedbundel  269

Wij leggen onze gaven
bij die van and’ren neer.
Alleen wanneer wij delen
kan ieder leven, Heer.

Alleen wanneer wij geven
krijgt elk zijn part en deel,
en heeft op aarde niemand
te weinig of te veel.

Door ons bezit te delen
geschiedt gerechtigheid.
En wie niet wenst te delen
is zijn bestaansrecht kwijt.

Wij leggen onze gaven
bij alle and’re neer,
opdat in deze wereld
uw vrede wone, Heer.

Gebeden: dankgebed; als voorbeden bidden we samen zingend: toekomst vol van
hoop

In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 

Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,             
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.  

U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.   

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music
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Stil gebed

Samen bidden: Onze Vader

(Kinderen terug uit kindernevendienst en eventueel uit de oppas)

6



Zingen: Lied 608: 1, 2 en 3

De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Heenzending 

Zegen besloten met gezongen Amen.

È
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