Protestantse Gemeente Borger

. Orde voor de viering
van het Heilig Avondmaal op vrijdag 17 oktober 2025

aanvang 14.30 uur in de Borgerhof

THEMA: Hoe goed ben ik? Voorganger: Ds. Anneke Wouda

Pianist: Joop de Vries

Voor de viering klinkt pianospel
Welkom

Zingen: Lied 283: 1,4en 5

1 In de veelheid van geluiden 4 Laat uw dauw van vrede dalen
in het stormen van de tijd, in de voren van de tijd.

zoeken wij het zachte suizen Vat ons samen in de stralen

van het woord, dat ons verblijdt. van uw goedertierenheid.

5 Die ons naam voor nhaam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,

zingend zullen wij U roemen

en dit huis zingt met ons mee!

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 981: 1,2 en 4

1 Zolang er mensen zijn op aarde, 2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang de aarde vruchten geeft, zolang wij voor elkaar bestaan,

zolang zijt Gij ons aller Vader, zolang zult Gij ons niet ontbreken,

wij danken U voor al wat leeft. wij danken U in Jezus’ naam.

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Gebed
Lezing: Lucas 18: 9-14

Zingen: Lied 991: 1 en 2

1 De eersten zijn de laatsten, 2 God moge ons behoeden,
wie nakomt gaat voorop, wij zien elkander aan,

Zij moeten zich niet haasten, de broeder kent de broeder
die leven van de hoop. als een die voor moet gaan.



Overdenking
Muziek
Voorbeden en collecte

Zingen: 385: 1,3 en4

1 De tafel van samen, de tafel is gedekt.

Wij mogen komen eten

en niemand wordt vergeten.

De tafel van samen, de tafel is gedekt.

‘t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

3 De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken

en mondjesmaat gedronken.

De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

4 Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen

dat alles goed zal komen.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest

in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

AVONDMAALSLITURGIE
De tafel wordt gedekt

Nodiging
V: De Heer geeft zijn tafel bereid
voor wie Hem liefhebben.
Hij nodigt u uit, om dankbaar
brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.

Vrede groet

V: Vrede met u allen.

Tafelgebed -_alleen zeggen!

\"/ Breng dank aan God, want Hij is goed.
A Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

\") Gezegend Gij, machtige God,

om het licht van deze dag,

om het leven uit uw hand,

om de liefde ons gegeven.

Gezegend zijt Gij, machtige God,
Gezegend Gij, eeuwige God,

om de werken die U doet,

om de redding ons gebracht,

om uw Woord, dat richting wijst en troost
A Gezegend Gij, machtige God,

<>



\"/ Gezegend Gij, heilige God,
om de mens naar uw hart,
uw Zoon tot ons gezonden,
Jezus Christus, onze Heiland,
Die op de avond voor zijn lijden
het brood genomen heeft, gebroken,
en deelde met zijn vrienden:
‘Neem en eet, mijn lichaam voor u.’
Die de beker heeft genomen
en hem deelde met zijn tafelgenoten:
‘Het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten tot vergeving en verzoening.’
A U komt de lof toe, omwille van Hem
die wij hier en nu gedenken
v met dit brood en deze beker.
Zend uw Geest, kom in ons midden.
Bind ons samen tot één lichaam
dat tintelt van leven en geestkracht,
met handen die gerechtigheid doen
en voeten die gaan op de weg van de vrede.
Maak ons één, doe ons herleven.
Zo loven en zegenen wij U
met allen in de hemel en op aarde,
want Hij is onze redder en bevrijder,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
A Aan U de eer, de macht, de glorie.
\"/ Zeggen wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft
A Onze Vader

<>

Wees welkom aan de tafel van de Heer
In onze verbeelding zitten we allemaal met elkaar rondom één grote tafel

Instellingswoorden [met gebaren]

Jezus sprak de zegenbede uit over het brood,

brak het, deelde het uit en zei:

’'Neem hiervan, dit is mijn lichaam

wij delen van het ene brood

en vormen zo samen het lichaam van Christus

Het brood wordt uitgedeeld.

Wacht u even met nuttigen, totdat ieder een stukje heeft gekregen?

Rondgang van het brood

Samen eten



Wiin inschenken

\'"/ Toen nam Jezus de beker,
sprak dankzegging erover uit
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:

Neemt en drinkt allen hieruit

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed

Voor u vergoten, ter vergeving van zonden;

doe dit, zo dikwijls u die drinkt,

tot mijn gedachtenis

Bloed van Christus, Wijn van Gods koninkrijk

Jezus leeft! Door deze wijn of druivensap te drinken stroomt 'zijn bloed’ door onze
aderen

Delen van de wijn

Dankgebed

Slotlied: 704: 1, 3

1 Dank, dank nu allen God 3 Lof, eer en prijs zij God

met hart en mond en handen, die troont in 't licht daarboven.
die grote dingen doet Hem, Vader, Zoon en Geest
hier en in alle landen, moet heel de schepping loven.
die ons van kindsbeen aan, Van Hem, de ene Heer,

ja, van de moederschoot, gaf het verleden blijk,

zijn vaderlijke hand het heden zingt zijn eer,

en trouwe liefde bood. de toekomst is zijn rijk.

Zending en zegen

Ontmoeting onder het genot van koffie of thee

De volgende dienst is op vrijdag 21 november om 14.30 uur.



