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    Orde voor de ZWO - DIENST op  

                                                            zondag 12 oktober 2025 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

 

Thema: ‘Groeien gaat vanzelf’ 

 

                                                                      Voorganger:       Ds. Theo van ‘t Hof 

                                                                        Lector       :           Janny Klaassens 

                                                                        M.m.v       :                   Het Combo 

Medewerking: Leden ZWO-commissie 

 
Muziek  
 

Woord van welkom en afkondigingen 

 

Zingen: Lied 764: 1 en 6  

 

1 Een zaaier ging uit om te zaaien, 

hij zaaide zo wijd als de wind, 

zo wijd als de winden waaien 

waar niemand een spoor van vindt. 

6 O zaaier, ga uit om te zaaien 

de kiem waaruit leven ontstond, 

zo wijd als de winden waaien 

en maak ons tot moedergrond! 

 

Colombiaanse bemoediging: 

v.  Vrede van de Eeuwige voor u en voor jou 
a.  Gods Geest in ons midden  

v.  Ons een hulp is de Naam van de Eeuwige 

a.  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.  God van de gehele schepping 

     die ons maakte naar uw beeld, 

     Schenk ons kracht van de liefde 

     om ons over te geven aan uw vreugde. 

a.: Amen 

 

Foto’s tonen van gemeenteleden over groei van groenten, planten… 

Wellicht wil iemand er iets over vertellen.  

 

Lied 181 lezen als een gedicht ‘Een heel klein zaadje’  
 

Een heel klein zaadje waait weg op de wind. 

Het ligt verloren op de straat 

en niemand die het vindt. 

 

Zo’n heel klein zaadje dat vang je in je hand. 

Je dekt het met de aarde toe; 

dan slaapt het in de grond. 
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Zo’n heel klein zaadje wordt wakker van het licht. 

Het groeit de grond te boven, 

het warmt zijn gezicht. 

 

Zo’n heel klein zaadje is liefdevol gepoot. 

Dan loopt het uit en wordt een boom, 

een boom, zo sterk, zo groot. 

 

Zo’n heel klein zaadje groeit langzaam, tak na tak, 

tot alle vogels zingen in 

hun grootse onderdak. 
 

Zo’n heel klein zaadje is Gods Koninkrijk: 

het groeit en wordt voor iedereen 

een schuilplaats wereldwijd. 

 

Dit kleine zaadje, je vangt het in je hart. 

Het wordt van alle liefde groot, 

het groeit, als je volhardt. 

 

Aansteken Bijbelkaars 

 

Luisteren naar een spiegelverhaal dat wordt gekoppeld aan situatie van jongeren in 
Colombia  

 

Kijken naar een aantal dia’s 

 

Zingen: Lied 923: 1, 2 en 3  

 

1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 

klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 

dat je had verborgen in de zwarte grond, 

en waaruit een grote 

boom ontstond. 

 

2 Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 

als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 

dan gebeuren wonderen 

om je heen. 

 

3 Wil je wel geloven dat je vrede wint, 

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 

groeit de liefde uit 

boven de haat. 

 

Gesprek met kinderen voor zij naar de knd gaan 
 

 



3 

 

Zingen uit ‘Hoop voor alle volken, nr 75:  
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Lezing: Marcus 4: 28 en 29  

 

Zingen: Opwekking 403:  

 

Kom en help ons oogsten, 

dat Gods rijk zal komen. 

Wie met tranen zaaien, 

maaien met gejuich. 

Werkers bindt uw schoven, 

want de Allerhoogste 

roept ons om te oogsten, 
voor zijn rijk. (2) 

 

Korte uitleg  

 

Zingen: Lied 880: 1 en 4  

 

1 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 

ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee, 

het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 

van ster tot onstuimige zee. 

 

4 Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 

wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 

tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 

             

En: 

 

‘Tien duizend redenen’ (opwekking 733) 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 

Mijn dag begint met een lied voor U 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 

Laat mij nog zingen als de avond valt 

 
Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 
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Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 

tienduizend redenen tot dankbaarheid 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
En op die dag, als mijn kracht vermindert 

Mijn adem stokt en mijn einde komt 

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 

Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

 

Loof de Heer, o mijn ziel 

O mijn ziel 

Prijs nu zijn heilige Naam 

Met meer passie dan ooit 

O mijn ziel 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

Verheerlijk zijn heilige Naam 

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
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Gebeden  

 

Inzameling van de gaven.  

 

Tijdens de inzameling wordt gezongen Lied 716: 1, 2 en 3  En tonen van dia’s. 

 

1 Zaaien, maaien, oogsten. 

Dank de Allerhoogste 

voor zijn zorg om ons bestaan. 

Hij biedt ons dit alles aan. 

2 Zaaien, maaien, oogsten. 

Dank de Allerhoogste 

voor de zegen die Hij geeft, 

zodat elk het leven heeft. 

 

3 Zaaien, maaien, oogsten. 
Dank de Allerhoogste 

door te delen met elkaar 

wat Hij aanbiedt, ieder jaar. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied: Lied 423: 1, 2 en 3  

 

1 Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

 

3 Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

 

---Ieder wordt uitgenodigd, weliswaar tegen betaling, mee te doen met  

    een heerlijke ZWO-lunch--- 


