Protestantse Gemeente Borger
. - Orde van dienst voor de viering
op zondag 28 september 2025 aanvang 10.00 uur

in de Goede Herderkerk
THEMA: “"Redenen om dankbaar te zijn” Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof
Organist: Egbert Willegers

- 80 jarig bestaan van de zusterkring - Lector: Aukje Smidt-Alkema

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Lied 213: 1, 2

1 Morgenglans der eeuwigheid, Laat als milde morgendauw
licht aan 't eeuwig Licht onttogen, uw genade tot ons komen

stel ons deze ochtendtijd en de dorstige landouw

uwe heerlijkheid voor ogen, van ons leven overstromen,
en verdrijf door uwe macht ja, verkwik ons door uw troost
onze nacht! onverpoosd.

Bemoediging:

Vg: Op de lofzangen van uw volk troont Gij

GM: EN IN ONS LIED WILT GIJ WONEN

Vg: Wees Gij de adem van ons zingen en bidden
GM: WEES GIJ DE ZIEL VAN ONS BESTAAN

Staande zingen: lied 213: 5
5 Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Aandacht voor de bloemschikking

Ontstaan van de zusterkring

Gezongen inleiding: lied 898: 1, 2, 4

1 Een vaste burcht is onze God, de aartsvijand staat

een wal die 't kwaad zal keren; geharnast in 't veld;

zijn sterke arm houdt buiten schot in list en in geweld

wie zich niet kan verweren. kan geen hem evenaren.

De vorst van het kwaad,



2 Al onze macht is ijdelheid: 4 Gods heilig woord alleen houdt

wij gaan terstond verloren, stand,

wanneer de held niet voor ons strijdt, Gods waarheid zal ons staven.

die God heeft uitverkoren. Hij leidt ons en met milde hand
Zo gij 't nog niet wist: schenkt Hij zijn geestesgaven.

Jezus Christus is 't, Al rooft de tiran

de Heer van 't heelal, ons wat hij maar kan,

die overwinnen zal, - ons goed en ons bloed, -

God zelf staat ons terzijde. laat hem zijn overmoed!

Gods rijk blijft ons behouden.
Gesprek met kinderen
Gezongen gebed: Lied 886

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

Gezongen glorialied: Lied 867

1 Loof overal, loof al wat adem heeft, 2 Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft. loof God die leeft.

Zo hoog de hemel niet De kerk zingt schoon en luid

of daarheen reikt het lied, het lied dat niemand stuit,

de aarde niet zo wijd, het hart is 't bovenal,

of God wordt lof bereid. dat eeuwig zingen zal.

Loof overal, loof al wat adem heeft, Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft. loof God die leeft.

Hoe het verder ging met de zusterkringen
DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Aansteken Bijbelkaars
Lezing: Psalm 98

Muzikale beantwoording



Overdenking
Zingen: Opwekking 733: ‘Tien duizend redenen’

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt
Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid
Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Verheerlijk zijn heilige Naam

Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel

Prijs nu zijn heilige Naam

Met meer passie dan ooit O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Verheerlijk zijn heilige Naam

Verheerlijk zijn heilige Naam

Dankwoord namens de kerkenraad



DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Inzameling der gaven

Kinderen in de Knel
Ver weg en dichtbij groeien te veel kinderen en jongeren op in onveilige
omstandigheden of ze hebben minder kansen zich te ontwikkelen. Kerk in Actie zet
zich in voor een wereld waarin kinderen en jongeren veilig opgroeien, volwaardig
meedoen en tot bloei kunnen komen.

Geen enkel kind mag worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs,
omdat dit belangrijk is voor hun toekomst. Geef hun de kans om de cirkel van
armoede te doorbreken. Sta op voor kinderen in de knel! Zet u samen met uw kerk
in en ga bestrijdt kinderarbeid.

Kinderen in de knel

Voor maar liefst 152 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de
dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt gemiddeld 1 op de 10 kinderen. Zij werken op
het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of
als kind soldaat. Samen met andere organisaties zet Kerk in Actie zich in voor
kinderarbeid vrije zones.

Tijdens de collecte wordt gezongen: Lied 103c: 1, 2, 5

1 Loof de koning, heel mijn wezen, 2 Loof Hem als uw vaderen deden,
gij bestaat in zijn geduld, eigen u zijn liefde toe,

want uw leven is genezen want Hij bergt u in zijn vrede,

en vergeven is uw schuld. zegenend wordt Hij niet moe.

Loof de koning, loof de koning, Loof uw Vader, loof uw Vader,

tot gij Hem ontmoeten zult. tot uw laatste adem toe.

5 Engelen, zing ja en amen

met de koning oog in oog!

Zon en maan, buig u tezamen

en gij sterren hemelhoog!

Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

en lied 103 e: (driemaal)

Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven leidt



Gebeden, die zingend worden afgesloten met lied 1006

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.

Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

Slotlied: Lied 634: 1 en 2

En vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

1 U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen, die wordt beantwoord met lied 415: 3

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!



