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Orde voor de viering 
op zondag 14 september 2025 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 

Thema: Het is pas feest als iedereen er is! 

Voorganger: Ds. Martje Veenstra-Oving 

Organist: Eric Doorn Stubbe 
Lector: Lauwrens Wanders 

 
VOORBEREIDING 

Orgelspel, mededelingen   
 

Moment van stilte 
 

Aanvangslied 275: 1, 2, 3   Heer onze Heer  

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

en hoe onzegbaar ons nabij. 

Gij zijt gestadig met ons bezig, 

onder uw vleugels rusten wij. 

 

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 

niet hoog en breed van ons vandaan. 

Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 

dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 

en niemand heeft U ooit gezien. 

Maar wij vermoeden en geloven 

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 

Bemoediging en groet 

V: onze hulp is in de naam van God, de Eeuwige 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGON 

V: goedheid en vrede van God die ons draagt,  
 zijn Zoon die bevrijdt  

 en de Geest die kracht geeft. 
A:  AMEN 

 (je mag gaan zitten) 
 

Vervolg aanvangslied 275: 4 en 5 

4 Gij zijt in alles diep verscholen, 

in al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd. 
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5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

waar ook ter wereld mensen zijn. 

Blijf zo genadig met ons bezig, 

tot wij in U volkomen zijn. 

 

Kyriegebed: na de woorden “zo bidden wij zingend”:  
Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
 

Glorialied op melodie psalm 98:  
Zingt een nieuw lied voor God de Here (tekst A.C. Bronswijk) 

 

1 Gods hand steunt hen, die bijna vallen. 
Hij houdt de kleinen op de been, 

en is een stok en staf voor allen, 
die hier verloren of alleen 

op zoek zijn naar de zin van leven: 
een doel, dat duurzaam is en houdt. 

Zijn hand wil koers en richting geven. 
God is met ons ten diepst vertrouwd. 

 
2 Zo vinden wij hier kostbaar leven 

gebonden aan de eindigheid, 
in het voorbijgaan nauw verweven 

met dromen van de eeuwigheid. 
Maar God leidt ons op zeek’re wegen. 

Hij richt de stappen van de voet. 

Hij komt ons met zijn liefde tegen-  
God, die in Christus ons ontmoet. 

 
RONDOM HET WOORD 

Gebed bij de opening van de bijbel 
 

Inleiding op de lezing en YouTube: “Het is pas feest als iedereen er is”. 
https://www.youtube.com/watch?v=vX_pagCVrog . 

(aansluitend kinderen naar de nevendienst) 
 

OT-lezing:  
Zingen psalm 103: 3 en 5 Hij is een God van liefde en genade 

3 Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

https://www.youtube.com/watch?v=vX_pagCVrog
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5 Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 

 

NT-lezing: Lucas 15: 11-32 (samenspraak lector en predikant)  

 
Zingen lied 339a U komt de lof toe 

1 U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Overweging  
Inleiding, aansluitend eenakter in 4 scenes 

1e scene  
2e scene: drie weken later   

3e scene:  drie jaar later  
4e scene: een paar dagen later  

 
Orgelspel 

 
Zingen uit Zingenderwijs 143 op melodie lied 825: De wereld is van Hem vervuld 

1 Je wegen zijn mij wel vertrouwd 
je reizen en je wachten, 

je dagen gaan mij niet voorbij, 

je rusteloze nachten. 
Mijn liefde gaat steeds met je mee 

al woonde je voorbij de zee, 
jij bent in mijn gedachten. 

 
2 Mijn zoon, mijn dochter, altijd zal 

ik speuren, wachten, hopen. 
Mijn hart gaat uit, jou tegemoet, 

mijn armen zijn al open  
Komt ooit het einde van je tocht 

omdat je vond waarnaar ik zocht. 
Het feest is aangebroken. 

 
RONDOM GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
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Inzameling van de gaven (kinderen komen terug) 
1e collecte KIA Werelddiaconaat Indonesië 

Een betere toekomst voor straatkinderen in Indonesië 

2e collectie eigen kerk 
 

Slotlied 903: 1 en 6 

1 Zou ik niet van harte zingen 

Hem die zozeer mij verblijdt? 

Want ik zie in alle dingen 

niets dan zijn genegenheid. 

Is de hartslag van het leven 

niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer, 

die in dienst van Hem zich geven. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

6 Omdat Gij mijn hart doet branden, 

omdat Gij mij zo bemint, 

hef ik, Heer, tot U mijn handen: 

Vader, zie ik ben uw kind. 

Wil mij de genade geven, 

U te dienen hier en nu; 

God die liefde zijt, aan U 

vast te houden, heel mijn leven, 

tot ik U na deze tijd 

liefheb in der eeuwigheid. 

 

 
Zegen afsluiten met gezongen Amen 


