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Orde voor de Startdienst

op zondag 7 September 2025 aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theo van 't Hof
Muzikale begeleiding: Egbert Willigers (orgel) en het Combo

Thema: Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest

(mensen ontvangen na het koffie/theedrinken een foto bij binnenkomst)

Voorafgaande wordt gespeeld: ‘*Kom verras ons’ (K. Kraayenoord”)
Zingen bij binnenkomst: uit Opwekking, 623

Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur

Want ik wil komen met mijn geest

En doorwaaien heel het huis

Ik wil het maken tot een tempel

Waar ik woon

Laat mijn leven in je zijn

Ik maak je heilig puur en rein

Ik laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen

Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw

Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis

U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont

Laat Uw leven in ons zijn

Maak ons heilig puur en rein

Laat het levend water stromen door ons heen
Heer wij roepen tot U

Kom opnieuw met Uw vuur

Wij verlangen naar echtheid

En leg het diep in ons hart



Heer wees welkom met Uw geest

En doorwaaien heel het huis

Wil het maken tot een tempel

Waar U woont

Laat Uw leven in ons zijn

Maak ons heilig puur en rein

Laat het levend water stromen door ons heen

Als mensen zitten, wordt gezongen: uit Evang. Liedboek, 456

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
geef elkaar een hand, je bent niet alleen
want wij moeten samen delen

samen zingen, samen spelen,

ook al zijn wij nog maar klein,

samen spelen is pas fijn.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen

God kent ieder kind bij name

zeg maar ja en zeg maar amen

ook al zijn wij nog maar klein,

God wil onze Vader zijn.

Uit: Evang. Liedboek, 148

Heilige Geest van God. Vul opnieuw mijn hart
Heilige Geest van God. Vul opnieuw mijn hart
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart

Gezongen bemoediging en gezongen groet: lied 288

Goedemorgen, welkom allemaal,

ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!

God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

Welkom en mededelingen
Zingen: Lied uit Opwekking, 788

Wees welkom, Geest van God. Wees welkom, Geest van God.
Leer ons te leven uit liefde, zoals Jezus heeft gedaan.

Leid ons in waarheid en wijs ons waar te gaan.

Spreek tot ons hart, opdat wij U verstaan.

Wees welkom, Geest van God.



Wees welkom, Geest van God. Wees welkom, Geest van God.
Laat uw vrede en blijdschap regeren in dit huis.

Vul het met vreugde en maak het tot uw thuis.

Een veilige plaats, in de schaduw van het kruis.

Wees welkom, Geest van God.

Refrein: Wees welkom, Geest van God.
Wees werkzaam onder ons.

Ga ons niet voorbij, vervul ons hier en nu.
Vul dit huis met meer van U.

Wees welkom, Geest van God. Wees welkom, Geest van God.

Help ons de stilte te zoeken, als de drukte ons omgeeft, om bij U te komen,
als de kracht ons weer ontbreekt.

Wijs ons op Jezus, die ons droge hart doorweekt.

Wees welkom, Geest van God

Inleiding op het thema 'KIJK, LAAT JE VERRASSEN DOOR GODS GEEST!
We laten ons verrassen door mogelijkheden van Al

Gezongen gebed: Evang. Liedb. nr 459: (Nederlands en Engels)

Lees je bijbel, bid elke dag (3*)

Lees je bijbel, bid elke dag,

dat je groeien mag (3*)

Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your bible, pray every day (3*)

Read your bible, pray every day

if you want to grow (3%*)

Read your bible, pray every day, if you want to grow (3*

Bijbellezingen uit Samen-leesbijbel: Exodus 33: 18-23
1 Johannes 4: 11-13

Luisteren naar: ‘Ik moet weggaan”
https://www.youtube.com/watch?v=gaFgitJcK9Y

Fotospel

Ieder wordt uitgenodigd haar ontvangen foto op te hangen bij een gepaste
categorie in de kerkzaal.

Zingen: lied 841: 1, 2

Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde, de vrede allermeest,

geduld om te verdragen en goedertierenheid,

geloof om veel te vragen, te vragen honderd-uit;



geloof om veel te geven, te geven honderd-in,
wij zullen leren leven van de verwondering:

dit leven, deze aarde, de adem in en uit,

het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

Uiteen in groepen voor 15 minuten
Kinderen gaan naar een eigen tafel

Kiezen: zeggen dat kijkers thuis met dit mailadres mee kunnen doen:

startdienst@pgborger.nl

-een gebed formuleren
-een gedicht maken

-een lied maken op melodie van lied 283
-praten over vragen die horen bij het 1 of het 2% Bijbelge-
deelte (zie bijlage). Ter afsluiting mag elke groep één vraag aan ds.

Theo stellen.

Zingen: Mogelijk het gemaakte lied door een groep......

Reacties ds. Theo van 't Hof op:
-gestelde vragen

-bijdragen van kinderen

-de indelingen van categorieén met foto’s

Zingen: Lied uit Opwekking, 684

Uw majesteit is onaantastbaar
Niemand is aan U gelijk
Onvolprezen zonder weerga
Koning van het hemelrijk
Oorverdovend als de donder
Helder als een bliksemschicht
Oogverblindend is de luister
Van Uw heilig aangezicht
Toch bent U niet onbereikbaar

Door Uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig
Overal altijd nabij

U bent adembenemend

Eindeloos mooi

Overstijgt wat een mens

Ooit heeft gezien gehoord bedacht
U bent meer dan bijzonder
Buitengewoon

Niets is vergelijkbaar

Met Uw majesteit en pracht

Uw werken zijn verbazingwekkend

Schoonheid die de schepping vult
Onuitspreek'lijk is de grootsheid
Waarmee U zich heeft omhuld
Ondoorgrond'lijk zijn Uw wegen
Onvoorstelbaar is Uw macht

Uw gedachten zijn ongrijpbaar
Ontzagwekkend is Uw kracht

Toch bent U niet onbereikbaar
Door uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig
Overal altijd nabij

U bent adembenemend

Eindeloos mooi

Overstijgt wat een mens

Ooit heeft gezien gehoord bedacht
U bent meer dan bijzonder
Buitengewoon

Niets is vergelijkbaar

Met Uw majesteit en pracht

Uw wijsheid is onovertroffen



En uw Woord zal nooit vergaan
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
Onweerstaanbaar is uw liefde
Uw genade ongekend

Here U bent onbeschrijflijk
Want U bent wie U bent

U bent adembenemend

Eindeloos mooi

Overstijgt wat een mens

Ooit heeft gezien gehoord bedacht
U bent meer dan bijzonder

Buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
Met Uw majesteit en pracht

U bent adembenemend

Eindeloos mooi

Overstijgt wat een mens

Ooit heeft gezien gehoord bedacht
U bent meer dan bijzonder
Buitengewoon

Niets is vergelijkbaar

Met Uw majesteit en pracht

Posterpresentatie’: waarmee Secties een nieuwe of doorstart maken

Gebeden (mogelijk m.b.v. van inbreng groepje) die worden afgesloten met het

zingen van lied 1006

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,

net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.

Amen. Amen.

Inzameling der gaven. Tijdens de collecte wordt gezongen: lied 675: 1, 2

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!



Slotlied en zegenlied uit Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij

Regen op mij met Uw Geest Heer
Jezus kom tot mij

Als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij

Breng een stroom van zegen

Waarin U zelf

Steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn

O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn

Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van Uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn

Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van Uw liefde delend

Uitnodiging om deel de nemen aan activiteiten buiten aan:

-spelletjes op het kerkplein, zoals bellenblazen

-een wandeling

Of deze activiteiten binnen: - Bijbelquiz

- Bloemschikken



