
      INTERKERKELIJKE  OPENLUCHTDIENST  OP 17 AUGUSTUS  2025 

               THEMA:   DAAR  KRIJG  IK  ENERGIE  VAN ! 

 

Openluchttheater ‘De Speulkoel’ te borger 

 

Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof 

Muzikale medewerking: Combo van de Protestantse Gemeente Borger 

 
Muziek voorafgaande aan de dienst  
 

Zingen vanaf  9.50 uur:   ‘Welkom in Gods huis’ 

Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis 
 
Welkom van waar je ook komt 
’t maakt niet uit waar je wieg ooit stond 
Waar je woont, waar je slaapt 
Hoe het wel of niet gaat 
Welkom van waar je ook komt 
 
God is de gastheer vandaag 
In Zijn huis is er altijd plaats 
Kom erbij, hier is hoop 
Hoe je leven ook loopt 
Want God is de gastheer vandaag 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis 
 
God heeft Zijn deur openstaan 
Ongeacht wat is misgegaan 
Neem je mooie cv 



Of je strafblad maar mee 
Want God heeft Zijn deur openstaan 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis 
 

Lied 146C: 1, 3, 6 (‘Alles wat adem heeft’) 

1.Alles wat adem heeft love de Here, 
   zinge de lof van Israëls God! 
  Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
  roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
  Die lijf en ziel geschapen heeft 
  worde geloofd door al wat leeft. 
  Halleluja! Halleluja! 

3 Welgelukzalig is ieder te noemen, 
  die Jakobs God als helper heeft! 
  Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
  die dag aan dag met Christus leeft? 
  Wie met de Heer te rade gaat, 
  die staat Hij bij met raad en daad. 
  Halleluja! Halleluja! 

6.Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
    dat u de haat der mensen treft, 
    Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
    en Hij buigt neer wie zich verheft. 
    Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
    Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
    Halleluja! Halleluja! 

Gezongen bemoediging en groet (van Sela) 

Votum 
Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 
Hij die alles maakte, 
laat niet los wat Hij begon. 
 



Groet 
Genade en vrede 
van God, de Vader; 
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons. 
 
Halleluja, halleluja, amen! 
Halleluja, halleluja, amen! 
 
Woord van welkom 

Aansteken paaskaars 

Zingen: ’Breng ons samen’ (Sela) 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 



Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 2x 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. (2x) 

Gedicht 
 
Zingen als gebed:  -ELB, 188: ‘k Stel mijn vertrouwen  
'k Stel mijn vertrouwen 

op de Heer', mijn God. 

Want in Zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 

Zijn vrede woont in mij. 

'k Zie naar Hem op en 'k weet: 

Hij is mij steeds nabij. 

 

Activiteit met kinderen 

Bijbellezing uit het boek Ruth: Ruth 1:  6 - 22 

Zingen: ‘Laat ons samen één zijn’ 
Heer, U bent één: El Elohim, 
als God de Vader, Zoon en Geest. 
U laat volmaakte eenheid zien, 
die er altijd is geweest. 
  
Drieënig God, U maakt ons één, 
als kerk die van vergeving leeft. 
U brengt ons samen, U alleen, 
door de eenheid van de Geest. 
  



Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 
  
Niemand is minder, niemand meer; 
wij zijn gegeven aan elkaar 
door Jezus Christus onze Heer, 
die ons lief heeft en aanvaardt. 
 
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 
 
Uitleg 
Na de uitleg speelt het Combo  ‘Halleluja’ 
 
Collecten (ondertussen wordt gezongen: ‘Samen in de naam van Jezus’, ELB, nr 

218: 1, 2, 3 

Samen in de naam van Jezus 

Heffen wij een loflied aan 

Want de Geest spreekt alle talen 

En doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden samen zoeken 

Naar het plan van onze Heer 

Samen zingen en getuigen 

Samen leven tot zijn eer 

 

Heel de wereld moet het weten 

Dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

Doordringt in de duisternis 

't Werk van God is niet te keren 

Omdat Hij er over waakt 

En de Geest doorbreekt de grenzen 

Die door mensen zijn gemaakt 

 



Prijst de Heer de weg is open 

Naar de Vader naar elkaar 

Jezus Christus Triomfator 

Mijn Verlosser Middelaar 

Vader met geheven handen 

Breng ik U mijn dank en eer 

't Is uw Geest die mij doet zeggen 

Jezus Christus is de Heer 

Inbreng kinderen 

Slotlied: Lied 416: 3, 4 (‘Ga met God’)   

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Gezongen zegen: opwekking 710  

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagenlang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
Als de bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 



Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron 
van zegen zijn. (x2) 
 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Wij nodigen iedereen uit na de diens koffie/thee of ranja te drinken. En om na 

te praten. 

De Openluchtdienstcommissie wenst ieder graag een gezegende zondag. 

---- Combo speelt ‘Tienduizend redenen’------ 

 

Indien u het werk van het comité wilt steunen, kunt u via  

www.vrijebaptistengemeenteborger.nl een bijdrage geven. 

Uw gift voor de  onkosten kunt u overmaken door de 

onderstaande QR-code te scannen en vervolgens zelf een 

bedrag in te vullen.  

U kunt ook uw gift overmaken op: NL35RABO 0104 0415 28 t.n.v. de Vrije 

Baptistengemeente Borger o.v.v. Openluchtdienst. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

 

 

http://www.vrijebaptistengemeenteborger.nl/


 

 

 

 

 

 

 


