Protestantse Gemeente Borger

. Orde van dienst voor de viering
op vrijdag 18 juli 2025 aanvang 14.30 uur

in de Borgerhof

Voorganger: ds. Anneke Wouda
Pianiste: Ria Hoving

Ouderling: Kees Ypma

Pianospel
Verwelkoming

Zingen: Lied 218: 1 en 2

1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 2 Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor elke nieuwe dag. dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat ik met al mijn zorgen Dank U dat U ons wilt bewaren,

bij U komen mag. kracht en levensbron.

Stilte

Groet, bemoediging en drempelgebed
Voorganger: Vriendschap en vrede, van God, voor jullie
voor iedereen hier,
voor allen met ons verbonden
Allen : We zijn bij elkaar, in de Naam van God
die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Nooit laat Hij ons los,
we horen bij Hem
Allen : Hier zijn we God, we zoeken U
Amen

Inleiding

Een paar woorden over deze viering

Bloemen - een gedicht - wie is mijn naaste?- Ruth en dankbaarheid - een
herdersfluit

Zingen: Lied 218: 3,4, 5

3 Dank U dat alle vogels zingen, 4 Dank U voor steun in moeilijkheden,
dank U voor elke boom in bloei. altijd ziet U naar mensen om.

Dank U voor zoveel goede dingen, Dank U voor vrienden en voor

dank U dat ik groei. vreemden die ik tegenkom.

5 Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.

Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.
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Gedicht door mw. Folkers-Bolt - De Herdersfluit
Gebed

We lezen vandaag uit het boek Ruth: 2: 1-13
Zingen: Lied 906: 1, 6

1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem / heft tot Hem

sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

6 Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,
mijn gezicht tot U geheven.

Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten

zo gewillig zich ontsluiten,

zo laat Gij, / zon van mij,

in uw licht mij groeien
voor U openbloeien.

Overdenking
Pianospel
Geloofslied: Lied 905: 1, 4

1 Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden

die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

Gedenken Marianne Wubs, ..............
Gebeden

Slotlied: Lied 1012: 1,4

1 Geef aan de wereld vrede, Heer,
in deze donkere tijden:

de groten slaan de kleinen neer
en honen en bestrijden

wie uw vrederijk belijden.

Zending en zegen, gezongen Amen

4 Zing maar en bid, en ga Gods
wegen,

doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,

u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

4 Geef ons uw vrede in het hart
en liefde, Heer, voor allen

die door de groten zijn verward;
laat, waar hun leuzen schallen,
ons niet aan hun waan vervallen.

Na afloop ontmoeting, onder een gezellig kopje koffie of thee



