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            Orde voor de dienst op  
                                                              zondag 13 juli 2025 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 

                                                                          Voorganger: Ds. Theo van ’t Hof 
                                                                                   Organist: Egbert Willegers                               
                                               Lector: Hellen Woltmeijer 

                                    
 

Muziek  
 
Woord van welkom en afkondigingen 
 
Aanvangslied: 561: 1, 4  
 

1 O liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm u over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 
4 O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

 
Groet 
Vg   De Heer zij met u 
GM  OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Bemoediging 
Vg   Onze hulp is in de naam van de Heer 
GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
GM  EN NIET LOSLAAT HET WERK DAT ZIJN HAND BEGON 
  (gemeente gaat zitten) 
 
Aandacht voor de bloemschikking 
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Kinderen gaan naar de knd.                       Ondertussen wordt gezongen. 
 

 
 

2 Wij geven Gods verhalen door:             
en wie zich openstelt     
ervaart misschien een beetje licht     
door wat er wordt verteld.      

 
Gezongen gebed: Lied 834: 1, 2  
 

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 
Woorden ten leven: Efeziërs 3: 14-21 
 
Zingen: Loflied: 834: 3. 
 

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Gebed om de Geest 
 
Aansteken Bijbelkaars 
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Lezingen en zingen: 
 
Lezen:  Psalm 25: 1 - 3  
 
Zingen: Psalm 25: 3, 4 
 

3 Denk aan ’t vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendelijk’ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
 
4 God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden ’t zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem ned’rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Lezen: Psalm 25: 10 -13 
 
Zingen: Psalm 25: 7 
 

7 Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreeverbond getoond. 
D’ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 

 
Lezen:  Psalm 25: 16 en 17  
 
Zingen: Psalm 25: 10 
 

10 Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t’allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 
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Lezen: Psalm 25: 22 
 
Overdenking 
 
Zingen: Lied 981: 1, 2, 3, 5 (‘Zolang er mensen zijn op aarde’) 
 

1 Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
2 Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 
3 Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
5 Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 
Inzameling van de gaven, voor vakantie op maat 
 
In deze maand, bij aanvang van de zomervakantie, hebben veel gezinnen een 
periode van rust en vakantie in het vooruitzicht. Er zijn echter gezinnen binnen 
onze burgerlijke gemeente die niet op vakantie kunnen gaan omdat zij de financiële 
middelen daar niet voor hebben. De sociaal diakenen van onze kerk zullen, in 
overleg met maatschappelijk werk, een aantal gezinnen en individuele mensen 
ondersteunen om er een dagje uit te kunnen. Iedereen kijkt er naar uit! Om dit 
project te bekostigen houden we vandaag voor het ‘Vakantie-op-maat-project’ van 
de diaconie een collecte, van harte aanbevelen! 
 
Gebeden: voorbeden  
           stil gebed 
                Onze Vader 
 
Slotlied als zegen  
 
https://www.youtube.com/watch?v=jw-67dNESf8&list=RDjw-
67dNESf8&start_radio=1        
 

https://www.youtube.com/watch?v=jw-67dNESf8&list=RDjw-67dNESf8&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=jw-67dNESf8&list=RDjw-67dNESf8&start_radio=1

