Protestantse Gemeente
Orde van dienst voor de viering
op zondag 3 augustus 2025 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk
Voorganger: Mw. Marjanne Visscher
Organist: Eric Doorn Stubbe
Lector: Kris Dambrink

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 975 vers 1, 2 en 3

1 Jezus roept hier mensen samen 2 Jezus roept ons te belijden
die in woord, gebed en lied Hem als Heer van het heelal,
Gods aanwezigheid beamen, hoeder van ons broze lichaam,
geen belofte gaat teniet. redder van wie faalt of valt.
Prijs nu God, die goed en trouw is, Zing het uit, laat elk het horen,
prijs de Zoon, die mensen kent, zing het heilige verhaal,

prijs de Geest die als de Trooster zeg de wereld: Christus’ glorie
zich naar ons heeft toegewend. is op aarde neergedaald.

3 Jezus roept ons tot de ander,

zo verschillend als wij zijn,

ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn.

Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,

ga met zaligen en zoekers,

die op zoek naar waarheid zijn.

Bemoediging en toenadering

Liturg: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die Hemel en aarde gemaakt heeft
Liturg: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 601 vers 1 en 2

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen, 2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
voortijdig licht waarin wij staan aanhoudend licht dat overwint.

koud, één voor één, en ongeborgen, Vaderlijk licht, steevaste schouder,
licht overdek mij, vuur mij aan. draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Dat ik niet uitval, dat wij allen Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
zo zwaar en droevig als wij zijn of ergens al de wereld daagt

niet uit elkaars genade vallen waar mensen waardig leven mogen

en doelloos en onvindbaar zijn. en elk zijn naam in vrede draagt.



Kyriegebed

Het gebed wordt afgewisseld met het samen zingen van lied 301h

Kyrie eleison, Kyrie eleison
Glorialied: Lied 705 vers 1 en 2

1 Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,

de Drie-enige in zijn troon!

Kinderen naar kindernevendienst
Dienst van het woord

Gebed

Aansteken bijbelkaars

Lezing: Prediker 2: 1 - 11

Zingen: Lied 797 vers 1, 2 en 3

1 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig

is der mensen leven!

Zoals nevelen verschijnen,

zoals nevelen verdwijnen,
zo zal ook de mens verkwijnen.

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde

ons van alle smet bevrijdt,

eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja,

ere zij het Lam gewijd.

2 Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig
zijn der mensen dagen!

Als op wateren die stromen

en niet meer tot stilstand komen
wordt ons leven meegenomen.

3 Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig
is der mensen vreugde!

Al het heden wordt verleden,

licht wordt donker, - snel vergleden
zijn der mensen heerlijkheden.

Lezing: Lucas 12: 13 - 21
Zingen: Lied 718 vers 1, 2, 3 en 4

1 God, die leven

hebt gegeven

in der aarde schoot,

alle vrucht der velden
moeten we U vergelden, -
dank voor ‘t dagelijks brood.

2 Niet voor schuren,
die niet duren,

gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.



3 Maar wij rijken,

ach, wij blijken

hard en onverstoord.
Open onze oren,

Heer, opdat wij horen
‘t roepen aan de poort.

Overdenking
Zingen: Lied 845: 1, 2 en 3

1 Tijd van vloek en tijd van zegen
tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is

woord dat vol van stilte is.

4 Wil dan geven,

dat ons leven

zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden

t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

2 Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit

tijd van hopen dat nog ooit.

Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt

zee van tijd en eenzaamheid.

3 Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft

sterven zal hij ongeleefd.

Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen -
wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

Gebeden; Het dankgebed sluiten wij af met het gezongen Onze Vader, Lied 1006

1 Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,

Collecte

Eigen werk Diaconie

net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.



Voorbeelden van activiteiten van de Diaconie zijn:

- Financiéle steun aan gemeenteleden.

- Financiéle ondersteuning in gevallen waar de
overheidsbijdrage niet toereikend is.

- Hulp aan vluchtelingen of asielzoekers.

- Ondersteuning van plaatselijke (ook niet-
kerkelijke) groepen die dat, gezien de aard van hun
werk verdienen, zoals voedselbank, voedselkast,
kledingbank, vakantietasjes en kerstpakketten en gratis vakanties)

- Mede vormgeven aan de eredienst (collecte, voorbeden, avondmaal, etc.).

Slotlied: Lied 657: 1, 2 en 4

1 Zolang wij ademhalen 2 Al is mijn stem gebroken,
schept Gij in ons de kracht mijn adem zonder kracht,

om zingend te vertalen het lied op and’re lippen
waartoe wij zijn gedacht: draagt mij dan door de nacht.
elkaar zijn wij gegeven Door ademnood bevangen
tot kleur en samenklank. of in verdriet verstild:

De lofzang om het leven het lied van uw verlangen
geeft stem aan onze dank. heeft mij aan 't licht getild.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven

om leven dat verloopt.

Het zingt van vergezichten,

het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten

het komend bruiloftsfeest.

Zending en zegen met gezongen Amen



