Protestantse Gemeente
Orde voor de viering
op zondag 27 juli 2025 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

Voorganger: dhr. P. Ketting
Organist: dhr. Jeroen van der Vlist
Lector: mw. Ineke de Vries

Welkom/mededelingen.

Intochtslied: lied 654: 1,24 & 6
1 Zing nu de Heer, stem allen in

met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.

Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

2 Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen

en dwaalden weg van onze Heer

als redeloze schapen.

Wij hebben dag en nacht verward,

de nacht geprezen in ons hart

en onze dag verslapen.

Stil gebed, votum en groet.
Gebed, schuldbekentenis

Zingen: Lied 412: 1,3, 4en 6

4 Maar God heeft naar ons
omgezien!

Wij, in de nacht verdwaalden, -

hoe zou het ons vergaan, indien

Hij ons niet achterhaalde,

indien niet in de duisternis

het licht dat Jezus Christus is

gelijk de morgen straalde.

6 Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:

Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.

Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.

In Christus is ons leven!

1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!



3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,
des Vaders enige Zoon, zij lof in eeuwigheid!
De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren:
Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren.
Gij hebt aan 't kruis voor ons de dood zijn macht onthomen
en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen.

6 Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraffelijk wezen mogen:
ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

Leefregel: Filippenzen 4: 1-9

Zingen: lied 122: 1 en 3

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in

mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Gebed bij opening van het Woord

3 Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,

dat vrede in uw wallen zij,

gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in

om u met vrede te ontmoeten!

Om al mijn broeders binnen u,

om ‘s Heren tempel wil ik u,

o stad van God, met vrede groeten.



Lezen: 2 Kronieken 36: 11-21

Zingen: lied 747: 1 en 2
1 Eens komt de grote zomer 2 Geen woord kan het bereiken,

waarin zich 't hart verblijdt. het is aan niets gelijk,
God zal op aarde komen met niets te vergelijken
met groene eeuwigheid. dat schone koninkrijk.
De hemel en de aarde Als God zich openbaren
wordt stralende en puur. zal op de jongste dag
God zal zich openbaren dan zullen wij ervaren

in heel zijn creatuur. wat Hij met ons vermag.

Lezen: Ezra 1: 1-11

Zingen: lied 747: 4en 5
4 Ook ons zal God verlossen 5 Ja, Hij zal ons geleiden

uit alle pijn en nood,

van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,

van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.

in 't schone paradijs,

het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

Overdenking.

Zingen: lied 755: 1 en 2
1 Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in ‘s Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2 O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aarde en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

Gebed en voorbede.

Collecte



Slotlied: Lied 802: 1, 2,5en 6
1 Door de wereld gaat een woord

en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

refrein
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

2 Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.
refrein

5 Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

refrein

6 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’

refrein

Zegen.

Zingen: lied 425.
1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.



