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                 Orde voor de dienst op  

                                                                   zondag 29 juni 2025 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

 

Thema: Pak maar mijn hand 

 

                                                                                             Met medewerking van: 

                                                                                     Praiseband The Messengers 

                                 

 
Voor de dienst  

 

Zingen: Met open armen (Sela) 

 

Kom als je honger hebt of dorst 

Hier kun je eten, deel met ons 

Kom met je tranen en je pijn 

Hier is het goed, hier mag je zij  

Met open armen word je ontvangen 

 

Kom, als je moe bent van je vlucht 

Hier ben je veilig, hier is rust 

Kom, met je wanhoop en verdriet  

Hier mag je weer een toekomst zien  

Met open armen word je ontvangen 

Welkom in Gods huis  

Welkom in Gods huis  

Welkom in Gods huis  

Welkom, welkom thuis 

 
Kom met je leegte en je angst 

Hier word je liefdevol omarmd 

Kom maar als niemand je verstaat 

Hier is een plek voor jouw verhaal 

Met open armen word je ontvangen 

 

Welkom in Gods huis  

Welkom in Gods huis  

Welkom in Gods huis  

Welkom, welkom thuis (2x) 

 

Welkom / uitleg thema  

 

Zingen: Voetstappen in het zand  

 

Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij. 

Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. 
We liepen samen 't leven door en lieten in het zand, 

een spoor van stappen, twee aan twee; 

de Heer liep aan mijn hand. 

            

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop, 

in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop. 

Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan, 

daar waar het juist het moeilijkst was 

maar één paar stappen staan. 
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Ik zei toen: "Heere, waarom dan toch?" Juist toen 'k U nodig had, 

juist toen ik zelf geen uitkomst zag op 't zwaarste deel van 't pad... 

De Heer keek mij vol liefde aan en antwoordde op mijn vragen: 

"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was, 

toen heb Ik jou gedragen". 

"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was, 

toen heb Ik jou gedragen". 

 

Gebed  

 

Kindermoment  

 

Zingen: Kinderlied: ‘k Heb Jezus nodig (Opwekking voor kids 27) 

    

Jezus klopt, klopt, klopt aan de deur van je hart  

Jezus klopt, klopt, klopt aan de deur van je hart 

Jezus klopt, klopt, klopt aan de deur van je hart 

open de deur voor Hem! 

 

Jezus roept, roept, roept: mag Ik binnen bij jou?  

Jezus roept, roept, roept: mag Ik binnen bij jou?  

Jezus roept, roept, roept: mag Ik binnen bij jou?  

Geef Mij je hele hart! 

 
'k heb Jezus nodig, heel mijn leven. 

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 

In m'n handel, in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k heb Hem nodig, dag aan dag. 

 

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 

In m'n handel, in m'n wandel, 

in m'n slapen en ontwaken, 

'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

Jezus houdt van alle kinderen, 

alle kinderen overal. 

Blank of zwart, ja, iedereen, 

o, zo kostbaar, één voor één. 

Jezus houdt van alle kinderen overal.(3x) 

 

1ste Schriftlezing Psalm 23 

  

Zingen: Onze schuilplaats is God (opwekking 847) 

 

 Er is hoop die groter dan de dood is 

 Er is leven sterker dan het sterven 

 Er is licht dat niemand ooit kan doven 

 Er is liefde die nooit teleur zal stellen 

 

 Er is vrede ver voorbij de onrust 

 Er is blijdschap dieper de tranen 

 Er is sterkte zelfs in onze zwakte 

 Er is trouw die ons nooit zal verlaten 

 

Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 
Dus richten wij onze harten naar boven  
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Vertrouwen wij op de God die wij loven  

Niemand die ons uit Uw handen kan roven  

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

 

Er is troost die sterker dan de pijn is 

Er is vreugde groter dan ons lijden 

Er is antwoord midden in de twijfel 

Overwinning dwars door al ons strijden 

 

Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 

 

Dus richten wij onze harten naar boven  
Vertrouwen wij op de God die wij loven  

Niemand die ons uit Uw handen kan roven  

Een machtige rots, onze schuilplaats is God  

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 

En alle tranen voor altijd zal drogen 

is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

 

Onze hulp en onze verwachting is in U 

Onze hulp en onze verwachting is in U 

Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 

 
Dus richten wij onze harten naar boven  

Vertrouwen wij op de God die wij loven  

Niemand die ons uit Uw handen kan roven  

Een machtige rots, onze schuilplaats is God  

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen  

En alle tranen voor altijd zal drogen 

is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

 

Zingen: Nooit meer alleen (Stichting Opwekking) 

 

Ook al gaat mijn weg 

Door een diep dal van duisternis heen, 
Uw liefde drijft de angst uit in mij. 

Ook al loop ik vast 

Overvallen door een hevige storm,  

Ik keer niet om want U bent nabij. 

En ik vrees geen ge-va-ren meer, 

Met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vre -e-zen?, 

Hij is toch bij mij!? 

Hij is toch bij mij!? 

 

Nooit meer, nooit meer alleen, 

Loop ik door de stormen heen  

Nooit meer, nooit meer alleen,  

Op de berg of in de dalen 

Nooit meer, nooit meer alleen 

Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

 

En ik zie al de glans 

In de verte, van het stralende licht, 

Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht. 

Maar tot aan die dag 

Dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,  

Is U te kennen al wat ik wil. 
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En ik vrees geen ge-va-ren meer, 

Met mijn God steeds aan mijn zij. 

Voor wie zou ik nog vre -e-zen?, 

Hij is toch bij mij!? 

Hij is toch bij mij!? 

 

Nooit meer, nooit meer alleen,  

Loop ik door de stormen heen  

Nooit meer, nooit meer alleen,  

Op de berg of in de dalen 

Nooit meer, nooit meer alleen 

Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

 

En ik zie al de glans 

In de verte, van het stralende licht, 

Maar tot aan die dag 

Dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
Blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen, (2) 

 

Nooit meer, nooit meer alleen, 

Loop ik door de stormen heen  

Nooit meer, nooit meer alleen,  

Op de berg of in de dalen 

Nooit meer, nooit meer alleen 

Heer, U laat mij nooit meer alleen.(3) 

 

2de schriftlezing Joz. H1 1-9 

 

Zingen: Mijn hulp is van u Heer (Opwekking 640) 

  

Ik hef mijn ogen 

op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan?  

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer  

Die mij bij zal staan. 

Mijn hulp is van U, Heer 

die alles heeft gemaakt 

U zult voorkomen dat ik wankel of val.  

U bent mijn beschermer 

die over mij waakt 

die niet sluimeren of slapen zal. 

Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan?  

U bent mijn schaduw 

U bent er altijd.  

Bewaart heel mijn leven mijn komen en 

gaan. 

U beschermt mij tot in eeuwigheid 

Mijn hulp is van U Heer! (2) 

 

Mijn hulp is van U, Heer 

die alles heeft gemaakt 

U zult voorkomen dat ik wankel of val.  

U bent mijn beschermer 
die over mij waakt 

die niet sluimeren of slapen zal.  

Wat kan mij gebeuren 

door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw 

U bent er altijd. 

Bewaart heel mijn leven 

mijn komen en gaan. 
U beschermt mij tot in eeuwigheid  

Mijn hulp is van U Heer! 

Mijn hulp is van U Heer 

O, van U! 

 

Preek  Psalm 23 : 4 (Ds. Cornelis van den Berg, Pauluskerk Gouda)  
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Zingen: Still waters (Leanna Crawford) 

 

 Great Aunt Maurine said at 

 a hundred and three 

 write scripture on your heart 

 for when you need it 

 Cause, anxiety hates 

 so just say it to yourself 

 'til you believe it 

 And I'm feeling like I'm needing it right now 

  

The Lord is my shepherd 
 I shall not want 

 He leads me by still waters 

 'til my fears are gone 

 Though I walk through the valley, of the shadow of death 

 Oh, I know you are with me my father, my friend 

 Your goodness and mercy will follow me all of my days 

 I know by Your still waters I'm safe 

 

Lord, I believe, you can set me at ease 

Turn this broken piece in me in to peace and quiet 

I know there's pow-wer in Your wo-ord 

So I'll say it over and over 'til my soul's reminded 
 

Oh, the Lord is my shepherd 

I shall not want 

He leads me by still waters 

'til my fears are gone 

Though I walk through the valley, of the shadow of death 

Oh, I know you are with me my father, my friend 

 Your goodness and mercy will follow me all of my days 

 I know by Your still waters I'm safe 

  

Still waters run through 

Any valley I could find 

I'm laying fear down 
Here at Heaven's riverside 

Your word has been true 

in every season of my life 

I believe, yes, I believe, that (2) 

            

Oh, the Lord is my shepherd 

I shall not want 

He leads me by still waters 

'til my fears are gone 

Though I walk through the valley, of the shadow of death 

Oh, I know you are with me my father, my friend 

Your goodness and mercy will follow me all of my days 
I know by Your still waters I'm safe 
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Dank- en voorbeden  

 

Collecte: De collecte is voor eigen werk van de missionaire commissie. 

  

Zingen: Pak maar mijn hand (van Nick & Simon) 

 

Kijk maar naar de huizen om je heen 

Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen 

En zitten er geen vleugels aan een vogeL 

Vliegt het toch nooit ergens heen 

Ook al krijg je nog zovele kansen 

Er gaat er altijd eentje mis 
En doordat je mijn gezang kunt horen 

Weet je ook wat stilte is 

Want het een kan niet zonder het ander 

 

Pak maar m'n hand 

Stel niet te veel vragen 

Je kunt niet als enige de wereld dragen 

Pak nou maar m'n hand 

Laat mij de weg wijzen 

Er is geen probleem 

Als je keer op keer jezelf wilt bewijzen 

Maar je kunt het niet alleen 

   

Als je weer een wedstrijd hebt verloren 

En je voelt je niet zo fijn 

Weet dan dat je extra goed moet zaaien 
Wil de oogst wat beter zijn 

Maar je vindt de hulp zo overbodig 

Want je weet het zelf zo goed 

Toch heb je je naaste mensen nodig 
Die vertellen hoe het moet 

   

Want het een kan niet zonder het ander 

Pak maar m'n hand 

Stel niet te veel vragen 

Je kunt niet als enige de wereld dragen 

Pak nou maar m'n hand 

Laat mij de weg wijzen 

Er is geen probleem 

Als je keer op keer jezelf wilt bewijzen 

Maar je kunt het niet alleen 

 

Ik reik je m'n hand 

Dus grijp deze kans 

Want ik bied graag m'n hulp aan jou 

Aan jou 

Ik hoop dat jij m'n handen vertrouwt 

 

Pak maar m'n hand 
Stel niet te veel vragen 

Je kunt niet als enige de wereld dragen 

Pak nou maar m'n hand 

Laat mij de weg wijzen 
Er is geen probleem 

Als je keer op keer jezelf wilt bewijzen 

Maar je kunt het niet alleen 

 

Zegenbede: De Zegen (Opwekking 845) 

 

De Heer zegent en beschermt jou. 

Hij schijnt zijn stralende licht 

genadig op jou. 

De Heer ziet jou en bewaart jou;  

Hij geeft vrede. 

 

De Heer zegent en beschermt jou. 

Hij schijnt zijn stralende licht 
genadig op jou. 

De Heer ziet jou en bewaart jou;  

Hij geeft vrede. 
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Amen. Amen.  

Amen. Amen. 

Amen. Amen. 

 

De Heer zegent en beschermt jou. 

Hij schijnt zijn stralende licht 

genadig op jou. 

De Heer ziet jou en bewaart jou;  

Hij geeft vrede. 

 

Amen. Amen. 

Amen. Amen. 

Amen. Amen. (2)  
 

Mag zijn goedheid jou omgeven, 

tot in duizend generaties; 

ook je zonen en je dochters 

en hun zonen en hun dochters. (3) 

 

De Heer zelf zal voor je uitgaan.  

Hij omgeeft je, Hij omringt je.  

Om je heen en binnen in je 

 

Hij is bij je. (2) 

 

In de morgen, in de avond, 

als je weggaat, als je thuiskomt,  
in je tranen, in je vreugde: 

 

Hij is bij je. (8) 

 

Amen. Amen. (4)  

 

Na de dienst 

 

Zingen: God maakt vrij (Stichting Opwekking) 

 

In de naam van de Vader 

in de naam van de Zoon 

in de naam van de Geest voor Uw troon 
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam 

U geeft ons genade, U roepen wij aan (2) 

 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 

Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 

En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 

Heel de wereld ziet het 

 

God maakt vrij, God maakt vrij 

In die hoop leven wij 
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In de naam van de Vader 

in de naam van de Zoon 

in de naam van de Geest voor Uw troon 

Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam 

U geeft ons genade, U roepen wij aan 

 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 

Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 

En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 

Heel de wereld ziet het 

    

God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij 

Ons verdriet wordt een lied 

God maakt vrij, God maakt vrij 

 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 

Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 

En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 

Heel de wereld ziet het 

Ja de wereld ziet het 

God maakt vrij, God maakt vrij 

In die hoop leven wij 

Ons verdriet wordt een lied 
God maakt vrij, God maakt vrij 

God maakt vrij, God maakt vrij 

God maakt vrij, God maakt vrij 

 


