
 

       Welkomdienst  
                                                    

                                                     
    Op zondag 18 mei 2025 
 

    aanvang 19.00 uur in  

 

    De Goede Herderkerk te Borger 

 

 

                                          Thema: 

                                     “Rijk of arm”                                          

 

 
 

 

 

             
            

 

 

                                 Gospelgroep “Promise” uit Urk.                                             
 

                                  o.l.v. Menno Hakvoort 

 
        

              Voorganger: Dhr. Jan de Boer uit Urk 

 

              Organist     : Ronald Knol uit Dwingeloo. 
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Samenzang: (melodie rijst op rijst op voor Jezus) 

1.De liefde van de vader, gaat boven ons verstand, 

   het wonder van genade, de leiding van zijn hand. 

   Hij geeft aan ons het leven, zijn liefde telkens weer, 

   wil alles ons vergeven, zo geeft Hij meer en meer. 

 

2.Het leven van ons mensen is vaak niet tot Gods eer. 

   Wij hebben zoveel wensen, verlangen steeds naar meer. 

   Toch is er in dit leven  niets wat de leegte vult, 

   maar Hij blijft altijd geven met liefde en geduld. 

 

3.De toekomst lijkt onzeker en morgen nog ver weg. 

   Maar het is vast en zeker God heeft het zelf gezegd; 

   Dat Hij ons rust zal geven, zijn liefde overwint. 

   Er wacht een eeuwig leven, Hij geeft een nieuw begin! 

 

Samenzang: Evang Liedb. 170 

1.Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  

   Er is geen schaduw van omkeer bij U.  

   Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  

   die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.  

   Refrein: 

   Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  

   iedere morgen aan mij weer betoond.  

   Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  

   Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  

2.Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  

   en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  

   Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  

   Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.                                                                          

Refrein: 

Koor: Psalm 72 

           Verwachten 

 

Welkom en mededelingen 
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Samenzang: Psalm 100 (vier melodieen.) 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

Vers 2 (melodie Psalm 134) 

De HEER is God; erkent, dat Hij 

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 

Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 

Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

Vers 3 (melodie: de dag door uwe gunst ontvangen) 

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 

Met lofzang in Zijn heilig hof; 

Looft Hem aldaar met hart en stem; 

Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 

Vers 4 (melodie daar juicht een toon) 

Want goedertieren is de HEER; 

Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 

Zijn trouw en waarheid houdt 

Elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

Stil gebed, Votum en groet 

 

Inleiding 

 

Samenzang: Lied 150a: 1,2,3,4  

1.Geprezen zij God! Gij engelen koor  

   dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 

   Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 

   die allen daar boven tot dankzegging riep. 

 

2.Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

   aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt. 

   Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

   Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=612#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=761#psvs
https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=100#psvs
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3.Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

   nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

   Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet 

   de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

 

4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

   aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

   Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

   zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

Gebed 

 

Gospelgroep Promise samen met gemeente 

Hier ben ik Heer (You raise me up)                                   

Hier ben ik Heer, ik heb U niets te geven                                                                     

Hier ben ik Heer, Ik ben zoals ik kom.                                                                                  

Met al mijn zorgen, twijfels, heel mijn leven                                                 

Hier ben ik Heer, Och zie toch naar mij om 

   Ik heb getracht In eigen kracht te groeien 

   Mijn eigen ik stond altijd bovenaan 

   Ik weet nu dat ik slechts door U kan groeien 

   Ik kan in eigen kracht niet verder gaan 

 

   Ik leg mijn leven mijn verdriet en twijfel 

   Hier voor U neer, U hebt mij eens beloofd 

   Om daar te zijn als ik niet verder kan Heer 

   En mij te dragen als ik slechts geloof 

 

   Hier ben ik Heer, wil mij met liefde warmen 

   Hier ben ik Heer, schenk mij Uw Heil’ge Geest 

   Geloof in Christus, die mij zal omarmen 

   en uitzicht op Uw heerlijkheid o Heer 

 

   Hier ben ik Heer, wil mij met liefde warmen 

   Hier ben ik Heer, schenk mij Uw Heil’ge Geest 

   Geloof in Christus, die mij zal omarmen 

   en uitzicht op Uw heerlijkheid o Heer 

   Zoals ik ben, zo kom ik tot U Heer 
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Schriftlezing: Lucas 16:19-31  

Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden 

en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een bedelaar die Lazarus 

heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn 

maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er 

kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten.  

Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weg gedragen om 

aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in 

het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen op sloeg, zag hij in de 

verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep: ”Vader Abraham, heb 

medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn 

vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze 

vlammen. Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al 

tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; 

nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof 

tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook 

niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man: “Dan smeek 

ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf 

broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van 

martelingen terechtkomen. Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: 

laten ze naar hen luisteren!  

De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen 

toe komt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei: “Als ze niet naar 

Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er 

iemand uit de dood opstaat. 

 

Zingen in wisselzang: Opwekking 520 

(allen)  

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 

Leer mij U kennen in vreugde en smart 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht 

Wakend of slapend, vervuld van uw licht 

 

(mannen)  

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer 

Dat ik in U blijf en U in mij Heer 

U als mijn vader en ik als uw kind 

Dat in uw armen geborgenheid vindt 
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(vrouwen)  

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd 

Maak mij tot machtige daden bereid 

Wees als een burcht als een toren van kracht 

Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht 

 

(allen)  

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens 

Bij U te wonen is als wat ik wens 

Met als beloning dat ik op U lijk 

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk 

 

(allen) 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon 

Als ik daar kom in het licht van uw zon 

Stralend van vreugde getooid als een bruid 

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit 

Stralend van vreugde getooid als een bruid 

Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit  

 

Gospelgroep Promise 

• Psalm 117 

• Psalm 113 

• Opwekking 727 

 

Overdenking: rijk of arm? 

 

Samenzang: Opwekking 249 

1.Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,  

   schouder aan schouder in uw wijngaard te staan,  

   samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw wegen bekend. 

   Refrein: 

   Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  

   als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,  

   vol van Uw liefde, genade en kracht, als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
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2.Samen te strijden in woord en in werk,  

   één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,  

   delen in vreugde, in zorgen, in pijn, als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. 

   Refrein: 

 

Gospelgroep Promise 

• The Traveller                                                                                       

Twee reizigers praten terwijl ze op weg zijn naar hun dorp. Toen een 

andere reiziger hen vroeg waarom ze zo verdrietig en terneergeslagen 

waren, waren ze verbaasd dat iemand die daar vandaan kwam, het nog 

niet wist.  De reiziger liet hen vanuit de Schrift zien dat God het vanaf 

het begin zo gepland had. Maar pas ’s avonds (tijdens de maaltijd) 

gingen hun ogen open; toen wisten ze pas dat het Jezus was! Ze 

snelden terug naar Jeruzalem om het de anderen te vertellen. Hij 

kwam bij hen en zei: “Vrede zij u”.                                                    

Licht was overal om Hem heen en straalde van Zijn gezicht. Sommigen 

vielen op hun knieën voor Hem neer, anderen stonden aan de grond 

genageld. Maar de vreugde in hun harten was overweldigend en ze 

konden niets anders dan Hem aanbidden! Jezus is Heer over alles! Hij 

heeft voor ons betaald… 

• My Tribute                                                                                             

Hoe kan ik dank zeggen voor wat U voor mij hebt gedaan?                   

Onverdiend, en toch gaf U het om Uw liefde voor mij te bewijzen.      

Alles wat ik ben en ooit hoop te zijn,  

 

Collecte:  Er is een collecte voor de instandhouding van de 

welkomdiensten.  Als u deze diensten waardeert kunt u dat laten 

blijken door uw  bijdrage. 

 

Slotzang: (staande) 

1.Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 

   een stralend licht voor de mensen om ons heen.  

   Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. 

 

2.Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,  

   een levend woord voor de mensen om ons heen.  

   Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. Uw genade door ons heen. 
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3.Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,  

   Een lied van dank voor de mensen om ons heen.Tot de wereld zingt 

   voor de geen die eeuwig leeft. Laat het klinken door ons heen..       

    

4.En bouw uw koninkrijk in de volken, uw wil geschied' in de mensen om ons 

   heen. Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.  

   Bouw uw koninkrijk in ons. Bouw uw koninkrijk op aard' 

 

Zegenbede: 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen, van hier uit dit huis waar uw stem 

wordt gehoord, in Christus verbonden,  

tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal,   

door liefde gedreven, om wie met ons leven  

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het 

genot van een kopje koffie of thee. 

 

De Welkomdienstcommissie 

 

Datum volgende welkomdienst: 

21-09-2025 

Voorganger:  Ds. G ter Beek uit Grolloo 

m.m.v:           Byzantijnskoor Drenthe 

o.l.v:           Julia Zaytseva-Koning            

Organist:       Geert Meijer uit Zuidwolde 

 

Indien u het werk van het comité wilt steunen, kunt u  

uw vrijwillige bijdrage overmaken op bankrekeningnummer 

NL38RABO0309205107 

t.n.v. Protestante Gemeente Borger o.v.v. Welkomdiensten. 

 

Voor giften kunt u ook de QR-code scannen en uw eigen    

bijdrage invullen. 

 

 

Namens de commissie alvast bedankt voor uw bijdrage! 


