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            Orde voor de dienst op  

                                                             zondag 27 april 2025 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 

 

                                                         Voorganger: dhr. Piet Ketting uit Zandeweer 

                                                                               Muzikale begeleiding: Combo                               

                                                     Lector: Hanny Luinge 

                                    

 
Muziek  
 

Woord van welkom en afkondigingen 

 

Intochtslied: Lied 314: 1, 2 en 3   

 

1 Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeen gekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

2 Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 

’t Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 

 

Stilgebed, votum en groet 

 

Schuldbelijdenis 

 

Zingen: Lied 836: 1, 2, 3 en 4 

 

1 O Heer die onze Vader zijt, 

vergeef ons onze schuld. 

Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 

met liefde zijn vervuld, 

met liefde zijn vervuld. 

2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 

Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 

op weg gaan met U mee, 

op weg gaan met U mee. 

 

3 O vrede van Tiberias, 

o heuvels in het rond, 

waar Jezus in het zachte gras 

de mensen liefhad en genas, 

en in hun midden stond, 

en in hun midden stond. 

4 Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is, 

hoe schoon uw vrede is. 
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Bemoediging/leefregel:  1Joh. 4: 7-16  (NBG) 

 

Zingen: Lied 823: 1, 4 en 5  

 

1 Gij hebt, o Vader van het leven, 

de aarde aan de mens gegeven, 

het land, de zee is zijn domein. 

Gij hebt hem aan het woord doen komen 

om tussen werkelijkheid en dromen 

getuige van uw Geest te zijn. 

4 Door een geheimenis omsloten, 

door alle dingen uitgestoten, 

gaat hij op alle dingen in. 

Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 

zijn rustloos zoeken en verdwalen 

een onuitsprekelijke zin. 

 

5 O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 

bestemd voor hoger burgerrecht. 

Wil ons, o koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 

waar Gij het fundament van legt. 

 

Gebed bij opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Lucas 24: 13-35  (NBG) 

 

Zingen: Lied 216: 1, 2 en 3  

 

1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Overdenking “De Emmausgangers!” 
 

Zingen: Psalm122: 2 en 3  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 

 

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: ‘Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij!’ 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 

3 Bid heil toe aan dit Vredesoord: 

dat die u mint bevredigd zij, 

dat vrede in uw wallen zij, 

gezegend zij uw muur en poort! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

om u met vrede te ontmoeten! 

Om al mijn broeders binnen u, 

om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
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Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Evanglb. 313: 1, 2 en 3 

 

1 Heer, ik geef me aan U volkomen, 

’k leg mijn al hier voor U neer, 

opdat Gij in mij zoudt wonen 

met uw Geest o Heer! 

Al de liefde van mijn harte 

zij U voortaan toegewijd! 

’k Vrees geen moeiten meer of smarte, 

daar Gij met mij zijt. 
 
  Refrein: 

Glorie, glorie, Halleluja! 

’k Leg mijn al aan Jezus’ voet, 

en nu is mijn heil volkomen, 

door het dierbaar bloed. 
 
  2 Heer, mijn wil leg ’k voor U neder, 

neem hem aan nu voor altijd; 

dat niets kwaads hem immer weder 

van de uwe scheid! 

Heer, tot U breng ik mijn leven, 

hoor nu mijn geloften aan; 
’k heb mijn al aan U gegeven, 

neem het, Heiland, aan.              

  Refrein 
 

3 Heer, mijn God, bestuur mijn wegen, 

strijden wil ik slechts voor U! 

Jezus’ bloed kocht ook mijn leven, 
Hem behoor ik nu. 

Openbaar u zelf aan mij, Heer, 

als mijn eeuwig trouwe Vriend! 

  Tot in ’t stervensuur bewaar mij, 

  voor altijd uw kind.  

       Refrein 

 

Gebed/voorbede 

 

Collecte: KIA Noodhulp Oekraïne 

 

Steun voor inwoners en ontheemden in Oekraïne  

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de 

toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met 

kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de 

oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zadenpakketten, 

tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma’s.    
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Slotlied:  Evanglb. 270: 1 en 2  

 

  1 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

Wat wij hier beleden samen met elkaar. 

Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 

Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. 

  Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
  2 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 

wat wij hier beleden samen met elkaar. 

Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 

dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 

  Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 

 

Zegen 

 

Zingen: Lied 425   

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

Zingen: Lied 708: 1 en 6 

 

1 Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 

ben ik vrij onverveerd, 

den koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

6 Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God, mijn Heer. 

Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 

 


