Protestantse

Orde voor de viering

op zondag 20 april 2025 2025 aanvang 10.00 uur

in de Goede Herderkerk

PAASOCHTENDDIENST
Thema: EEN NIEUWE DAG

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof
Organist: dhr. Egbert Willigers
Lector: dhr. Lauwrens Wanders

Muzikale medewerking: Protestants Kerkkoor o.l.v. dhr. Halbe de Jong

Het koor zingt: ‘Dan zal ik leven’

Samenzang: Lied 216: 1, 3

1

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Zingen: Lied 632: 1 en 3

1

Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.

Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.

Diep in de nacht

heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.

Dat wij van harte

elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan

eren uw heilige naam

en U in waarheid aanbidden.



De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken.

De gemeente gaat STAAN.

Diaken: De Heer is waarlijk opgestaan !
Jongere: Christus is waarlijk opgestaan !
ALLEN: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN !

Zingen: Lied 600: 1, 5

1

Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Bemoediging en groet
Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer
GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg De Heer is opgestaan
GM HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Zingen uit ELB 425:

Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij, wees daarom blij

en zingt verheugd en zingt verheugd.

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag, die de HEER ons geeft.

Spelen als inleiding: Lied 223: 1

1

Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans,

en dauw daal neer en geef het leven glans.
Lijster zing en wek in ons het lied

dat morgenlicht begroet, Gods melodie.
Lang leve God, die ons de morgen geeft.
Leve die warme vlam, Gods eigen Geest.
Leve de Zoon, die opstaat als de zon,

zijn grafkleed achterlaat, opnieuw begon.

Gemeente gaat zitten



Zingen: Lied 624: 1, 3 ('Christus onze Heer verrees’)

1 Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

3 Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereid,
halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer,
halleluja!
Eng'len jub'len Hem ter eer,
halleluja!

Uitleg bloemschikking
Aandacht voor het 40dagenproject '‘Een nieuwe dag':
Kijken naar illustratie

Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=TtcdKEfDaUQ&t=24s

Zingen van het refrein en het 79 couplet van het projectlied:

Een nieuwe dag tokst: Erik Idema

melodie: Samuel Webbe
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Een nieuwe dag, een nieuw be- gin
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van hoop en van ver - won-de-ring.
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Het is weer licht, kijk om je heen:
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God laat de mensen niet alleen.

De steen is weg, het graf is leeg,
zing mee met ons want Jezus leeft!
Nu is het feest voor jou en mij

want Gods verhaal gaat nooit voorbij.


https://www.youtube.com/watch?v=TtcdKEfDaUQ&t=24s

Kinderen gaan naar de kindernevendienst,
ondertussen zingen we lied 621: 1 koor, 4 koor + allen en 5 allen

Koor
1 Heerlijk verschenen is de dag
waarop ons lied niet zwijgen mag,
want Jezus Christus triomfeert,
Hij die het graf de rug toekeert.
Halleluja.

Allen en koor
4 Heel d'aarde, al het schepsel zal
opstaan in 't zonlicht overal;
voorbij is nu de droefenis,
omdat de Heer verrezen is.
Halleluja.

Allen
5 Ook wij, wij zetten blij van zin
een stralend halleluja in.
O Chistus, die verrezen zijt,
wij prijzen uw aanwezigheid.
Halleluja.

Gebed
Aansteken Bijbelkaars
Lezing: Johannes 20: 1- 10

Zingen: Lied 630: 1 koor, 2 allen
Koor
1 Sta op! Een morgen ongedacht,

Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Allen

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

Lezing: Johannes 20: 11-18



Zingen: Lied 630: 3, 4
Allen
3 Al wat ten dode was gedoemd

mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4 Sta op! - Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, -
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Overdenking

Staande zingen: 659: 1 en 2 (koor), 3 allen, 4 orgel, 5 en 6 allen.
Koor
1 Kondig het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

2 Zing met een juichende stem,
adem weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

Allen
3 Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israél wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.

Orgel
4 Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.

Allen
5 Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;
5



6 daaruit ontspringt ons bestaan,
Zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

Collecte. Tijdens deze inzameling wordt door iedereen gezongen: lied 657
1 Zolang wij ademhalen

schept Gij in ons de kracht

om zingend te vertalen

waartoe wij zijn gedacht:

elkaar zijn wij gegeven

tot kleur en samenklank.

De lofzang om het leven

geeft stem aan onze dank.

Gebeden

Slotlied: Lied 634 ('U zij de glorie’): 1
1 U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen, die wordt beantwoord met 634: 2
2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!



