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VOORBEREIDING

Welkom

Aanvangslied: Psalm 150: 1 en 2

1

(ouderling) /Moment van stilte

Loof God, loof Hem overal.

Loof de Koning van 't heelal

om zijn wonderbare macht,

om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,

laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft

tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Bemoediging:

<u <aQ

<

V: Onze hulp is de Naam van de HEER

: die hemel en aarde gemaakt heeft
: Hoor ons aan, Eeuwig God
: hoor naar ons bidden
: Gij, die ons hart aanziet
Gij, die onze diepten peilt
: blijf ons niet verborgen
: Wij herkenden U niet
wij zochten onszelf
: Gij, heer, vergeef ons
: doe ons herleven
en maak ons weer nieuw
: geef ons uw genade
: Breng ons in het reine
met U en met elkaar
: Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht
Amen

1

(allen gaan staan)



Zingen: Lied 146¢c 1,2 en 6

1

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israéls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
Zij keren eens tot de aarde weer;

rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wankelen in hun waan, -
roepen wij dan de Here aan.

Halleluja! Halleluja!

Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,

Hij richt u op, als u neer zijt gebogen

en Hij buigt neer wie zich verheft.

Zijt gij in rouw, God is uw licht;

Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.

Halleluja! Halleluja!

Drempelgebed

Zingen: ELB 357: 1 en 4

1.

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.

Hij, die zoekend doolt in 't duister,
vindt het licht bij U alleen.

Open nu ook onze ogen

voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw Naam verhogen
juichend voor uw aangezicht
Want in Christus komt Gij nader
Hem, die onze zonde zucht
Ieder wilt Gij zijn een Vader

Die in Jezus tot U vlucht.

Kyriégebed



Zingen: Lied 868 1,4 en 5

1

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,

psalmzing de heilige naam,

loof al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.

Denk elke dag

aan wat zijn almacht vermag,

die u met liefde bejegent.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,

Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen.

De dienst van het woord
Bijbelkaars wordt aangestoken en de Bijbel gaat open.

1le Schriftlezing: Ezechiél 33: 7-16

Zingen Lied 756: 1,5 en 7

1

Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,

toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

Dat alle tirannie

eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

Uw schapen zijn in nood,

uw naam wordt niets geacht...
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.

2e Schriftlezing: Mattheus 18: 23-25



Zingen Lied 971 1 en 3

1

Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.

God wil alhier met ons verkeren,

hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,

de bouw van Christus’ kerk.

De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.

De Vader zelf wil tot ons spreken

en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij

in dit uw heiligdom.

Kom, Here Jezus, kom!

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Toespraak Pakistaanse dominee

Dienst van het ANTWOORD

Lied 340b, apostolische geloofsbelijdenis

1

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,

vergeving der zonden,

wederopstanding des vleses

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.



Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader"
1 Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Collecte: 1. Nederlands Bijbel Genootschap
2. Eigen kerk



Slotlied: Lied 1010: 1,2 en 4

1

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.

Deel ons uw liefde mede,

die onze boosheid tart,

die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.

Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Uitzending en Zegen.

Amen, amen, amen



