
    VAN  PALMPASEN  NAAR  PASEN  2024 
      

Tijdens de diensten op 24 
en 31 maart is er oppas 
voor de kleinsten ! 

 
PAASWEEK  in de Goede Herderkerk   

Hoofdstraat 11 te Borger.   
                                -----WAT GOED DAT JIJ ER BENT! -----  
                       Diensten ook te volgen op:   www.pgborger.nl 

PALMPASEN op zondag 24 maart  (aanvang 10.00 uur): 
Op deze Palmzondag klinkt zowel ‘Heden hosanna’ als ook ‘Morgen kruisig Hem!’ Zingend en joelend 
drukken mensen hiermee tegengestelde belevingen uit. Aan het einde van de dienst komen kinderen 
met Palmpasenstokken in een stoet de kerk binnen. Ds. Theo van ’t Hof gaat voor en het Combo 
begeleidt de samenzang. 

 

PAASZANGDIENST in BORGERHOF vrijdag 29 maart   (aanvang 14.30 uur): 
In de Borgerhof gaan we o.a. met bewoners zingend op weg naar Pasen. Het Protestants Kerkkoor 
o.l.v. Halbe de Jong verleent hieraan medewerking. Ds. Anneke Wouda schenkt aandacht aan de 
blijde Paasboodschap. Iedereen is hartelijk welkom. 

 

WITTE DONDERDAG  28 maart (aanvang 19.30 uur): 
In de kerkzaal zitten we aan feestelijk aangeklede tafels en delen brood en wijn. Tijdens de viering 
van het avondmaal denken we aan die laatste avond waarop Jezus met zijn leerlingen maaltijd hield. 
Ds. Theo van ’t Hof gaat voor.  Egbert Willegers begeleidt de samenzang op het orgel. 

 

THE PASSION Witte Donderdag 28 maart voor jongeren (aanvang 20.30 uur): 
In de kelder van de kerk kan worden gekeken naar de live-uitzending van THE PASSION. Terwijl een 
kruis door de straten van Zeist wordt gedragen, brengen bekende artiesten de kruisweg van Jezus 
tot leven door Nederlandstalige popnummers te zingen. 

 

GOEDE VRIJDAG 29 maart  (aanvang 19.30 uur): 
Stil en sober gedenken we het lijden en sterven van Jezus. Ds. Theo van ’t Hof gaat voor en het 
Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong, zowel dirigent als organist, neemt een deel van de 
liederen voor haar rekening.  

 

PAASWAKE zaterdagavond 30 maart (aanvang 21.00 uur): 
Het licht van Christus wordt gesymboliseerd door de nieuwe Paaskaars. Deze wordt met langzame 
tred de kerkzaal ingedragen. Via het vuur van deze nieuwe kaars mag ieder later zijn paaswakekaars 
aansteken. Meer tekenen van nieuw leven worden de kerk binnen gebracht, zoals: bloemen, 
doopwater en wit gekleurde kerkkleding. Als extra teken van nieuw leven mag ieder een waterteken 
van de doop ontvangen. Ds. Theo van ’t Hof gaat voor en Eric Doorn Stubbe bespeelt het orgel.  

 

PAASMORGEN zondag 31 maart (aanvang 10.00 uur): 
Vanaf 9.45 uur wordt begonnen met het zingen van de eerste Paasliederen. Het verhaal van Jezus’ 
opstanding uit de dood wordt bezongen en gelezen. Grondtoon is: ‘De Heer is waarlijk opgestaan, 
Halleluja!’  Het hoofdthema: WAT GOED DAT JIJ ER BENT! Ds. Theo van ’t Hof gaat voor en het 
Protestants Kerkkoor zingt. Organist is Egbert Willegers en trompetist  Libbe Oosterman. 
 

 


