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Orde voor de viering 

op zondag 17 maart 2024 aanvang 10.00 uur 
in de Goede Herderkerk 

5de ZONDAG van de 40 DAGENTIJD 
THEMA: EEN BOODSCHAP VOOR JOU 

Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof 
Organist: Egbert Willegers 

Lector: Hellen Woltmeijer 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Woord van welkom en afkondigingen 

Aanvangslied: Psalm 121: 1, 3 

1 Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 

Mijn herder zal niet slapen. 
 

3 De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 

houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 

de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 

 
Groet: 

Vg   De Heer zij met u 
GM   OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

Bemoediging en drempelgebed: 
Vg  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

GM  DIE HEMEL AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg  O God, keer U om naar ons toe 

GM  EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL 
Vg  Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

GM  EN GEEF ONS UW HEIL 
Vg  O Heer, hoor ons gebed 

GM  EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN 
(stil gebed) 

Vg Heilig ons hart, o Heer 
    zodat wij kind aan huis kunnen zijn 

    in uw geheimen en in uw heiligdom 
GM DOOR HEM DIE ONZE MEESTER IS 

    JEZUS MESSIAS, AMEN. 
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Zingen: Psalm 121: 4 
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

 
Uitleg van de bloemschikking 

 
Zingen: Refrein en het 5de couplet van het projectlied:  

‘Veertig dagen duurt de reis’ (melodie = lied 539) 
 

 
 

 
 

 
 
Gebed  

 
(Kinderen kunnen naar voren komen) 

 
AANDACHT VOOR HET PROJECT: WAT GOED DAT JIJ ER BENT! 

Kijken in het GROTE BOEK 
Samen iets doen  

Kaars aansteken en het BOEK meenemen naar de kindernevendienst 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed  
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Aansteken Bijbelkaars 
 

Lezing: Jeremia 31: 31- 34 

 
Zingen: Psalm 51: 5 

5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 

zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 

Ontneem mij niet uw heilige Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 

en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 

 
Lezing: Johannes 12: 20-33 

 
Muzikale bewerking van lied 767 (‘De toekomst van de Heer’) 

 

Overdenking 
 

Zingen: Lied 767: 4, 5, 6, 7 
4 Sta op, o God, en maak het waar 

wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer ontwaakt 

uit haar betovering. 
 

5 Want groot zijt Gij en daden groot 
zijn door uw hand gedaan; 

het graan ontkiemt ternauwernood, 
het sterft om op te staan. 

 
6 Gij hebt de groeve toegedekt 

waarin de korrel viel 

om weer te worden opgewekt: 
Adam met hart en ziel. 

 
7 Nu is de dag van oogsten daar, 

het hoogste van de tijd; 
een koning als een korenaar 

staat op in majesteit. 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Inzameling der gaven 

Kinderen komen terug van de kinderdienst: 

-HET BOEK wordt voorin de kerkruimte gezet; 

-uitleg van wat tijdens kindernevendienst is gedaan. 
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Gebeden 

Slotlied: Lied 650: 1, 2, 3 (‘De aarde is vervuld’) 

1 De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 

 
2 Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 

 
3 Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 
 

Zegen die wordt beantwoord met coupletten 6 en 7  
6 Het zaad der goedheid Gods, 

het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 

valt in de aarde neer. 
 

7 Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht. 


