Protestantse Gemeente Borger

. Orde voor de viering

op woensdag 13 maart 2024 aanvang 19.30 uur

in de Goede Herderkerk
Bidstond

Voorganger: ds. Theo van ‘'t Hof

Organist: Egbert Willegers

Orgelspel voorafgaande aan de dienst
Bemoediging

Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer

GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vg Die trouw is ondanks onze ontrouw

GM DIE VASTHOUDT HET WERK VAN ZJIN HANDEN
Vg Wees hier aanwezig, God

GM LICHT IN ONS MIDDEN!

Vg Neem ons zoals we zijn,

GM EN DRAAG ONS IN UW EEUWIGE ARMEN. AMEN

Groet:
Vg De Heer is met u
GM HIJ SCHENKE U ZIJN GEEST

Zingen: aanvangspsalm: Psalm 105: 1 en 16
1 Loof God de Heer, en laat ons blijde 16 God laafde hen in dorre streken,

zijn glorierijke naam belijden. deed water uit de rotsen breken,
Meld ieder volk en elk geslacht 't werd een rivier en stroomde

de wonderen die God volbracht. voort,

Gij die van harte zoekt de Heer, want Hij gedacht zijn heilig woord,
verblijd u, geef zijn naam de eer. de trouw die Hij had toegezegd

aan vader Abraham, zijn knecht.

Uitleg van de bloemschikking

Gebed
Zingen: lied 845: 1 en 2 Op de melodie van psalm 86.
1 Tijd van vioek en tijd van zegen

tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is

woord dat vol van stilte is.



Gebed

Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit

tijd van hopen dat nog ooit.

Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt

zee van tijd en eenzaamheid.

Lezing: Prediker 3: 1 t/m 13

Zingen: Lied 845: 3

3

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.

Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen -
wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

Overdenking

Meditatief orgelspel n.a.v. lied 868 (‘Lof zij de Heer’)

Uitleg bestemming collecte en inzameling van de gaven

Gebeden

Slotlied: 868: 1 en 2 (‘Lof zij de Heer’)

1

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,

psalmzing de heilige naam,

loof al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

Zegen, die wordt beaamd met het 59 couplet

5

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,

Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen.



