Protestantse Gemeente Borger
Orde voor de viering
op donderdag 22 februari 2024 aanvang 19.30 uur

in de Goede Herderkerk

Thema: “"Ga Mee”

Liturg: Lauwrens Wanders
Organist: Egbert Willegers

Om voo

r aanvang over na te denken: ‘Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad

in rep en roer. ‘Wie is die man?’, wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat

is Jezus

Stilte

, de profeet uit Nazareth in Galilea.’
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Heer, open mijn lippen.

: Mijn mond zal zingen van uw eer.
Van zonsopgang tot zonsondergang

: moet uw naam worden geloofd

: God, kom mij te hulp.

: Heer, haast U mij te helpen

: Eer aan de vader en de Zoon en de heilige Geest
: Zoals het was in het begin en nu en altijd

: en in de eeuwen der eeuwen.

. Amen

Aansteken van de kaars

Avondlied: Lied 250: 1, 2, 3, 4 ('Ik leg mij in uw hoede neer’)
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Ik leg mij in uw hoede neer

en mag de vrede vinden.

Wie zich aan U gewonnen geeft
slaapt in als uw beminde.

Gij, enige, die waakt en wacht
en steeds mijn hulp wilt wezen
als mij de schaduw van de nacht
vervult met duizend vrezen.

Gij houdt uw sterke arm gestrekt
om alle kwaad te weren,

en tegen angsten toegedekt

mag ik bij U verkeren.

De avond valt, de nacht is daar.
Ik wil niet langer zwichten
voor al het leed, dat zorgen baart,
op U alleen mij richten.
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Psalmgebed
Lezen: Psalm 121: 1t/ m 4

Zingen: Psalm 121: 3 en 4

3 De Heer brengt al uw heil tot
stand, 4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
des daags en in de nacht Hij maakt het kwade goed,
houdt Hij voor u de wacht. Hij is het die u hoedt.
Uw schaduw aan uw rechterhand: Hij zal uw komen en uw gaan,
de zon zal u niet schaden, wat u mag wedervaren,
de maan doet niets ten kwade. in eeuwigheid bewaren.

Lezing: Lukas 18: 31 t/m 34

Zingen: Lied 556: 1, 2, 3 (‘Alles wat over ons..)
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Stilte

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Voorspel van de melodie van lied 833

Gebeden, na de woorden “Zie ons zoals wij zijn” zingen we lied 833:
‘Neem mij aan zoals ik ben,

wek in mij wie ik zal zijn,

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.”

Zegenbede:

v.: Zegene en behoede ons de Eeuwige God

a.

Muziek

nu en in al onze dagen. Amen



