Protestantse

Orde voor de viering op

zondag 14 januari 2024 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

THEMA “HOU VOL HOU VAST”

Deze dienst wordt verzorgd door Praiseband The Messengers

Zingen (voor de dienst): Opwekking 553

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

Laat Uw licht zien in het duister als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

Halleluja, halleluja (6x)

In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

Mededelingen (door kerkenraad)

Zingen: Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
Die mij bij zal staan

Mijn hulp is van U, Heer

Die alles heeft gemaakt

U zult voorkomen dat ik wankel of val.

U bent mijn beschermer die over mij waakt
Die niet sluimeren of slapen zal



Wat kan mij gebeuren

Door zon of door maan?

U bent mijn schaduw

U bent er altijd

Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid

Mijn hulp is van U, Heer

(alles 2x)

Stil gebed, votum en groet
Inleidende woorden
Zingen: Opwekking 462

Aan uw voeten Heer is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn is de grootste eer, daarom buig ik mij voor U.

Ja ik verkies nu om bij U te zijn, en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn is de grootste eer, daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment

Zingen: Onder boven voor en achter
Onder boven voor en achter
God is altijd bij mij
Onder boven voor en achter
God is om mij heen
(2x)

Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant

ik ben nooit in mijn eentje want

Onder boven voor en achter
God is altijd bij mij

Onder boven voor en achter
God is om mij heen

(2x)

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus

of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus
God gaat altijd met me mee dus
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Onder boven voor en achter
God is altijd bij mij

Onder boven voor en achter
God is om mij heen

(2x)

1¢ Schriftlezing: 1 Samuél 17: 32-50

Zingen: My lighthouse

In my wrestling and in my doubts
In my failures You won’t walk out
Your great love will lead me through

You are the peace in my troubled sea (2x)

In the silence You won't let go

In the questions Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness

I will follow You

My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise

You will carry me safe to shore

I won't fear what tomorrow brings
With each morning I'll rise and sing
My God’s love will lead me through
You are the peace in my troubled sea

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness

I will follow You

My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise

You will carry me safe to shore

Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms
(4x)

My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness

I will follow You

My lighthouse, my lighthouse

I will trust the promise

You will carry me safe to shore

2e Schriftlezing: 2 Korintiérs 1: 3-10

Tekstlied: *Houd vol’ (Kees Krayenoord)

Ondanks mijn falen verlaat U mij niet.
U bent de kalmte in mijn woeste zee.

In de stilte zult U niet weggaan,
in de vragen houdt Uw waarheid stand.
U bent de kalmte in mijn woeste zee.

Mijn vuurtoren, mijn richtpunt
schijnt in de duisternis.

Ik zal de belofte vertrouwen
dat U me veilig aan wal brengt.

Ik zal niet bang zijn voor wat morgen
brengt,

de liefde van mijn God leidt me
erdoorheen.

U bent de kalmte in mijn woeste zee

Mijn vuurtoren, mijn richtpunt
schijnt in de duisternis.

Ik zal de belofte vertrouwen
dat U me veilig aan wal brengt.

Vuur voor ons, U bent het helderste
U zult ons door de stormen leiden

Mijn vuurtoren, mijn richtpunt
schijnt in de duisternis.

Ik zal de belofte vertrouwen
dat U me veilig aan wal brengt.



Houd vol houd vast (Blof)

Ik zie ook wel in dat alles anders gaat dan hoe je het wilt,

Of hoe je het had gedacht

En ik begrijp ook best dat jij het niet meer weet hoe het nu is,

Is niet wat jij verwachtte

Dus adem in en tel tot tien of elf en verder

Hou vol hou vast

Er is altijd nog m'n arm die om je heen past
En altijd nog m'n schouder die je recht houdt

Al is het maar voor even

Het is geen geheim dat bijna iedereen

vooral naar zichzelf en niet naar een ander kijkt.
En ik begrijp ook best dat dat natuurlijk lijkt

als jij nu naar weet dat je veel meer kunt bereiken
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder

Hou vol hou vast

Er is altijd nog m'n arm die om je heen past
En altijd nog m'n schouder die je recht houdt

Al is het maar voor even

Hou vol hou vast

Er is altijd nog m'n hand die alles schoon wast

Al is het maar voor even
Al is het maar voor even

Hou vol hou vast

Er is altijd nog m'n arm die om je heen past
En altijd nog m'n schouder die je recht houdt

Al is het maar voor even

Overdenking
Zingen: Leave it there

If the world from you withholds
of its silver and its gold

And you have to get along

with meager fare

Just remember, in his word,
how he feeds the little bird
Take your burden to the Lord,
leave it there

Leave it there, leave it there

Just take your burden to the Lord,
oh and leave it there

If you trust him through your doubt,
he will surely bring you out

Take your burden to the Lord,

leave it there

Heb je in deze wereld vaak zorgen
over geld

en kom je soms tekort?

Denk dan aan de Bijbel

hoe God de vogels voedt.

Breng je zorgen naar de Heer

en laat ze daar.

Laat ze daar. Breng je zorgen
naar de Heer en laat ze daar.
Vertrouw op Hem

en Hij leidt je uit het donker.



Now if your body suffers pain

and your health you can't regain

And your soul is slowly sinking in despair
Jesus knows the pain you feel,

he can save and he can heal

Take your burden to the Lord,

leave it there

Leave it there, leave it there

Just take your burden to the Lord,
oh and leave it there

If you trust him through your doubt,
he will surely bring you out

Take your burden to the Lord,

leave it there

Laat ze daar, laat ze daar

Doet je lichaam pijn, en word je niet
beter?

Kun je er bijna niet meer tegen?

Jezus kent je pijn, Hij redt en Hij geneest.
Breng je zorgen naar de Heer en laat ze
daar.

Laat ze daar. Breng je zorgen naar de
Heer

en laat ze daar.

Vertrouw op Hem

en Hij leidt je uit het donker.

Breng je zorgen bij de Heer, oh en laat ze daar

In je twijfels, hou Hem vast, dan helpt Hij je met je last
Breng je zorgen bij de Heer, laat ze daar

Breng je zorgen bij de Heer, laat ze daar

Dank- en voorbeden
1¢© collecte

Zingen: NLB 939

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht, leidt mij Uw hand, U blijft nabij.

Uw vrede diep, Uw liefde groot, verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament, U bent de grond waarop ik sta.

U werd een mens, U daalde neer, in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer, die ons van elke vloek bevrijdt.

U sloeg de zonden aan het kruis en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht, komen wij vrij voor God te staan.

Van eerste kreet tot laatste zucht, leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint, U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed, bent U het doel van mijn bestaan.

(2x)

Zegenbede



Zingen: Opwekking 746

De God van de vrede geeft jou Zijn zegen,
op alle wegen die je zult gaan.

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen,
bij zon en bij regen, zal Hij naast je staan.

Hij is als een schaduw die met je meegaat,
jou nooit alleen laat, want Hij is trouw.

Ontvang nu de vrede en de genade
van God, onze Vader. Zo zegent Hij jou.

Zingen: Veilig bij U
(zelfgeschreven tekst op de wijs van: Wake me up — Avicii)

U bent het licht van de wereld
Zonder U kan niets bestaan
Soms dan voel ik me even alleen
Doet het zeer in mijn hart

Want het leven zit niet altijd mee

Pijn en zorgen zijn er vaak

Maar Uw liefde maakt dat het leven wel te dragen is
Dat ik vrolijk zing

Heer om Uw trouw en om Uw glorie
Wil ik U dienen en U prijzen

Geef Uw hand, leid me op Uw weg
Want dan ben ik veilig bij U

(2x)

U schiep hemel en aarde

Heel de wereld kent Uw naam

En genade voor iedereen

Die Uw woord accepteert

En kiest te gaan over ‘'t smalle pad
Onderweg naar eeuwigheid

En Uw liefde waakt over al mijn doen
Geeft mij zekerheid

Heer om Uw trouw en om Uw glorie
Wil ik U dienen en U prijzen

Geef Uw hand, leid me op Uw weg
Want dan ben ik veilig bij U

(2x)
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