Protestantse Borger

Orde van dienst

voor de viering op Oudejaar, zondag 31 december 2023
om 10.00 uur in de Goede Herderkerk

Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof

Lector: Dinie Krijgsman

Begeleiding samenzang: Jeroen van der Vlist (piano)
Thema: Het wonderlijke kind

Zingen voorafgaande aan de dienst: Lied 90 A: 1, 3, 5en 6

O God, die droeg ons voorgeslacht Gij zijt, van véér Gij zee en aard’

in nacht en stormgebruis, hebt door uw woord bereid,

bewijs ook ons uw trouw en macht, altijd dezelfde, die Gij waart,

wees eeuwig ons tehuis! de God der eeuwigheid!

De tijd draagt alle mensen voort O God, die droeg ons voorgeslacht
op zijn gestage stroom; in tegenspoed en kruis,

ze zijn als gras, door zon verdord, wees ons een gids in storm en nacht
vervluchtigd als een droom. en eeuwig ons tehuis!

Woord van welkom

Aanvangslied: Lied 475: 1 en 2

Ik mag hier aan uw kribbe staan, Voor ik als kind ter wereld kwam,
Heer Jezus, licht en leven. zijt Gij voor mij geboren.

Ik draag U als geschenken aan Eer ik een woord van U vernam,
wat Gij mij hebt gegeven. hebt Gij mij uitverkoren.

U zij mijn hart en ziel gewijd, Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. werd Gij een kindje, arm en naakt,
O neem ze aan als gaven. hebt Gij U mij gegeven.

Bemoediging en begroeting:

Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer

GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vg die trouw is ondanks onze ontrouw

GM DIE VASTHOUDT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Vg Wees hier aanwezig, God

GM LICHT IN ONS MIDDEN!

Vg Neem ons zoals we zijn,

GM EN DRAAG ONS IN UW EEUWIGE ARMEN

Allen: Amen



Zingen (staande): Lied 475: 3

Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.

O zonlicht, mild en mateloos,

uw gloed heeft mij genezen.

O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Luisteren naar het lied Tik Tak (Daniél Lohues)
https://www.youtube.com/watch?v=JLT-jOWFf3I

Gebed
Aansteken Bijbelkaars
Lezing: Jesaja 61: 10 - 62: 1 t/m 3

Zingen: Lied 176: 1, 2, 4

Om Sions wil zwijg ik niet stil, Uw luister gaat als dageraad

maar zal het heil des Heren, voor alle volken blinken.

Jeruzalem, met luider stem Gij draagt voortaan een nieuwe naam
lofzingend profeteren; die God u toe zal denken.

totdat uw leed gewroken is, O kroonjuweel, o donk're gloed,
totdat uw licht ontstoken is, o kleinood Gods dat flonk'ren moet
totdat gij straalt in ere. met glans die Hij zal schenken.

Rondom de muur wordt ieder uur
Gods wachtwoord doorgegeven.
Zo is de tijd die nu verstrijkt

met zijn geheim doorweven.

Gun u geen rust bij dag en nacht,
totdat door Gods gezag en macht
Jeruzalem mag leven.

Lezing: Lucas 2: 33-40
Zingen: Lied 158 A: 1, 2en 3

God zij geloofd uit alle macht, Hij komt zijn volk bevrijden
en heeft aan Israél gebracht verlossing in zijn lijden.

Hij heeft zijn teken opgericht:

verheffing van het aangezicht

voor heel het huis van David,

zoals voorlang geschreven stond

heeft Hij gedacht aan zijn verbond,

zo doet Hij ons herleven.


https://www.youtube.com/watch?v=JLT-jOwFf3I

Bevrijding uit de vijandschap de hand van die ons haten,
gelijk Hij eens gezworen had Abraham onze vader,
opdat wij in rechtvaardigheid

de Here God zijn toegewijd

ons leven lang op aarde.

Zo zult gij voor de Heer uitgaan,

een stem die Hem de toegang baant:

bereidt Hem alle wegen!

Gij zijt de stem der profetie sprekend van mededogen,
want eens zal ieders oog Hem zien: de opgang uit de hoge.
Gezegend zij de dageraad

het licht dat weldra schijnen gaat

voor wie in duister kwijnen.

Hij zal de schaduw van de dood

beschamen met zijn morgenrood.

Op aarde daalt de vrede!

Overdenking
Zingen (staande): Lied 340B = Apost. Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,

ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest,

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,

vergeving der zonden,

wederopstanding des vleses

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

Inzameling van de gaven

Gebeden



Slotlied: 263: 1 en 3

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Zegen, die wordt afgesloten met het 3de couplet

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

<



