Protestantse

. Orde voor de viering

op zondag 5 november 2023 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk
ZWO- DIENST op 5 NOVEMBER 2023

THEMA: KANSEN
Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof
Lector: Ineke de Vries
Muzikale medewerking: Combo
M.m.v.: Gonda de Haan (relatiebeheerder Latijns-Amerika),
ZWO-leden en 12-jarigen -16 jarigen

Welkom en mededelingen

Zingen: (op de melodie van lied 216 NL — morning has broken-)
1 Zie je de bloemen, zie je de vruchten,
Zie je de rijkdom van de natuur
Zie hoe ze groeien, zie hoe je bloeien
het is de kringloop met rust nog duur

2 Zie je de luchten, zie je de wolken
Zie je de zon en druppels van dauw
Zie je de boog, een spectrum van kleuren
't is een groot kunstwerk
voor mij en voor jou!

3 Zie je de mensen, oude en jonge
zie je hun glimlach als je ze groet
Zie je ze zingen, zie je ze leven
zie je Gods schepping
zie het is goed.

Colombiaanse bemoediging:

v. Vrede van de Eeuwige voor u en voor jou
Gods Geest in ons midden
Ons een hulp is de Naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
God van de gehele schepping
die ons maakte naar uw beeld,
Schenk ons kracht van de liefde
om ons over te geven aan uw vreugde.
a.: Amen

<v <o

Luisteren naar het lied: “Jij mag er zijn’ (Kids opwekking 180)

Afsluiting van het project ‘Kleine Arbeider’ in COLOMBIA:
Gonda de Haan vertelt hier over en laat enkele passende foto’s zien.
Start van ons nieuwe project in Colombia: ‘KANS OP EEN BETER LEVEN':
Introductie (Gonda de Haan) die met filmpje wordt afgesloten.
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Gedicht (Adrie Mechielsen)

Zingen als gebed: Opwekking 616: ‘Houd me dicht bij U.’
Houd mij dicht bij U
Laat me nooit meer gaan
Voor u leg ik mij leven neer
Verlangend naar u vriendschap Heer

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb
U liefde die mij warmte geeft
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart
Breng mij terug naar u

U bent mijn doel

U bent mijn harts verlangen
U bent mijn doel

Houd mij heel dicht bij U

Hou mij dicht bij U

Laat me nooit meer gaan

Voor u leg ik mijn leven neer
Verlangend naar u vriendschap Heer

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb
U liefde die mij warmte geeft
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart
Breng mij terug naar u

U bent mijn doel
U bent mij harts verlangen
U bent mijn doel

Houd mij heel dicht bij U
U bent mijn doel

U bent mij harts verlangen
U bent mijn doel

Houd mij heel dicht bij U
U bent mijn doel

U bent mij harts verlangen
U bent mijn doel

Houd mij heel dicht bij U
Houd mij heel dicht bij U



Bijdragen van 12 -16-jarigen
Uitleg (Betty). Kaarten worden uitgedeeld.

Ondertussen kan worden gezongen uit
Evang Liedb. nr 398: 1, 2 en 4 (‘"Handen heb je om te geven’)
1 Handen heb je om te geven
Van je eigen overvloed
En een hart om te vergeven
Wat een ander jouw misdoet
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

2 Ogen hen je om te zoeken
Naar wat mensen nog ontbreekt
En een hart om uit te zeggen
Wat een ander moed inspreekt
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

4 Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken
Dat geen mens een eiland is
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

Gesprek met enkele jongeren over hun beroepskeuze.

Aansteken Bijbelkaars
Lezing: Lucas 13: 6 t/m 9

Zingen: Lied 910: 1, 4 (‘Soms groet een licht van vreugde’)
1 Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

4 Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,

God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Tonen van enkele dia’s van jongeren in Colombia die kansen krijgen via KIA.
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Korte uitleg

Zingen uit AWN deel 3, lied 15: 1, 2, 3 (‘Iemand had een vijgenboom’).

1 De bomen in de vijgenhof 2 De heer en meester van het hof

Zij worden groot en groen Roept uit: dit heeft geen zin

Maar één boom geeft geen vruchten Die boom is drie jaar vruchteloos

meer Zet er de bijl in

Wat moet de Landman doen Nergens vruchten, niet hier en niet daar

Nergens vruchten, niet hier en niet daar De Landman blijft hopen op een volgen
De Landman blijft hopen op een volgen jaar

jaar Nergens vruchten, niet hier en niet daar!
Nergens vruchten, niet hier en niet daar! De Landman blijft hopen op een volgen
De Landman blijft hopen op een volgen jaar.

jaar.

3 De Landman smeekt om meer geduld:
Laat hem nog één jaar staan!
Wie weet komen er volgend jaar
Wel nieuwe vruchten aan.
Nergens vruchten, niet hier en niet daar
De Landman blijft hopen op een volgen jaar
Nergens vruchten, niet hier en niet daar!
De Landman blijft hopen op een volgen jaar.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden

Inzameling der gaven
WEGZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 423: 1, 2 en 3 (*"Nu wij uiteengaan vragen wij God")
1 Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en a Dieu!

2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht véor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en a Dieu!

3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en a Dieu!



