Protestantse

Orde van dienst op

zondag 29 oktober 2023 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

Voorganger: ds. Anneke Wouda
Organist: Egbert Willegers
Lector: Dinie Krijgsman

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: lied 217: 1, 2, 3

1 De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3 Door U geschapen om uit U te leven;

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Groet en bemoediging

Zingen: Lied 217: 4, 5

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen

in onze wereld.

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde

naar de voltooiing

Gebed om ontferming



Zingen: Psalm 130: 1, 2

1 Uit diepten van ellende 2 Zoudt Gij indachtig wezen
roep ik tot U, o Heer. al wat een mens misdeed,
Gij kunt verlossing zenden, wie zou nog kunnen leven

ik werp voor U mij neer. in al zijn angst en leed?

O laat uw oor zich neigen Maar Gij wilt ons vergeven,
tot mij, tot mijn gebed. Gij scheldt de schulden kwijt,
Laat mij gehoor verkrijgen, opdat wij zouden vrezen

red mij, o Here red! uw goedertierenheid.

Gebed voordat we de Bijbel openen

Kinderen voor de kinderdienst komen naar voren en steken licht aan
DIENST VAN HET WOORD

1le lezing: Jesaja 45: 1-7

Zingen: Lied 513: 1, 2

1 God heeft het eerste woord. 2 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne Voor wij ter wereld kwamen,
het licht doen overwinnen, riep Hij ons reeds bij hame,
Hij spreekt nog altijd voort. zijn roep wordt nog gehoord.

2e lezing: 1 Tessalonicenzen 1: 1-10
Zingen: Lied 723: 2

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen

de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen bevrijd

en uit het diensthuis uitgeleid

naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht

de weg vindt naar uw woning.

3e lezing: Matt. 22: 15-22

Zingen: Lied 422: 1, 2, 3

1 Laat de woorden 2 Laat ons weten,

die we hoorden nooit vergeten

klinken in het hart. hoe U tot ons spreekt:
Laat ze vruchten dragen sterker dan de machten
alle, alle dagen zijn de zwakke krachten,

door uw stille kracht. vuur dat U ontsteekt.



3 Laat ons hopen,

biddend hopen,

dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Overdenking
Orgelspel
Zingen: Psalm 823: 1, 2

1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen
komen

om tussen werkelijkheid en dromen

getuige van uw Geest te zijn.

2 Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen ‘s mensen levensdagen

en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

Gebeden - stil gebed - Onze Vader: gezongen lied 1006

Collecte

Ondertussen komen de kinderen terug uit de kinderdienst

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.



Slotlied: Lied 985: 1, 2, 3

1 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

2 Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,

machten en krachten, maak zijn naam bekend!

3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
Eerste en Laatste, U dankt al wat leeft!

Zending en zegen (Gezongen Amen)



