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           Orde voor de viering op 
                                                         zondag 22 oktober 2023 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
 
                                                                      Voorganger: pastor Hessel Hansma 
                                                                                Pianist: Jeroen van der Vlist                                                                      
                                                                                  Lector: Lauwrens Wanders                     

 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
 

Dienst van het begin 
 

Zingen: Lied “Een lied van samenkomst” (melodie: lied 527) 
 
1. Om de aarde te bewonen, 
met elkaar voor God te staan 
in dit uur van ons bestaan: 
tot elkaar zijn wij gekomen. 

2. Leven is van zeven dagen 
lief en leed, verdriet en licht, 
als een boek dat voor ons ligt, 
als een blad met open vragen. 

 
3. Nu dan midden in ons leven 
noemen wij de naam van God 
als de roepstem van ons lot, 
als een woord aan ons gegeven. 

4. God van mensen als een wonder, 
niemand weet waarom en hoe, 
komt zijn naam nu op ons toe, 
want we kunnen maar niet zonder. 

 
Bemoeding, groet en gebed op de drempel 
 
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 
 
1. Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

 
3. Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn 
Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 
Gebed voor de aarde 
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Lofzang: Lied 903: 1, 3 en 6 
 

1. Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
3. In het duister van de tijden 
ben ik nooit alleen geweest, 
want God gaf mij ten geleide 
op mijn wegen woord en Geest. 
Ja, de Heer doet mij geloven, 
Hij ontstak in mij het licht 
van het innerlijk gezicht, – 
dat zal dood noch duivel doven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
6. Omdat Gij mijn hart doet branden, 
omdat Gij mij zo bemint, 
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 

 
Dienst van het Woord 

 
Gebed opening van de bijbel 
 
Aansteken bijbelkaars en lichtje kindernevendienst 
 
1ste lezing: Jesaja 45: 1-7 
 
Zingen: Psalm 96: 1, 2, 3, 4 en 5 ( nieuwe psalmberijming) 
 

1. Zing voor de HEER als nooit tevoren. 
Zing, heel de aarde, laat het horen: 
groot is zijn trouw en majesteit. 
Zing voor de HEER, want Hij bevrijdt. 
Nooit gaan zijn macht en roem verloren. 
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2. De HEER is een geduchte koning; 
idolen zijn een schijnvertoning. 
Hij schiep de hemel door zijn woord. 
Zijn glans en glorie duren voort; 
zijn heerlijkheid vervult zijn woning. 
 
3. Erken de HEER in alle landen: 
Hij heeft en houdt de macht in handen. 
Erken de HEER, kniel voor Hem neer. 
Bewijs zijn naam de hoogste eer: 
laat offers op zijn altaar branden. 
 
4. Kniel voor Hem neer, Hij is verheven. 
Laat heel de wereld voor Hem beven. 
Vertel het overal: zijn hand 
houdt deze aarde trouw in stand. 
Hij oordeelt wie op aarde leven. 
 
5. Hemel en aarde mogen juichen; 
laat bos en veld van Hem getuigen. 
De HEER, de rechter, komt eraan. 
De volken zullen voor Hem staan 
en voor zijn laatste oordeel buigen. 

 
2de lezing: Matteüs 22: 15-22 
 
Zingen: Lied 422: 1, 2 en 3 
 
1. Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten 
dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 

2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke 
krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 

3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

Overdenking 
 
Pianospel 

Zingen: Lied “Bevrijd van dienstbaarheid” (melodie psalm 87) 

Bevrijd van dienstbaarheid aan vreemde goden  
zijn wij op weg naar het beloofde land,  
de grote toekomst heeft ons overmand,  
God doet ons op een nieuwe schepping hopen.  
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Wij dromen van gerechtigheid en vrede,  
leven voorgoed, geluk voor iedereen,  
hemel en aarde weer verzoend bijeen,  
volop bewoonbaar zal de wereld wezen.  

Verheugd zoeken wij tekenen van leven,  
spelen wij in op wat God heeft beloofd,  
wij vinden Jezus, Hij is onze hoop,  
de eerste oogst van nieuwe mogelijkheden.  

Met Hem de eerstgeborene der doden, 
geven wij stralend van Gods toekomst blijk,  
hoe onbewoonbaar deze wereld lijkt,  
hardnekkig blijven wij in God geloven. 

Dienst van ons antwoord 
 
Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Lied 978: 1, 2, 3 en 4 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Heenzending en zegenbede (gezongen Amen) 


