
                   
 

 
 
 

       Orde voor de viering op 
                                                    zondag 17 september 2023 aanvang 10.00 uur 

                              in de Goede Herderkerk 
 

                                                    Voorganger: Ds. Hendrik Marsman, Nooitgedacht 
                                                                                     Organist: Egbert Willegers 

                                                                                       Lector: Marjanne Visscher 
____________________________________________________________________ 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 
Intro bij de dertiende zondag van de zomer  
 
Voorganger: Doorgrond mij, ken mijn hart, 
GEMEENTE:          God, leid mij op uw weg. 

 
de gemeente gaat staan 

 
Opgangspsalm: psalm 139:14 
 

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

 
Aansluitend: Klein Gloria: lied 195 
 

Ere zij de Vader en de Zoon  
en de heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer  

 

         en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 
 
‘Sjema Israel’ ‘Hoor, Israël’ (Deut. 6:4-5; Naardense Bijbel) 
 
Voorganger: 4. Hoor, Israël!- de Ene is onze God, de Ene alleen! 

         5. Liefhebben zul je de Ene, je God,  
    met heel je hart, met heel je ziel  
    en met al je macht! 

 
Gemeente:  Halleluja!  
 
Verstilling, bemoediging en groet 
 

de gemeente gaat zitten 
 
 
 
 



 
Vervolg opgangspsalm: psalm 139:11 
 

Gedachten ongeëvenaard 
hebt Gij, o God, geopenbaard 
in al de werken van uw hand- 
gedachten talloos als het zand. 
Als ik ontwaak, Gij blijft mij 
leiden, 
ik vind U altijd aan mijn zijde. 

 
Gebed van toenadering 
 
Kinderlied:‘ Jona, Jona, ga naar 
Ninevé’ (Elly  & Rikkert) video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MxICbGMXjW0 
 
Kinderen komen aan het woord 
 
Wegzendlied: 
 

1 We gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God 
op Hem zijn wij gericht 
 
2 We geven Gods verhalen door 
En wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
3 Straks zoeken wij elkaar weer 
op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar 
het is voor allemaal. 
    

Kyrie 
 
Voorganger: daarom roepen wij: (lied 9  
                     Tussentijds) 
Gemeente:  
Wij zoeken hier uw aangezicht 
God, houd uw oog op ons gericht 
kyrie eleison! 
voorganger: daarom roepen wij: 
Gemeente:  
Om alles wat u tegenspreekt, 
een wereld waar uw naam ontbreekt: 
Kyrie eleison!   
voorganger: daarom roepen wij: 
Gemeente:  
Dat ieder die zich tot U wendt de gloed 
van uw genade kent: 
Kyrie eleison! 
voorganger: Amen. 
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Gloria: lied 1 (‘Het liefste lied van overzee’; melodie psalm 103c) 
 
1 Aan U, Vader, alle glorie 
om het lichten van uw trouw, 
die met vrede uit den hoge 
onze aarde nieuw bedauwt. 
U de ere, U de glorie, 
zon die ons in leven houdt. 

2 Om de Zoon U alle glorie, 
woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste, 
ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie, 
woord op onze tong gelegd 

 
3 Door de Geest U alle glorie, 
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie, 
adem die in mensen leeft 

 
Gebed om de geest 
 
1e lezing: Jona 1 
 
Antwoordpsalm: Psalm 130:1 
 

Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here red! 

 
2e lezing: Jona 2 
 
Antwoordpsalm: 130:3 
 

Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
 

Preek 
 
Stiltemoment 
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Muzikaal meditatief    Johann Sebastian Bach (1685-1750),  

https://www.youtube.com/watch?v=AVTGXiwAg3M 
Was Gott tut, das ist wohlgetan, 
dabei will ich verbleiben; 
es mag mich auf die rauhe Bahn 
Not, Tod und Elend treiben, 
so wird Gott mich 
ganz väterlich 
in seinen Armen halten, 
drum laß ich ihn nur walten. 

Wat God doet dat is welgedaan, 
dat wil ik vasthouden; 
al word ik op de ruwe weg 
voorgejaagd door nood, dood en ellende, 
God zal mij 
heel vaderlijk 
in zijn armen houden, 
daarom laat ik hem regeren. 

 
  Preeklied: lied 909: 1,2,3 
 
1 Wat God doet, dat is welgedaan, 
zijn wil is wijs en heilig. 
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 
 

2 Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 

3 Wat God doet, dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven – 
als God mij leidt 
kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 

 
Dankzegging en voorbeden 
 
voorganger: En wij bidden: 
GEMEENTE: Adem van God, vernieuw ons bestaan. 
 
voorganger: En wij bidden: 
GEMEENTE: Adem van God, vernieuw ons bestaan. 
 
voorganger: En wij bidden: 
GEMEENTE:  Adem van God, vernieuw ons bestaan. 
 
Stil gebed 
 
Gebed des Heren: Onze Vader  
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Inzameling van de gaven 
 
De kinderen komen terug in de kerk 
 

de gemeente gaat staan 
 

Slotlied: (melodie psalm 89) 
 
1 Ik zie in zomerlicht 
de glimlach van de bron 
waaruit het leven stroomt, 
als stralen van de zon. 
Ik hoor in vogelzang 
het lied van deze aarde, 
getoonzet uit plezier, 
gestemd op nieuwe waarden. 
De schepping zingt het uit 
en nodigt mij te leven, 
als mens, die lied en licht 
en zomer door wil geven. 
 

2 U bent het kloppend hart 
in al wat leeft en bloeit 
in kleuren, duizendvoud 
als aan een droom ontgroeid. 
U wordt geprezen door 
de wolken en de winden. 
Door vis en klein insect 
en witte akkerwinde. 
Zij spellen uw bestaan 
in woordeloos belijden. 
U bent de zomerzon 
en ook mijn oorsprong beide 
 

Heenzending en zegening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


