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Orde voor de viering 

op vrijdag 15 september 2023 aanvang om 14.30 uur 
in de Borgerhof 

 
                  Voorganger: Ds. Anneke Wouda 

Pianist: Joop de Vries? 
 

Welkom 
 
Groet en bemoediging 
 
Zingen: ELB 188 (2x)    
 
     ’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
    Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
    Hem heb ik lief, zijn vrede woont om mij. 
    ’k Zie naar Hem op en weet: 
    Hij is mij steeds nabij. 
 
Aansteken van de gedenkkaarsjes voor dhr. De Jonge en mw. Kort 

 
Zingen: Lied 23b: 1 
 

De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 
 

Gebed 
 
We lezen uit de Bijbel: Psalm 103: 8-12 
 
Zingen: Lied 904: 1 en 4 
 
1 Beveel gerust uw wegen, 
al wat u ’t harte deert, 
der trouwe hoede en zegen 
van Hem, die ’t al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 
Overdenking 
 

4 Wel kan zijn hulp vertragen, 
en ’t schijnt soms in de nacht, 
alsof geen licht zal dagen, 
alsof geen troost u wacht, 
als u de angst doet beven 
dat God u niet meer kent, 
dat Hij zich van uw leven 
voorgoed heeft afgewend. 
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Pianospel 
 
Zingen: Psalm 103:3 
 

Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 
Gebeden 
 
Collecte 
 
Slotlied: Lied 913: 1,2 en 4 
 
1 Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 

2 Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

4 Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

Zending en Zegen 
 
 
                               Ontmoeting met koffie en thee!!! 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


