. Protestantse Borger
Orde van dienst

voor de viering op zondag 27 augustus 2023
in de Goede Herder Kerk

Voorganger: ds. Theo van 't Hof

Lector: Hanny Luinge

Begeleiding samenzang: Ria Hoving (orgel)

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 19: 1, 2

De hemel roemt de Heer, God heeft de tent gemaakt,
het firmament geeft eer waarin de zon ontwaakt
Hem, die 't heelal volbracht. fier als een bruidegom,

De dag spreekt tot de dag die blinkend van gewaad
van wat zijn hand vermag, het bruidsvertrek verlaat

de nacht meldt het de nacht. en licht verspreidt alom.

Er is geen taal, geen woord, Zo, vrolijk als een held

toch wordt alom gehoord die tot de zege snelt,

een wijd verbreide mare. roept hij de nieuwe morgen;
Geen stem gaat van hen uit, hij trekt zijn glanzend spoor
maar overal verluidt de ganse hemel door:
hetgeen zij openbaren. zijn gloed laat niets verborgen.

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
GEMEENTE: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed
Groet

Voorganger: De Heer is met u
GEMEENTE: O OK MET U Z1J DE HEER.

Gebed

Leefregel: Deuteronomium 6: 4- 9



Zingen: Psalm 103 A: 1

Loof nu, mijn ziel, de Here, loof, al wat in mij is, zijn nhaam!
Vergeet niet, hoeveel keren de Here u heeft welgedaan.
Hij wil uw schuld vergeven, u redden van de dood,

gij zijt met heel uw leven geborgen in zijn schoot.

De Heer vernieuwt uw krachten als van een adelaar,

Hij maakt wie Hem verwachten al zijn beloften waar.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Lezing: Jesaja 51: 1-16
Muzikale improvisatie
Overdenking

Zingen: Lied 117 A: 1 en 2

Gij volken loof uw God en Heer
wil Hem het loflied zingen.
Laat de fonteinen van zijn eer
in ieder hart ontspringen,
omdat Hij u verkoren heeft,
omdat Hij u genade geeft,
door Christus, halleluja.

Hoe groot is zijn barmhartigheid
voor allen allerwege,

zijn waarheid en zijn tederheid
als overvloed van regen.

Zijn liefde duurt in eeuwigheid,
en geeft om niet de zaligheid.
Zing, zing Hem, halleluja.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden: - voorbeden, - stil gebed, - Onze vader

Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 315: 1, 2

Heb dank, o God van alle leven,

die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

Zegen die wordt beantwoord met 'Amen’

En of een mens al diep verloren

en ver van U verzworven is,

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.

Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen

en leven voor uw aangezicht.



