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Orde van dienst voor de viering  
                                                 van de OVERSTAPDIENST op zondag 16 juli 2023    
                                                          aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk 

 
Thema: LEVENSPUZZEL 

 
                                                         Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof                                                                                                                                                         
                                                        Muzikale begeleiding: het Combo                                                                   

__________________________________________________________________ 

Muziek 

Afkondigingen  

Vg : We zijn hier bijeen in de naam van de Heer 
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

We hopen hier vanmorgen met elkaar een goede dienst te hebben waarin alle 
puzzelstukken op de juiste plek vallen. 

Renske legt het 1ste puzzelstuk (geloven). Samen met Sofie leest zij dan de 
woorden op de drempel. 

Renske: Goede, trouwe God, 
             wat een geluk dat u er voor ons bent, 
             dat u alle mensen bij name kent. 
Sofie:     En dat u ook weet wat ons blij maakt, 
             wat ons vreugde biedt en zorgen baart. 

Sofie legt het 2de puzzelstuk (luisteren) 

Welkomstlied: ‘Tienduizend redenen.’ 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 

 
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 
            O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
            Met meer passie dan ooit, 
            O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
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            Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.   
            Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
            Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,  

Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

Refrein: 
 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Refrein: 2x 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Refrein: 2x 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

Youssef legt het 3e puzzelstuk (‘Ik ben er’). 

We zingen “Onder, boven, voor en achter” uit: Kinderopwekking 211 

Refrein:  Onder, boven, voor en achter, 
             God is altijd bij mij. 
             Onder, boven, voor en achter, 
             God is om mij heen. 
 
Al vlieg ik met het vliegtuig 
naar een heel ver land 
of vaar ik naar een eiland 
met een prachtig strand. 
Al loop ik naar de buurvrouw 
aan de overkant; 
ik ben nooit in mijn eentje, 
want… 

Al ga ik naar mijn oma 
met de trein en bus 
of speel ik op het schoolplein 
met mijn broer en zus. 
Al loop ik voor mijn moeder 
naar de brievenbus; 
God gaat altijd met me mee, 
dus… 

Refrein:                                                     Refrein: 

Gezongen gebed: Evang. liedb, nr. 447 

Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot?  
Van je krr krr krr, doe ’m open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 
Je hart is net een huisje waar het gezellig is, 
maar ’t is er nog zo donker, 
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Er is iets wat ik mis! 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr krr krr, doe ’m open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 

Renske: Ontsteken van de bijbelkaars en openen van de bijbel. 

Renske: De kaars die nu brandt glimlacht naar ons allen, want als hier de Bijbel 
open gaat, dan delen wij wat daarin staat. Zo doen we mee in het verhaal van God 
en mensen allemaal. 

Daarna leggen Renske, Sofie en Youssef samen het puzzelstuk SAMEN. 

Lezing: Psalm 139: 1-14  

Zingen: Lied 139 b: 1  
 

1 Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 

 
Uitleg  
 
De volgende puzzelstukken worden gelegd: Renske: vertrouwen, Sofie: respect, 
Youssef: liefde 
 
Stellingen over de gelegde puzzelstukken. 
Mensen in de kerk kunnen meedoen door te gaan staan of zitten. Ben je het er mee 
eens of juist niet? 
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Zingen: Lied 139b: 2  
 

2 Heer, U doorgrondt en kent mij, 
want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 
Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 
en wat er ook gebeuren zal, 
dat U steeds bij mij bent. 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij en naast mij 
en om mij heen, elke dag. 

Groeien in het loslaten 

De kinderen staan in een halve cirkel op het liturgisch centrum. De ouders staan 
achter hun kinderen. 

Vg. Renske, Sofie en Youssef samen met jullie ouders staan jullie hier vanmorgen 
in het midden van al deze mensen in de kerk. Vandaag staan we even stil op jullie 
levensweg, bij de reis die je maakt en de stappen die je zet. Van baby tot kleuter 
ben je gegroeid tot wie je nu bent: basisschoolverlater en bijna een brugklasser. 
Groeien vroeger betekende: je eerste stappen zetten en je eerste woorden spreken. 
Groeien nu betekent: jezelf leren kennen en tegen jezelf zeggen: ”Dit ben ik, ik 
hoef niet op een ander te lijken.” Groeien is beetje bij beetje je eigen weg gaan. 
Soms even stilstaan, tot je klaar bent voor een nieuwe stap. Je bent vandaag 
misschien niet anders dan gisteren en morgen, maar vandaag staan we even stil 
met jou en bij jou. 

Ouders, samen met jullie kinderen staan jullie hier vandaag in het midden van deze 
gemeenschap. Ik wil jullie vragen je hand te leggen op de schouder van je dochter 
of zoon. (De ouders leggen hand op de schouder van hun kind.) 

Vandaag staan ook jullie, ouders, even stil op jullie levensweg en bij de reis die 
jullie kinderen maken. Jullie kinderen zijn gegroeid, van kleine mensen die eens 
geboren worden, tot wat ze nu zijn. Jullie hebben je kinderen zien groeien en jullie 
zijn ook zelf gegroeid. Gegroeid in het loslaten, steeds opnieuw. Gaandeweg 
worden de stappen die jullie kinderen zetten steeds meer eigen stappen. 
Gaandeweg gaan ze steeds meer een eigen weg. Nu eens gelijk oplopend met die 
van jullie, dan weer een heel andere richting uit. Vandaag is dat misschien niet 
anders dan gisteren of morgen, maar vandaag willen wij stilstaan bij de wegen van 
jullie levens. 

Daarom vraag ik jullie nu: laat je kinderen los. 

(De ouders laten hun kind los. Nu kunnen en mogen ze gaan. Maar ik vraag jullie 
ook: houd je handen achter hen. De ouders houden hun hand nu achter hun kind.) 
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Wees er voor hen om van hen te houden en hen te steunen. En om hen op te 
vangen als ze dreigen te vallen. 

We gaan jullie toezingen als overstaplied: ‘Je hoeft niet alleen’. 
(melodie: Geroepen om te zingen 79) 
 

1 Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen 
sinds jij hier het levenslicht zag. 
De weg lag nog helemaal open: 
soms een traan, maar ook heel vaak een lach 
Je hoeft niet alleen, 
maar je gaat met veel and’ren in zee; 
je vader of moeder, een vriend of een mens 
die gewoon zegt: “Ik leef met je mee”. 
 
2 Je was nog heel klein op die morgen, 
dat doopwater viel op je hoofd. 
God beloofde om voor je te zorgen. 
Wij hebben Zijn Woord steeds geloofd. 
Je hoeft niet alleen, 
maar je gaat met de Ander in zee; 
een vader, een moeder, een vriend: dat is God. 
die gewoon zegt: “Ik leef met je mee”. 
 
3 Dat was toen, maar je leeft in het heden: 
ook vandaag ga je verder op weg. 
De kinderdienst is straks verleden, 
maar hoor wat ieder nu zegt: 
Je hoeft niet alleen, 
maar we gaan graag met jullie in zee, 
en hopen en bidden dat jij later ook 
heel gewoon zegt: “Ik leef met je mee”. 

MOMENT VAN OPNAME 

Leiding legt nu de puzzelstukken: Overstap en Welkom. 

Gesprekje met de leiding 

Hierna worden de laatste puzzelstukken delen en op weg gelegd door de kinderen. 

Inzameling van de gaven 

ZEGEN 

De predikant legt het puzzelstuk zegen. 
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We zingen – als zegenlied – “Eigen keuzes, eigen wegen” 
(melodie Liedboek 913) 
 

1 In een land van speelgoedbeesten 
was je klein en werd je groot. 
Waterpokken, kinderfeesten, 
meester, juf en klasgenoot. 
In een land van licht en donker 
opent zich een weg voor jou, 
zal er zon zijn en soms wolken 
en een ander schoolgebouw.  
 
2 In een land van zon en regen 
op je eigen benen staan. 
Eigen keuzes, eigen wegen, 
en wij zullen met je gaan. 
In een land van nu en later 
doen wij nu een stapje terug. 
Maar we zijn er wel, ook morgen 
als een steuntje in de rug. 
 
3 Naar een land van toekomstdromen 
reizen wij, elkaar nabij. 
Onderweg, in licht en donker, 
draagt Gods zegen jou en mij.  

Combo speelt: “Ik wens jou” (Trinity) 

 
Na de dienst delen de kinderen zelfgebakken traktaties uit bij 
koffie/thee/limonade… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


