Protestantse

Orde voor de PINKSTERDIENST van
zondag 28 mei 2023 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

Thema: 'Jouw taal, mijn taal’!

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof
Organist: Egbert Willegers
Lector: Marjanne Visscher
Medewerking: Ad hoc koor

Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 68: 3 en 11

3. O God, de wonderen die Gij deed,

toen Gij daar voor ons henen schreed!

De aarde werd bewogen.

Dit is de berg van uw verbond!

Uw stromen drenken hier de grond,
hier daalt Gij uit den hoge.

Een regen van vrijgevigheid

hebt Gij uw erfdeel toebereid,

uw erfdeel dat versmachtte.

Uw schare heeft zich daar gezet;
dit is uw woord, dit is uw wet:

Gij geeft ons nieuwe krachten.

Bemoediging en groet:

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer

11. Ook zelfs het land der duisternis
zal weten wat uw luister is,

Egypte zal U eren.

Het morgenland strekt als een bruid
de handen haastig naar U uit,

ook daar zult Gij regeren.

De wereld brengt U huldeblijk,
want heel de wereld is uw Rijk,
Jeruzalem het midden;

koningen overal vandaan

komen met schatting voor U staan,
elk land zal tot U bidden.

GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vg: Vrede zij jullie allen
GM: DE WERELD ZIJ VREDE !

Staande zingen: Lied 971: 1 en 3

1. Zing een nieuw lied voor God de Here

en wees van harte zeer verblijd.

God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,

de bouw van Christus’ kerk.

3. De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.

De Vader zelf wil tot ons spreken

en elk verstaat wat het beduidt.

Wees ons nabij en maak ons vrij

in dit uw heiligdom.

Kom, Here Jezus, kom!



Uitleg bij de bloemschikking

Gezongen inleiding op de dienst: Lied 681
- Een keer voorgezongen door het koor
- Koor en gemeente zingen samen

Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.
Filmpje als inleiding op de dienst met kinderen

https://www.youtube.com/watch?v=svTOyLVESnQ

Gezongen gebed: Lied 702: 1 en 2 (koor) en 3 (samen)

1. Geschenk uit de hemel, wolken en vuur:
fakkel doorgegeven,

woord om mee te leven,

wijzer op de lange duur.

2. Geschenk uit de hemel, tongen van vuur:
talen om te spreken

van Gods levensteken.

Woord dat klopt en vindt gehoor.

3. Geschenk uit de hemel, mensen van vuur,
door de Geest bewogen

met Gods rijk voor ogen.

Kom, vervul ons, Geest, dit uur.

Glorialied: Lied 146 c: 1 en 7

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israéls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en heilige Geest!

Halleluja! Halleluja!

Gebed



Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Handelingen 2: 1- 24

Zingen: Lied 674: 1 en 2 (koor), 3 en 4 (samen)

1. O God, die op het Pinksterfeest
uw Geest uitstort op alle vilees

en uit de hemel nederdaalt

op alle tong en taal,

3. dat Jood en Griek en Arabier
uw daden horen, nu en hier,
dat U Romein en Aziaat

in eigen taal verstaat!

Overdenking
Zingen: Lied 683: 1, 2,3 en 4

1. 't Is feest vandaag, 't is
pinksterfeest,

wij staan in vuur en vlam,

want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

3. Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.

De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

Inzameling

2. stort nu in ons het goede woord
dat wordt geloofd met het gehoor
en indaalt als een zoete wijn
waarvan wij dronken zijn,

4. O stormwind die ons huis vervult,
vuur dat zich over elk verdeelt,
maak onze eigen woorden tot

de eigen taal van God!

2. Wij weten het nu zonneklaar:

al ging Hij van ons heen,

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

4. De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
't is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Gebeden die worden afgesloten met het Onze Vader van Lied 1006

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.



Slotlied: Lied 969: 1, 2, 3 ("In Christus is noch west noch oost’)

1. In Christus is noch west noch oost

in Hem noch zuid noch noord,

één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.

De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;

als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.

Zegen, die wordt beantwoord met lied 969: 4
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Orgelspel



