Protestantse Borger
. Orde van dienst

voor de viering van Goede Vrijdag en Pasen op vrijdag 7 april 2023
in ‘Borgerhof’

Voorganger: ds. Anneke Wouda

m.m.v. Prot.kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong (piano)

Voor de dienst klinkt pianospel

Zingen koor; lied 23c: 1, 2

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
wijst mij een groene streek; doet mij zijn wegen gaan,

daar rust ik aan een stille stroom - de paden van gerechtigheid,

en niets dat mij ontbreekt. ter ere van zijn naam.

Welkom door PM

Zingen lied 561: 1(koor) 4 (allen)

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
wijst mij een groene streek; doet mij zijn wegen gaan,

daar rust ik aan een stille stroom - de paden van gerechtigheid,

en niets dat mij ontbreekt. ter ere van zijn naam.

Bemoediging en groet
Gebed

Enkele woorden vooraf aan
Zingen lied 558: 1 (koor), 2(allen)

Jezus, om uw lijden groot, Heer, om uw zachtmoedigheid,
om uw leven en uw dood vorst die op een ezel rijdt

die volbrengen 't recht van God, en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

1e lezing Matteus 26: 17-18, 20-22, 26-30,

Zingen Lied 558: 4 (allen)
Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

Lezing Matteus 26: 36-39, 42-50



Zingen Lied 558: 6 koor

Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,

als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

Lezing Matteus 26: 57-68

Zingen Lied 558: 7 koor

Om het woord van goddelijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,

- zelf hebt Ge uw geding beslecht, -
Kyrie eleison.

Lezing Matteus 27: 1-2, 11-18, 21-24, 27-31

Zingen Lied 558: 8 koor

Om de doornen van uw kroon,
om de geseling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

Lezing Matteus 27: 32-40, 45-51

Zingen lied 590: 1, 2, 3, 4, 5 (allen)

Nu valt de nacht. Het is volbracht: De wereld gaf Hem slechts een graf,
de Heer heeft heel zijn leven zijn wonen was Hem zwerven;
voor het menselijk geslacht al zijn onschuld werd Hem straf

in Gods hand gegeven.

en zijn leven sterven.

Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw
aan 't kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,

rots des heils, gevangen.

't Is goed, o Heer, Gij hoeft de eer Hoe wonderlijk, uitzonderlijk
van God niet meer te staven. een sabbat is gekomen:
Leggen wij ons bij U neer, eens voor al heeft Hij het juk

in uw dood begraven.
Gebed
Pauze met drankje

Enkele woorden

van ons afgenomen.

(wisseling van stola paars - wit)



Zingen lied 630: 1 (koor) 2, 3 (allen)

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,

er is in één bewogen nacht

een nieuwe lent' ontloken.

Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;

kom uit het graf dat u omsluit,

kom uit en word geboren!

Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,

ons allen lang tevoren.

Al wat ten dode was gedoemd

mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.

Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer

te bloeien en te minnen.

Lezing Matteus 28: 1-7
Zeer korte verkondiging

Zingen lied 634: 1, 2

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Gebeden
Collecte

Slotlied 632: 1, 2, 3

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,

heeft Hij ons licht aangeheven.



Zegen

Waren wij dood door de zonde, verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.

Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen

en zo voortaan eren uw heilige naam

en U in waarheid aanbidden.
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