Protestantse

Orde voor de paasdienst

op zondag 9 april 2023 aanvang 10.00 uur

in de Goede Herderkerk

Thema: ‘HET LEGE GRAF---UIT LIEFDE VOOR JOU’

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof
Organist: Egbert Willegers
Lector: Dinie Krijgsman

m.m.v. Prot. kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong

Zingen (vanaf 09.50 uur) voorafgaande aan de dienst:

Lied 624: (‘Christus onze Heer’): 1, 2 en 3

1

Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!

Heil'ge dag na angst en vrees,
halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis,

halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis,

halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,

die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,

die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,

dat Hij zondaars 't leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,

heeft verzoening ons bereid,
halleluja!

Nu is Hij der heem'len Heer,

halleluja!

Eng'len jub'len Hem ter eer,

halleluja!



Lied 637: ('O vlam van Pasen’): 1 t/m 4
1 O vlam van Pasen, steek ons aan,
de Heer is waarlijk opgestaan!
De Zoon, voor wie het duister zwicht,
de Zoon is als de zon, zo licht!

2 De Vader laat niet in het graf
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,
Hij tilt het uit de kille grond -
het loopt als vuur de wereld rond.

3 De oude nacht voorgoed gedood,
de toekomst kleurt de morgen rood;
ziehier hoe God vergevend is
en hoe zijn liefde levend is.

4 Ziehier het licht van lange duur,
ziehier de Zoon, de zon, het vuur;
o vlam van Pasen, steek ons aan -
de Heer is waarlijk opgestaan!

De gemeente gaat STAAN - aansteken NIEUWE PAASKAARS--

Diaken: De Heer is waarlijk opgestaan !
Jongere: Christus is waarlijk opgestaan !
ALLEN: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN !

Staande zingen we een gezongen inleiding op het THEMA.
Uit Zingende Gezegend, nr 158: 'Het graf is leeg’: 1, 2 (melodie is oude gezang
304)
1 Het graf is leeg, Christus is opgestaan
Nu kan het leven lachend opnieuw beginnen
De Hemel zweeg, nu kondigt God ons aan

2 het licht dat elke nacht zal overwinnen
het rijk dat is en komen zal weldra
halleluja

Bemoediging en groet
Vg Onze hulp is in de Naam van de Opgestane Heer
GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg De vrede van Hem is met jullie allemaal
GM HIJ OPENT ONS DE TOEKOMST



Zingen uit: Zingende Gezegend nr 160: (‘Nu is het Pasen’): 1 en 6. Melodie = oude

gezang 461
1

Nu is het Pasen Jezus leeft
Komt allen, sluit u aan;

die onze dood verslagen heeft
de Heer is opgestaan

O hoor, de klokken luiden blij
komt allen, sluit u aan,

dan zeggen, zingen, juichen wij:
de Heer is opgestaan!

Zingen: Lied 642: 1 (K); 2 en 3 (GM) (‘Ik zeg het allen’)

Koor
1

Gemeente
2

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,

dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Ik zeg het allen, en de mond
van allen zegt het voort,

tot over 't ganse wereldrond
de nieuwe morgen gloort.

Nu schijnt ons deze wereld pas
der mensen vaderland:

een leven dat verborgen was
ontvangen we uit zijn hand.

Gemeente gaat zitten

Het koor zingt: lied 628: 1 en 2 (*Nu moet gij allen vrolijk zijn")

1

Nu moet gij allen vrolijk zijn.
De bomen zingen in de tuin,
het lege graf verzwijgt het niet,
de mond geopend voor het lied,
halleluja!

De loze woorden zijn verstomd,
de wereld die op adem komt
zingt met de vogels in de lucht
dat nu de nacht is weggevlucht,
halleluja!

Uitleg bloemschikking



Zingen uit AWN, deel 1, lied 27: 'De Heer is waarlijk opgestaan': 1, 5, 6
Refrein:

De Heer is waarlijk opgestaan

Halleluja

1 Jezus deed de dood teniet
zing daarom het hoogste lied
De Heer is waarlijk opgestaan
Halleluja

5 Denkt toch aan zijn eigen woord
dat gij vroeger hebt gehoord
De Heer is waarlijk opgestaan
Halleluja

6 Hij, de grote mensenzoon
gaat door 't graf geen naar zijn troon
De Heer is waarlijk opgestaan
Halleluja

Gebed
Aansteken Bijbelkaars
Lezing: Johannes 20: 1- 10

Zingen: Lied 630 ('Sta op een morgen ongedacht’): 1 en 2 (GM)
1 Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

Lezen uit een prentenboek (kinderen komen naar voren)



Zingen: Lied 630: 3 (K) en 4 (GM)
Koor
3 Al wat ten dode was gedoemd

mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, - alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

Gemeente

4 Sta op! - Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, -
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Overdenking

Staande zingen: Lied 659 ('Kondig het jubelend aan'): 1 en 2 (zingen), 3 en 4
(alleen spelen), 5 en 6 (zingen).
Gemeente
1 Kondig het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

2 Zing met een juichende stem,
adem weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

Spelen (orgel)
3 Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israél wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.

4 Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.

Gemeente
5 Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;
5



daaruit ontspringt ons bestaan,
Zo zijn wij wedergeboren!
Kondig het jubelend aan,

laat heel de wereld het horen!

Inzameling van de gaven. Tijdens de collecten zingt het koor:

Lied 628: 4, 6 en 7 (‘Hij heeft het zegel weggedaan’)

Koor
4

Gebeden

Hij heeft het zegel weggedaan,

nu kunnen wij zijn woord verstaan,
zijn graf is als een open boek,

de windsels liggen in de hoek,
halleluja!

Wij willen zingen dat Hij leeft,

Hij leeft die God gehoorzaamd heeft,
zijn graf staat ledig in de tijd,

het is een mond vol zaligheid,
halleluja!

O goede engel bij het graf,

de lente lost de winter af,
bewaak het jonge groen en wijs
de ingang van het paradijs,
halleluja!

Slotlied: Lied 634 ('U zij de glorie’): 1

1

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen, die wordt beantwoord met 634: 2

2

Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!



