Protestantse

Orde voor de viering op

zondag 16 april 2023 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

THEMA: “ZIE HET NU?”

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof
Begeleiding: Combo
Lector: Hellen Woltmeijer

Muziek

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: 213: 1, 2 en 4 ("Morgenglans der eeuwigheid”)

1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,

stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2. Laat als milde morgendauw

uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,

ja, verkwik ons door uw troost

onverpoosd.

3. Breekt de jongste morgen aan,

geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan

alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

Bemoediging: Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Groet:

Vg: De Heer is met u

GM: OOK MET U Z1J DE HEER



Staande zingen: Lied 642: 1 en 6 (‘Ik zeg het allen”)

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

6. Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
getroost en wanhoop niet:

een weerzien zonder einde zal

verzoeten uw verdriet.

Gezongen gebed door Combo: Opwekking 608: '‘Waai met uw geest Heer’
Gebed

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Johannes 20: 19-31

Voorspelen melodie en daarna zingen: Lied 620 (‘Hoor aan gij die Gods
kinderen zijt’): 6, 7, 8, 9, 10

6. Aan de discipelen bijeen

was 't Christus zelve die verscheen
en vrede wenste als voorheen.
Halleluja.

7. t Bericht werd Thomas ook gedaan.
Hij hoorde het vol twijfel aan

dat Jezus zou zijn opgestaan.
Halleluja.

8. - Zie Thomas, mijn doorboorde zij,
mijn handen, voeten allebei,

en twijfel niet, geloof in Mij.
Halleluja.

9. De wond van spijker en van speer
zag hij en twijfelde niet meer,

maar stamelde: Mijn God en Heer.
Halleluja.

10. Zalig wie niet getwijfeld heeft,
niet ziet en toch zich overgeeft,
zijn deel is dat hij eeuwig leeft.
Halleluja.

Uitleg

Combo speelt: ‘Blowing in the Wind’



Inzameling van de gaven
Gebeden
Slotlied: Evang. Liedb. nr. 132: 1 en 2 (‘U zij de glorie’)

U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immer weer

Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af
Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immer meer

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer

Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
En zegt telkens kere, Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, nu en immer meer

Gezongen zegenlied: ELB, nr 501 ('Vrede van God’): 1, 2, 3
501. Vrede van God

1. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Vrede van Hem, vrede van God,

de vrede van God zij met jou.

2. In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam,
In Jezus’ Naam geef ik jou

Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.

3. Heilige Geest, heilige Geest,
de heilige Geeest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Orgelspel



