Protestantse Borger

iy

Orde van dienst

voor de viering op zondag 27 juni 2021

in de Goede Herderkerk
Voorganger: ds. Theo van 't Hof
Muzikale begeleiding: Bram Hulsebos

Thema: ‘Wat heb je nodig?’

Muziek
Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 89: 1, 5

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Hemel en aarde, Heer, 't is alles uw domein,

o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.

Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,

al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.

Bemoediging en groet:

Voorganger

Onze hulp is in de Naam van de Heer

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vrede zij jullie allemaal

HEEL DE WERELD ZIJ VREDE !

Luisteren naar: Psalm 89: 7

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,

zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Uitleg bij de bloemschikking

Gesprek met kinderen



Gebed (lied 880):
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/het-leven-op-aarde/

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.
Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.
Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.
Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

Orgelspel: Loflied: 713: 1, 2

Wij moeten Gode zingen Hij schenkt de levensadem,
halleluja, Hij geeft de levensgeest,
om alle goede dingen in schande en in schade
halleluja, is Hij nabij geweest,

al zijn wij vreemdelingen aan alwie Hem aanbaden,
in schande en in scha, aan ieder die Hem vreest,
Gij zendt uw zegeningen komt Hij, de Heer, te stade,
halleluja. de minsten allermeest.

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Johannes 4: 43-52

Voorspelen van de melodie van lied 533 ("Daar komt een man uit Nazareth’)
Overdenking

Luisteren naar Lied 533: 1,4 en 6

Daar komt een man uit Nazaret.

Zijn naam is: Hij die mensen redt,

en met de minsten wil Hij zich verbinden;
zijn naam is bij vergetenen te vinden.

In Galilea zien we Hem,

de Heer die in Jeruzalem

bespot wordt en geslagen,

in Galilea moet je naar Hem vragen.


https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/het-leven-op-aarde/

Wie is die vreemde Joodse man,

die nergens thuis is in het land?

Men zegt: Hij lijkt op Israéls profeten.
Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten.
In Galilea zien we Hem,

de Heer die in Jeruzalem

bespot wordt en geslagen,

in Galilea moet je naar Hem vragen.

Er komt een man uit Nazaret.

Zijn naam is: Hij, die mensen redt,

en bij de doden is Hij niet te vinden,

Hij wil zich met de levenden verbinden.
In Galilea overal

klinkt het verhaal van Jezus al.

Het zal niet meer verdwijnen,

en midden onder ons zal Hij verschijnen.

Inzameling
Gebeden

Slotlied: Lied 534: 1, 2. De gemeente zingt sprekend mee.

Hij die de blinden weer liet zien, Hij die de lammen lopen liet

hun ogen kleur liet ondervinden hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf het licht dat ruimte geeft: is zelf de weg tot waar geluk:

ons levenslicht, de Zoon van God. ons levenspad, de Zoon van God.

Zegen die met driemaal ‘amen’ wordt beantwoord.



