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Goed nieuws is het beste nieuws. In de Adventsperiode hebben 
we hier over gewerkt en met Kerst vertelden we elkaar het beste 
nieuws ooit! Vandaag staat de dienst in het teken van het Goede 
Leven, vertel elkaar daarover goed nieuws! Dat goede nieuws 
vertellen we elkaar vandaag in de muziek. Laat nooit de muziek 
stoppen, de muziek kan ons helpen wanneer we verdrietig, blij 
of boos zijn. We hebben goed nieuws (en muziek) nodig! 

 

Iedere dag zijn er verschillende journaals die het nieuws bij ons thuis brengen. Voor kinderen is er 
het jeugdjournaal. Heb jij dat ook zo vaak als je luistert naar het journaal van nu: De berichten zijn 
vaak naar en verdrietig, je wordt er bang van en wilt het liever niet meer horen. Het koor van 
Kinderen voor Kinderen zong er lang geleden al over: Als ik de baas zou zijn van het journaal! Dan zou 
ik het echt anders doen! 

https://www.youtube.com/watch?v=fH8WNb6kB_w 

 

Dat kunnen we zelf proberen! Op de website kun je deze 
krant vinden. Hij staat bij de liturgie van vandaag. Print hem 
uit en maak een krant die wél leuk is om te lezen, nieuws 
waar je vrolijk van wordt. Nieuws van vandaag dat je ombuigt 
naar positief en goed nieuws, wat wil jij graag dat het nieuws 
wordt? Schrijf en teken er over. Laat je krant daarna aan 
iedereen lezen! 

Je mag hem ook sturen of brengen: kan je krant in de 
Samenspraak! 
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