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le Advent

Verhaal om voor te lezen aan uw kind(eren).

Let goed op!
Wat je niet ziet, bestaat niet, zeggen ze weleens.

Daar klopt dus niks van,

Doe je ogen mazr eens dicht. Denk je dat je aardige kindernevendienstmeester of -juf
nu niet meer bestaat? En de stoel waar je op zit, bestaat die soms ook niet meer als je
hem niet ziet?

Tuurlijk wel. Wat je niet ziet, kan best bestaan. Misschien bestaan er zelfs wel meer
dingen die je niet ziet, dan dingen die je wel ziet.

Liedje om te zingen:

'Advent is ky' ken naar wat komt'.

Toch helpt het wel om goed te kijken. Wie goed kijkt, ziet heel wat meer dan wie
zomaar een beetje zit te suffen. Op een dag heeft Jezus daar ook over aan zijn
leerlingen verteld. Hij zei: ‘Op een dag kom ik rerug. Ik kan jullie niet vertellen
wanneer dat precies zal zijn. Maar ik zeg je dit: Wie goed oplet, kan het van tevoren al
zien. Op die dag zal her donker worden in de wereld. De zon zal vergeten dat hij moet
schijnen, de maan zal zich verstoppen en de sterren zullen uit de hemel vallen. Wie
niet beter weet, zal denken: nu valt er dus niks meer te zien. Maar jullie moeten dan
juist goed opletten! Want dan kom ik eraan.’

Even later wees Jezus naar een vijgenboom. ‘Zien jullie die kleine groene blaadjes?”
vroeg hij. ‘Als je ze ziet, weet je meteen: de zomer komt eraan! Zo moeten jullie ook
goed opletten in de wereld om je heen. Er kunnen dingen gebeuren waardoor je weet:
de Heer komt eraan! Het duurt vast niet lang meer!”

Voor de kleinsten: De leerlingen keken naar de vijgenboom met zijn piepkleine groene blaadjes. En terwijl
ze verder liepen, vertelde Jezus een verhaal:

‘Er was eens een man die op reis ging. Hij zei tegen zijn dienaren: “Als ik terugkom,
vieren we samen feest. Zorg daarom dat alles klaar is.” Dat deden de dienaren. Ze
maakten elke dag een feestmaal klaar, ze poersten elke dag hun schoenen. En in de
deuropening stond de deurwachter op de uitkijk. Elke dag stond hij daar weer. De
deurwachter zag zijn heer niet, maar hij wist dat hij ergens was. En dat hij terug zou
komen. Daarom bleef hij goed kijken - dag na dag, week na week.'

Jezus zweeg even. ‘En toen?' vroegen de leerlingen die met hem meeliepen. ‘Hoe ging
het verder met die deurwachter?”

Jezus glimlachte. ‘Dat hoor je later wel’, antwoordde hij. “Wat ik jullie wil vragen, is dit:
Willen jullie mijn deurwachters zijn?'

Om samen te doen:

Kij k eens heel goed in de kerkzaal, er is daar iets verstopt wat met [advent te maken heqﬁ, zie jij wat het is?




